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Pinksteren: 
Bries van vernieuwing, vuur van verbinding
Vuur! Kaarslicht, een brandende barbecue, een open haard of kampvuur. Vuur brengt vreugde, warmte en 
gezelligheid. Maar datzelfde vuur heeft een vernietigende kracht. Als je niet weet hoe om te gaan met vuur, 
veroorzaak je ongelukken. En zo is het ook met woorden. Woorden kunnen iemand bemoedigen, gelukkig maken
en zelfvertrouwen geven. Woorden kunnen mensen met elkaar verbinden. Dat kan in een tweetal, in een band
van liefde of binnen een grotere gemeenschap.

Maar woorden kunnen ook kwetsen en verdelen. Kinde-
ren die gepest worden dragen daarvan vaak levenslang
de gevolgen. Wie mensen tegen elkaar uitspeelt, ophitst
en haat zaait, die verdeelt en neemt het risico geweld te
oogsten.
 
Vuur en woorden: het gaat erom wat je ermee doet.
Pinksteren is het feest van het woord en het vuur. Boven
de hoofden van de apostelen waren tongen als van vuur
zichtbaar terwijl zij spraken. En alle aanwezigen, die
verschillende talen spraken, verstonden hen in hun eigen
taal. Men begreep elkaar. De Heilige Geest bracht dat
teweeg. En waar begrip is tussen mensen is het feest.
Dat is Pinksteren!
 
Dat is het feest dat synodaliteit ook wil zijn. Geen
abstract concept. Geen ver-van-mijn bed- theorie.
Maar een manier van met elkaar en met onze onderlinge
verschillen omgaan. Begrip laten ontstaan. Geïnspireerd
door de Heilige Geest in alle rust naar elkaar te luisteren
en te voelen wat jou raakt en wat de ander raakt.
 
Er is geen synodaler feest dan Pinksteren. Het feest
van begrip. Laten we het samen vieren, niet alleen op
Pinksteren maar dagelijks, jaar in, jaar uit.
 
Zalig Pinksteren.
 

www.luisterendopweg.nl; Landelijke Werkgroep Synodaliteit
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Contact en colofon Van het bestuur

Van de bestuurstafel

Een thema dat veel aandacht heeft
gevraagd van iedereen is de Vitaliteits-
toets afkomstig van het bisdom.
Nadat de consultaties in de vier
locaties afgerond waren heeft het bestuur de resultaten ervan in april aan
het bisdom gepresenteerd. De jonge parochie is financieel gezond, ook al
teert ze licht in op haar reserves; heeft een stabiel, misschien zelfs enig
groeiend, aantal kerkgangers; maar een zorgpunt blijven de vrijwilligers.
Deze zijn relatief op leeftijd en er is weinig nieuwe aanwas, waardoor de
huidige vrijwilligers veel werk hebben en enkelen meerdere taken hebben.
 
Tijdens de Goede Week zijn er veel vieringen gehouden. In verschillende
locaties zijn schoolvieringen, Palmpasen, Kruisweg, Paaswake enzovoorts
gehouden die alle goed zijn bezocht. Ook de Ochtenden van Barmhartigheid
werden als positief ervaren.
 
De ICT-werkgroep is nu bijna twee jaar bezig om het ICT-beheer van de
parochie zoveel mogelijk in eigen beheer te nemen en dat lijkt goed te ver-
lopen. Wel ligt vanwege een beperkt aantal vrijwilligers het zwaartepunt van
de ondersteuning vooral in het fysieke onderhoud en minder dan gewenst in
de administratieve en pastorale ondersteuning.
 
Ook de penningmeester is druk bezig om de verschillende nutsaansluitingen
met een verscheidenheid van aanbieders in de vier locaties zoveel mogelijk
te vereenvoudigen en bij elkaar te brengen. De bedoeling is uiteindelijk dat
ze dan makkelijker in eigen beheer gehouden kunnen worden.  
 
Dankzij Lizette de Groot is het gelukt om met Pasen (alle?) vrijwilligers een
kleine attentie te overhandigen. Vanzelfsprekend realiseert het bestuur zich
dat dit slechts een gebaar is, en zijn we heel dankbaar voor ieders inzet,
zonder welke het dagelijkse, wekelijkse en jaarlijkse reilen en zeilen van de
parochie niet mogelijk zou zijn.
 
Nu het onderhoud van de kerktoren van de St. Martinus ten einde is, is het
onderhoud van de kerkgebouwen in alle vier de locaties redelijk tot goed te
noemen. Onderhoud blijft wel altijd een punt van aandacht zoals blijkt uit de
jaarlijkse controles van de Monumentenwacht. Ondertussen gaat het proces
van het afstoten van de gebouwen tegenover de St. Martinus gestaag ver-
der. Het is echter een langzaam proces dat nog lang zal duren en we probe-
ren het bisdom van het begin af aan erbij te betrekken.

namens het bestuur, Giovanni Marangoni

Contact

Levende stenen gezocht

'Levende stenen', zo noemde Petrus de mensen uit wie een kerkgemeen-
schap is opgebouwd. Zoals een kerkgebouw is gemaakt van fysieke stenen,
zo bestaat de gemeenschap uit allen die er deel van uitmaken. Zonder de
mensen is er geen kerk. En zonder vrijwilligers draait de kerk niet.
 
De parochie is nu op zoek naar vrijwilligers die met computers kunnen wer-
ken; ditmaal met enige kennis van SharePoint en/of Wordpress (voor de
website). De bedoeling is om de huidige ICT-vrijwilligers en webmaster bij te
staan en met hen en andere vrijwilligers in de parochie samen te werken.
Ben je heel handig met deze programma's en wil je je kennis met ons delen
of wil je wat meer informatie? Stuur dan een mailtje naar Aletha van der
Donck: parochiecoordinator@mariajozef.nl.
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Kom, heilige Geest!

“Kom heilige Geest”, het is een piepklein gebed en ook het oudste gebed van
de Kerk. Een wonderlijk gebed eigenlijk, bedacht ik me. De heilige Geest was
er al er al vanaf den beginne. De eerste twee verzen van de Bijbel zeggen: “In
het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; de
duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren.”

samen het leven deelt. En niet dat jouw lief op de bank
wordt geparkeerd, in een hoekje. En dat was het dan.
Nee, iedere keer opnieuw deel je lief en leed. Ontdek je
nieuwe kanten aan elkaar. Groeien… kracht vinden…
nieuwe moed… gedeelde vreugde…: zo ben je samen
onderweg in het leven en bouw je elkaar op. Die geliefde
wil de heilige Geest zijn. Ons gebed opent onze relatie
met Hem, geeft Hem kans te zijn wie Hij wil zijn: jouw
Trooster, jouw Helper. Steeds opnieuw wil Hij ons en zijn
Kerk vervullen van de goddelijke Liefde.
 
Verderop in deze Kerk aan de Vliet leest u over de Alpha.
In het programma zit altijd een heilige Geest-zaterdag
met daarin een gebedsviering. Voor de deelnemers
wordt gebeden tot de heilige Geest, dat Hij deze mens
vervult. Voor velen is dat een intens moment, waarin zij
Gods liefde ervaren.
 
Dus ja, bidt mee: “Kom heilige Geest!” Zoals de aposte-
len baden, terwijl ze wachtten in de bovenzaal op de
Helper die de Heer hen beloofd had. Laten we dat steeds
blijven bidden, met Pinksteren, bij doop en vormsel, in
de Alpha, en liefst dag aan dag. Zalig Pinksteren.

Nellie Plaizier, catecheet

Daar was Hij al, als de oorsprong van het ‘zijn’ en het
leven van ieder schepsel. En door de hele Bijbel heen
lezen we hoe Hij voortdurend werkt in de Schepping, in
de mensen. Met Pinksteren vieren we zijn vurige werking
waardoor de Kerk ontstond.
 
En heb ik zelf de heilige Geest dan al niet ontvangen?
Bij mijn Doop ben ik gezalfd met het chrisma, het duidt
de gave van de heilige Geest aan. En bij mijn Vormsel
ben ik door de bisschop opnieuw getekend met het
chrisma. Hij heeft gebeden dat God de Vader de heilige
Geest, de Trooster, zou zenden en zijn gaven zou schen-
ken (wijsheid en verstand, inzicht en sterkte, kennis,
ontzag en liefde voor Gods naam). Het Vormsel schenkt
een bijzondere kracht van de heilige Geest. Die kracht is
bedoeld om je in te zetten als getuige van Christus door
in woorden en daden het geloof te verspreiden. 
 
De Geest is ons geschonken. Hij woont als het ware in
ons. En ja, toch bidden we met Pinksteren weer “Kom
Schepper, Geest, daal tot ons neer.” Waar ik aan moet
denken is aan een gast, of beter nog een familielid, of
nóg beter: een geliefde. Je bent aan elkaar geschonken,
samen woon je in een huis. Dan is het toch zo, dat je

Van het pastoraal team

Vitaliteitstoets gepresenteerd aan het bisdom

Op maandag 20 april hebben het pastoraal team en het parochiebestuur
de uitkomsten van de vitaliteitstoets gepresenteerd aan de bisschop van
Rotterdam, mgr. Van den Hende, en een aantal van zijn stafleden. Het
bisdom Rotterdam heeft aan alle parochies gevraagd om een vitaliteitstoets
op te stellen om daarmee een duidelijk beeld van zichzelf te schetsen: hoe
staat de parochie ervoor? Wat zijn de sterke punten? Welke onderwerpen
behoeven meer aandacht?

Dit proces is ook door de HH. Maria en Jozefparochie
doorlopen, met inbreng vanuit onze vier kerkgemeen-
schappen voor wat betreft de lokale situaties. Zowel
parochiebreed als lokaal is uitgebreid gekeken naar en
gesproken over de onderwerpen geloven en vieren, pas-
toraat, diaconie en catechese, personeel en vrijwilligers,
financiën, gebouwen, en de parochieorganisatie en
bestuur. Dit heeft inzichten gegeven, op basis waarvan
het bestuur en pastoraal team voornemens hebben
geformuleerd voor de (nabije) toekomst.
 
Het bisdom toonde zich zeer positief over de wijze
waarop onze vitaliteitstoets tot stand is gekomen: het

is gelukt om binnen de aangegeven planning deze toch
wel ingewikkelde klus te klaren, met grote inzet vanuit
de vier kerkgemeenschappen en de leden van het pasto-
raal team en het parochiebestuur; en niet te vergeten
dankzij de prima aansturing van onze parochiecoördina-
tor, Aletha van der Donck.
 
Hoe nu verder? De inhoud van de vitaliteitstoets wordt
binnenkort op hoofdlijnen beschikbaar gesteld aan alle
parochianen. Als parochie gaan we aan het werk met de
inzichten die de toets ons heeft gegeven. En op basis van
de beschreven voornemens zal een toekomstvisie voor
onze parochie worden geschetst.

Theo Tetteroo, secretaris parochiebestuur
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Erik de Jong 
Uitvaartzorg

Van Vredenburchweg 55   |   2282 SE Rijswijk
Tel.: 06-51383380 of 070-3210143
erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl
www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht 
bereikbaar

Bedevaarten
Kevelaer
De Haagse Bedevaarten nodigen u uit om deel te nemen
aan een bedevaart naar Kevelaer. Er is een eedaagse
bedevaart op vrijdag 7 augustus 2026: een korte maar
intensieve dag van gebed en bezinning, met onder
andere een Eucharistieviering, een Lof en een Kruisweg.
 
De traditionele driedaagse bedevaart wordt gehouden
van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 augustus, met
iedere dag een Eucharistie, een Lichtprocessie op de eer-
ste avond, op de vrijdag een plechtig Lof, een Kruisweg
in het Kruiswegpark en een Hoogmis in de basiliek.
 
Er is ruimte voor vieringen, gebed, processies en onder-
linge ontmoeting, maar ook om Kevelaer te verkennen.
De bedevaart naar Kevelaer biedt een bijzondere kans
om samen te komen in geloof, om intenties neer te
leggen bij Maria en om nieuwe kracht en inspiratie op
te doen voor het dagelijks leven. Gezinnen worden van
harte uitgenodigd om deel te nemen aan het speciale
programma voor ouders en kinderen.

De deelnamekosten en het aanmeldingsformulier voor
beide bedevaarten vindt u in de folder achter in onze
kerken. Aanmelding kan ook via www.bedevaart.nl. Voor
meer informatie: dehaagsebedevaarten@gmail.com of
06 49 89 00 02.
De secretaris van De Haagse Bedevaarten, 
Ineke Huitema-Versteeg
 
Beauraing
Zaterdag 19 tot en met dinsdag 22 september
is er weer een verzorgde bedevaart
naar Beauraing in de Ardennen.
Het vervoer geschiedt met touringcars
en een rolstoelbus; er gaan een arts,
verpleegkundigen en brancardiers mee.
 
In de prijs van € 360,00 is alles inbegrepen;
toeslag eenpersoonskamer is € 60,00.
 
Informatie en aanmelden bij mw. Elly van Niel; telefoon
06 17 32 22 45.
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Geloven en vieren

Parochiefeest 2027

Het parochiefeest van 2026 is nog
maar net voorbij. Wat was het een
prachtig feest in de St. Martinuskerk
in Voorburg, op 15 februari. De sfeer
van saamhorigheid was duidelijk
voelbaar. Vier kerkgemeenschappen,
die samen feest vieren.
 
We denken alweer vooruit en zien
uit naar het feest van februari 2027,
dat in de HH. Benedictus en Berna-
dettekerk gevierd zal worden. Paro-
chianen kunnen alweer nadenken
over wie zij als vrijwilliger voor een
parochiepenning willen nomineren.
Nominaties voor 2027 zijn weer
mogelijk. Als u het moeilijk vindt om
een nominatie te doen, dan willen
de leden van de Penningencommis-
sie zeker hulp bieden bij het proces.
Laat het weten aan de parochiecoör-
dinator Aletha van der Donck via
parochiecoordinator@mariajozef.nl.
Namens de penningcommissie, 

Ton Grimberg 
 
Rozenkrans bidden
In mei bidden wij de gehele week de
Rozenkrans van maandag tot en met
vrijdag van 19.00 uur tot 19.30 uur
in de HH. Petrus en Pauluskerk. Wij
bidden voor onze persoonlijke inten-
ties en speciaal voor de Vrede in de
wereld, wij roepen daarbij de Voor-
spraak van Moeder Maria in. U bent
van harte uitgenodigd om mee te
komen bidden. Het plechtig Lof is
op vrijdag 29 mei om 19.00 uur.

De gebedsgroep
 

Veni, sancte Spiritus

Pinksteren is het feest van vernieuwing. De Geest moet in onze preken en
gebeden méér worden genoemd, net als de vruchten van de Geest: liefde,
vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid,
ingetogenheid. (Gal 5,22)
 
Gelovig zijn draait niet alleen om de juiste leer en het juiste handelen,
maar vooral ook om houding, enthousiasme, uitstraling. De houding van
de mens wortelt in de Geest: geest van zachtheid en licht, van vernieuwing
en bekering, van kracht en moed, van eenheid. En ook van bescheidenheid:
denk niet alleen maar aan wat je zelf vindt maar luister naar anderen, sta
open voor elkaar.

Uit de Pinkstersequentie
Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom, wees in de harten licht.
Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.
Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond.
Geef uw gaven zevenvoud
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

Ochtend van Barmhartigheid
terugblik en vooruitblik
 Het is al even geleden maar in de aanloop naar Pasen was er op zaterdag 28
maart voor de tweede keer een ochtend van Barmhartigheid. Opnieuw was
er alle ruimte Jezus te ontmoeten in de stilte van de aanbidding, afgewisseld
met prachtige muziek. In woorden, gebeden en teksten. In gesprek en in het
sacrament van Boete en Verzoening.

Velen van u hebben deze ochtend of een deel ervan meegemaakt en ook
ditmaal hebben wij als pastoraal team veel positieve reacties mogen ont-
vangen en gemerkt dat deze ochtend velen goed doet en ruimte biedt de
barmhartigheid en verlossende genade van God heel persoonlijk te ervaren.

Het pastoraal team is dan ook voornemens de ochtend Barmhartigheid een
structurele plek te geven in het liturgisch rooster en deze ochtend in zowel
de Advent als de Veertigdagentijd mogelijk te maken.

  Namens het pastoraal team, pastor Arno Aardoom pr.
 

 
De ‘Pinkstersequentie’ Veni Sancte Spiritus (GvL 846) moet blijven worden
gezongen. Zingen is belangrijk: de Geest wil immers gestalte krijgen in heel
onze persoon, zij wil ‘belichaamd’ worden en dus bezongen worden. Wie
zingt biedt zijn lichaam aan; in het gezang worden we opgenomen in wat we
zingen en voedt het gelovig-zijn ook ons gevoel.
 
In onze vaak met woorden overladen liturgie zouden we meer ruimte moe-
ten geven aan stilte, zodat wat we in de viering horen en zien nog beter in
ons kan doordringen: het waaien van de Geest.

[uit een webinar van de universiteiten van Leuven en Tilburg]
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H. Bonifatius 
ma, di, do en vr 9.00 -12.00 uur: 070 399 24 16

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

bonifaius@mariajozef.nl
bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

HH. Benedictus en Bernadette 
ma, di, wo en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08

Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk
benedictusbernadete@mariajozef.nl

bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

Het programma is als volgt: 
• 12.30 uur: Gezamenlijke lunch 
• 13.30 uur: Een korte pubquiz en een speurtocht 
• tot 16.00 uur: Afsluitende borrel 
In verband met de catering horen we graag uiterlijk 28
mei of je erbij kunt zijn. Je kunt je opgeven via de coördi-
nator van je team.
 
Ben je nog geen vrijwilliger, maar zou je dat wel graag
willen worden? Geef je dan ook op, je bent van harte
welkom! Aanmelden kan per e-mail bij Willie:
welkom.bon@mariajozef.nl.

Willie Planje, Coördinator Welkomstteam 

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze parochie, en zo ook van onze H. Bonifatiuskerk. Zij zorgen ervoor dat alles
draait, gebeurt en beweegt. Als dank organiseert het Kernteam voor het derde jaar op rij de jaarlijkse vrijwilligers-
dag op zondagmiddag 31 mei. Alle vrijwilligers van de H. Bonifatiuskerk zijn, als gewaardeerde kracht van onze
parochie, van harte uitgenodigd! We sluiten direct aan op de Eucharistieviering van die ochtend.

U kunt zich opgeven bij het Open Huis in de HH Benedic-
tus en Bernadette kerk (070 394 07 08) en bij het secre-
tariaat van de H Bonifatiuskerk (070 399 24 16) tussen 9
uur en 12 uur. Opgeven uiterlijk vrijdag 5 juni 2026. 
Er zijn géén kosten verbonden aan deze middag. Als
u niet zelfstandig kunt komen, dan kunnen we voor
vervoer zorgen. Laat u dit even weten, als u zichzelf
opgeeft. Wij hopen van harte – maar we verwachten
het ook – dat het op 16 juni aanstaande weer heel
gezellig wordt. 

U wordt uitgenodigd voor de medi-
taties in de Bonifatiuskerk, toegang
via de pastorie, op 2 juni en 7 juli van
16.00 tot 16.45 uur. Voor informatie
en aanmelding: Sue-Yen Tjong, 
sue-yen.tjong@mariajozef.nl of
06 83 36 93 06. 
 

Gezellige ontmoetingsmiddag 2026

Christelijke meditatie

Vrijwilligersdag Bonifatiuskerk op 31 mei!

Op 16 juni wordt weer de jaarlijkse ontmoetingsmiddag georganiseerd door de werkgroep Contact Parochianen. Dit
jaar wordt de middag in de H. Bonifatiuskerk gehouden van 14.00 uur tot 16.30 uur. Vorig jaar was de ontmoetings-
middag een groot succes. Heeft u het toen gemist, dan moet u zeker dit jaar komen. U bent van harte uitgenodigd. 
We hebben voor deze middag een spreker uitgenodigd, namelijk Kees van Roon, die een interessant verhaal over de
Ooievaart in Den Haag gaat vertellen.  
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HH. Benedictus en Bernadette en H. Bonifatius

Familieberichten

Maaltijden in de BB-kerk

Gedoopt 
Morena Felipe 
Felina Groenewegen 
 
Gehuwd 
Patrick Rietveld
en Lupita Schalk Quintanar 
 
Overleden 
Tiny Cilon-van Baal (87) 
Coby Burgwal-van den Berg (99) 
Willy Meijer-van der Meer (84) 
Harry van Noort (90) 
Kitty Stapel (87) 
Ernesto Coral (89) 

U bent welkom voor een maaltijd in
de Benedictus en Bernadettekerk
op de derde woensdag van iedere
maand, behalve in juni. De maaltij-
den beginnenom 17.00 uur. De zaal
is open om 16.30 uur.
 
De kosten bedragen € 7.- inclusief
koffie of thee. Voor een glaasje wijn
betaalt u € 1.- Aanmelden de maan-
dag ervoor tussen 17.00 en 18.00
uur; tel. 070 396 35 38. 

Vervoer naar de BB-kerk
Voor vervoer naar de Benedictus en
Bernadettekerk bel: Theo van Paas-
sen, 0174 29 29 57.

Geen grote vrachtwagens met krat-
ten meer op donderdagochtend,
maar serene rust. Gedurende 23
jaar stelde onze parochie ruimte
beschikbaar aan de Voedselbank
Haaglanden voor een uitdeelpunt
van voedselpakketten. Begin april
kwam daaraan een einde. En eigen-
lijk wel terecht; Voedselbank wilde
af van vaste pakketten per cliënt,
maar in plaats daarvan aan cliënten
een ruimere keuzemogelijkheid
bieden: geen uitdeelpunten dus,
maar permanente winkels. En dat
kon in onze B&B-kerk uiteraard niet
gerealiseerd worden. 
 
Op 9 april was de laatste uitdeel-
dag en die konden we natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Moni-
que, coördinator namens Voedsel-
bank Haaglanden, bracht uitgebreid
dank aan de vaste groep trouwe vrij-
willigers, maar natuurlijk ook aan de
parochianen die op allerlei wijzen
hand- en spandiensten verrichtten. 

Van onze kant ook dank voor de
plezierige samenwerking van de
B&B-kerk met de mensen van de
Voedselbank. 
 
En nu: er zijn Voedselbank-winkels
net over de Haagse grens aan de
Guntersteinweg en aan het Jonck-
bloetplein. Giften in natura kunnen
nog altijd in onze kerk worden
ingeleverd, en worden dan naar
één van beide winkels gebracht.
Komt er nu ook een Voedselbank-
winkel in Rijswijk? Dat is momenteel
nog aan de gemeentelijke politiek. 

Beheerteam B&B-kerk

Met veel enthousiasme kwamen de
kinderen ook dit jaar weer met Palm-
pasen naar de Benedictus- en Berna-
dettekerk om Jezus te verwelkomen.

De koorschool zong vrolijke liederen.
De palmpaasstokken werden in
processie naar binnen gebracht
terwijl het hey-sanna ho-sanna van
Jezus Christ Superstar klonk. Het was
een feestelijke viering voor en door
kinderen. Ook in het passieverhaal,
de voorbeden en het ophalen van
de collecte kregen zij een rol. Na
afloop zijn er veel mensen verblijd
met een mooie palmpaasstok. Ieder-
een bedankt voor zijn/haar inzet!

Voedselbank:  Stille donderdag in de B&B 

Terugblik op Palmpasen

Elke eerste dinsdag van de maand
vanaf 19.30 uur in de pastorie naast
de Bonifatiuskerk. Meer informatie
via coordinator.rv.rijswijk@humani-
tasdelft.nl.

Ontmoetingsplaats Rouw
en Verlies

Een unieke muzikale reis: orgelconcert op drie orgels 
Op zaterdagmiddag 20 juni om 15.00 uur bent u van harte welkom in de
H. Bonifatiuskerk voor een bijzonder muzikaal hoogtepunt. In het kader van
de serie ‘Muziek in de Bonifatius’ neemt onze vaste organist en dirigent
Gerard Legierse u mee op een unieke tocht langs de drie prachtige orgels
die onze kerk rijk is: het Van Vulpen-orgel, het transept-orgel en het grote
Kam en Van der Meulen-orgel. 
 
Het concert in de Bonifatiuskerk begint op zaterdagmiddag om 15.00 uur en
duurt een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte (ook via
QR- code) en de mogelijkheid na te praten met een hapje en een drankje 
(en Gerard Legierse) in de ontmoetingsplek achterin de kerk. Zie voor meer
informatie op www.muziekindebonifatius.nl. 
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Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch..

Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Paters SVD
 

Samenzang
Resonet in Laudibus
Sint Maarten, KWD Feest van de Ontmoeting
Gloria Deo, koffie na afloop
Con Amore
Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 23 en zondag 24 mei: Pinksteren, Week Nederlandse Missionaris, deurcollecte

ma
ma

10.30
10.30

Bon.
P&P

Euch.
Euch.

Pastor Aardoom
Pastoor Bakker

Samenzang
Con Amore; 65 jarig priesterfeest pastor Olsthoorn
 

Maandag 25 mei: Tweede  Pinksterdag. H. Maria, moeder van de kerk

vr 19.00 P&P Gebed Pastoor Bakker  

Vrijdag 29 mei: Plechtig Marialof

za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.15
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar.
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen.

Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
 

Samenzang
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Schola Cantorum, koffie na afloop
One Voice Muziekteam
 
 

Zaterdag 30 mei en zondag 31 mei: H. Drie-Eenheid

za
za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
19.00
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
 

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
 

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
 

Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
P. Aardoom & p.Razafimandimby
Pastoor Bakker
Paters SVD
 

Samenzang

Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Koorschool, eerste heilige Communie
Con Amore
Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 6 en zondag 7 juni: Sacramentsdag

vr 09.30 Bon. Euch. Pastoor Bakker  

Vrijdag 12 juni: Heilig Hart van Jezus

za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch..

Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Paters SVD
 

Samenzang
Barina
Sint Maarten, eerste heilige Communie
Gloria Deo, koffie na afloop
Joko
Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 13 en zondag 14 juni: 11e zondag door het jaar

 
maandag
dinsdag
1e dinsdag
2e t/m 5e di

 
19.30
09.30
09.30
09.30

 
B&B
P&P
B&B
B&B

 
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09.30
12.45
19.00
09.30
09.30

Bon
Mar
P&P
P&P
Bon

Eucharistieviering
Eucharistie & 3e wo aanbidding
Rozenkrans
Eucharistie & 1e do aanbidding
Eucharistie & 1e vr aanbidding

Vieringen op weekdagen

za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
9.30
9.30
11.15
11.15
13.15
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
P&P
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
 

Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pastor Aardoom
 

Schola cum Jubilo
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Gloria Deo
One Voice Muziekteam
 
 

Zaterdag 20 en zondag 21 juni: 12e zondag door het jaar, voorjaarscollecte PCI en IPCI
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Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch..

Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Paters SVD
 

Sint Maarten
Resonet in Laudibus
Joko
Koorschool; gezinsviering; koffie en limo na afloop
Con Amore; kinderwoorddienst
Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 27 en zondag 28 juni: 13e zondag door het jaar

ma 19.30 B&B Euch. Pater Razafimandimby  

Maandag 29 juni: HH. Petrus en Paulus

za
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
 

Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
 

Samenzang
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Schola Cantorum
Samenzang
 

Zaterdag 4 en zondag 5 juli: 14e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch..

Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Paters SVD
 

Samenzang
Barina
Sint Maarten
Gloria Deo, koffie na afloop
Con Amore
Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 11 en zondag 12 juli: 15e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.15
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen.

Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
 

Samenzang
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Samenzang
One Voice Muziekteam
 
 

Zaterdag 18 en zondag 19 juli: 16e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch..

Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Paters SVD
 

Samenzang
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Samenzang, koffie na afloop
Samenzang
Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 25 en zondag 26 juli: 17e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch..

Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
 

Samenzang
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Samenzang
Samenzang
 

Zaterdag 1 en zondag 2 augustus: 18e zondag door het jaar

Helaas is er te weinig ruimte om de vieringen van de Oekraïense gemeenschap bij elk weekend te vermelden. Die
zijn in 2026 op zondag om 17.00 uur in de H. Bonifatiuskerk.

Kerken:
Soort viering:

B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus
Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Afkortingen

 

wo
wo

09.30
12.45

Bon.
Mar.

Euch.
Euch.

Pater Razafimandimby
Pastor Van Eijk

geen
geen

Woensdag 24 juni: Geboorte van de H. Johannes de Doper

9



HH. Petrus en Paulus 
di en do 10.00 - 12.00 uur: 070 327 43 10

Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

petruspaulus@mariajozef.nl

bankrekening: NL33 RABO 0365 9913 25,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

St. Martinus 
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

marinus@mariajozef.nl
bankrekening: NL60 RABO 0365 9004 35,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

Een van harte gefeliciteerd, aan Marja de Goederen met
haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, is
wel op zijn plaats. Al meer dan veertig jaar zet zij zich
met hart en ziel in voor onze Sint Martinuskerk.

Als voorzitter van het Sint Maartenskoor, vicevoorzitter
van het altaarteam en organisator van talloze vieringen
en activiteiten is zij een dragende kracht binnen onze
parochie. Ook haar inzet voor ouderen, onder meer via
de Katholieke Bond van Ouderen en het maandblad
Contact, verdient grote waardering.
 
Daarnaast werd Jos Rozenburg benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau voor zijn indrukwekkende werk
rond oorlogs- en zeevaartgeschiedenis. Ook Jos felicite-
ren we bij deze van harte.

Pastoraal team & parochiebestuur

Hoe zou het kerkgebouw er uitzien
als er geen vrijwilligers zouden zijn?
 
Zie de bijgaande foto, het is goed te
zien wat er allemaal gebeurt en ge-
daan wordt door vele behulpzame
mensen die de HH.Petrus en Paulus-
kerk een warm hart toedragen. ‘-
Dankjewel allen’ is dus wel op zijn
plaats. 

Maak het verschil in de Marthagroep

Marja de Goederen en Jos Rozenburg koninklijk onderscheiden

Word jij ons nieuwe teamlid als aco-
liet in de HH. Petrus en Pauluskerk?
Het altaarteam is dringend op zoek
naar nieuwe acolieten en het gaat
om een Eucharistieviering eenmaal
in de maand, die je van dichtbij mee
kan maken!

Natuurlijk kunnen wij als Marthagroep altijd nog nieuwe vrijwilligers gebrui-
ken. Bent u geïnteresseerd? 
 
Meldt u aan bij het secretariaat. Dat kan per telefoon: 070 327 43 10 of
petruspaulus@mariajozef.nl. U bent van harte uitgenodigd. 

Word jij acoliet?

Ben je geïnteresseerd bel dan naar
Frans Aarts 06 37 60 82 58 of mail
naar fransaarts-schoenen@ziggo.nl. 
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St. Martinus en HH. Petrus en Paulus

Op woensdag 18 maart vond weer de jaarlijkse kaart-
avond plaats voor de Vastenactie. De Haard was goed
gevuld: maar liefst 52 klaverjassers en vier rummikub-
spelers maakten er samen een heel gezellige avond
van. Ook pastoor Bakker deed met zichtbaar genoegen
een rondje klaverjassen mee. 
 
Het spelplezier stond deze avond voorop, maar we
hebben ook een stand bijgehouden, die aan het einde
van de avond Peter de Groot als winnaar aanwees. Bij
het rummikubben mocht Ton Groenewegen met de eer
strijken.
 
Aan het eind van de avond werd ook weer een loterij ge-
houden, met prijzen die beschikbaar waren gesteld door
een aantal winkeliers van het Damcentrum. En natuurlijk
was er ook een heel mooi financieel resultaat voor de
Vastenactie, namelijk € 750,-!

Theo Tetteroo

Op zaterdag 27 juni van 14.00 uur
tot 16.00 uur organiseert het diaco-
naal kernteam onder leiding van
pater Marius Razafimandimby,
Paul Sas en Paul Meinders een pastoraal kringgesprek voor alle vrijwilligers
uit alle kerken in onze parochie. Wij zorgen voor koffie, thee en iets lekkers.
 

Dit kringgesprek zal vorm krijgen in de St. Martinuskerk
aan het Oosteinde in Voorburg. Centraal staat de vraag:
Wat beweegt jou? Het pastorale team heeft veel waar-
dering voor het vele goede werk dat in onze missionaire
parochie wordt verzet. Het idee is om met elkaar te
delen wat de drijvende kracht is achter onze inzet.
 

We zijn een actieve parochie. Heel
veel leden in onze vier kerken doen
mooie en goede werken ten dienste
van anderen; binnen en buiten de
kerkelijke gemeenschap.

Geslaagde klaverjasavond voor de vastenactie in De Haard

Kringgesprek in de Martinus: wat beweegt jou? Familieberichten

Overledenen
Roos Brugman-Kox (89)
Maria Remmerswaal (85)
Trees Westgeest (86)
Jan Zengerink (94)
Sophie Bax-Wendel (88)
Maria van Rijn (92)
Frans van Mill (91)

We willen om praktische redenen graag weten hoeveel
vrijwilligers we kunnen verwachten. Wil je erbij zijn? Ook
als je nog geen vrijwilligerswerk doet, ben je welkom!
Stuur ons in ieder geval even een e-mail naar:
diaconieteam@mariajozef.nl.

Kernteam diaconie
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Voor een waardevol afscheid met zorg en respect afgestemd op ieders persoonlĳke wensen.

24-uurs uitvaartsuites beschikbaar - vdhuz.nl - 070-3202040

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1, Leidschendam

Uitvaartcentrum ’t Veenhuys
Veenweg 14, Nootdorp

Uitvaartsuite Churchill (in de R.K. kerk)
Sir Winston Churchilllaan 372, Rĳ swĳ k

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64, Leidschendam

Toonzaal grafmonumenten
Nieuwstraat 16-B, Leidschendam

Conferentie Missionaire Parochie 2026
Dit willen we met u delen! Eerst een paar quotes van de
deelnemers uit onze eigen parochie: “Een warm bad”,
“waardevol”, “ik heb geleerd dat we elkaar kunnen ver-
trouwen, ook als de beleving van het christelijk geloof
verschilt”, “belangrijk dat er doorlopend gelegenheid is
in de Kerk om de kennis te vergroten van hetgeen wij
geloven”, “beter niet meer spreken van vrijwilligers,
maar van leden van één Lichaam”, “een missionaire
parochie is een gastvrije gemeenschap van blijvende leer-
lingen die zelf ook leerlingen maken, in overeenstemming
met onze gezamenlijke missionaire opdracht als Kerk”.
 
Twee dagen van vieren en workshops volgen om nieuwe
dingen te leren, ervaringen van anderen te horen, veel -
medegelovigen ontmoeten, samen kerk-te-zijn. Om mee

te nemen naar de eigen parochie wat past in de eigen
situatie. En een belangrijk advies: Bidt! Volg je hart en
ga aan de slag, ga het gewoon doen!
 
En wat dan doen? Er zijn drie kernpunten: Geef voorrang
aan evangelisatie. Het is ons verlangen dat mensen een
persoonlijke relatie met Jezus Christus ontwikkelen. Dat
heeft niets van doen met het opdringen van een bood-
schap of het aanzetten tot gedragsverandering. Daar-
naast: deel de verantwoordelijkheid, niet alle verant-
woordelijkheid rust op de schouders van de pastoor. We
zijn samen verantwoordelijk, omdat wij samen leden zijn
van één lichaam; het Lichaam van Christus. En als derde:
de kracht van de heilige Geest. Alles begint met gebed
voor elkaar en voor de inspanning die we met elkaar le-
veren. Met de Geest oefenen we vertrouwen en geduld.
In liefde voor God en voor alle mensen die met ons op
reis zijn. Voor deze kernpunten en al het missionaire
werk is het samen vieren van de Eucharistie onze bron.
 
Dit alles zagen we terug in workshops over onder andere
de diaconie, jongerenwerk, voorbereiding op eerste hei-
lige Communie en Vormsel, inzet van vrijwilligers. Het is
niet te doen om alles hier te beschrijven. U kunt zelf
beter kijken op https://missionaireparochie.nl/.
 
Of weet u… kom volgend jaar gewoon mee! Noteer vast
in uw agenda: zaterdag 13 februari 2027. Blok de datum
en zet die stap om kennis te maken met wat meer en
meer parochies en bisdommen in beweging zet.
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Kerk en wereld

In Rijswijk wordt elk jaar een voedselbankactie gehou-
den in samenwerking met PLUS Jongenotter. Hiervoor
worden ‘ambassadeurs’ van de voedselbank uitgeno-
digd, om een uurtje bij de PLUS te komen staan om men-
sen te vragen, wat extra boodschappen te kopen voor de
voedselbank; die worden dan meteen daar in de kratten
gestopt. De ambassadeurs komen van bijvoorbeeld Wel-
zijn Rijswijk, de Rotary en andere organisaties.

Voedselbank Rijswijk

Vijfjarig jubileum Schuldhulpmaatje
In de Rijswijkse raadzaal is het vijfjarig
bestaan van SchuldHulpMaatje Rijswijk
gevierd. Ongeveer veertig vrijwilligers
kwamen samen om stil te staan bij de groei van het initi-
atief. Voorzitter Davo van Deursen vertelde dat de orga-
nisatie klein begon maar snel groeide. “Vijf jaar geleden
begonnen we met het werven van maatjes. Snel volgden
de eerste getrainde vrijwilligers. Nu zijn er veertig
maatjes die jaarlijks honderd mensen helpen.” De vrijwil-
ligers begeleiden inwoners één-op-één bij het ordenen
van hun administratie en het inzicht krijgen in inkomsten
en uitgaven. Daarbij ligt de nadruk op samen oplossen

Week Nederlandse Missionaris – Pinksteractie
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers
zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Elk jaar zijn
twee missionarissen of missionair werkers het gezicht van de Pinksteractie.
Dit jaar zijn dat pater Jan Joris Rietveld (40 jaar missionaris in de droge Cariri-
streek in Noordoost-Brazilië) en leken-spiritijn Mariëlle Beusmans (25 jaar

Kinderhulp door vakantie-ouders
Elke zomer komen er kwetsbare kinderen uit Frankrijk,
België, Nederland en Duitsland op vakantie bij Neder-
landse vakantiegezinnen; ze leven thuis onder moeilijke
omstandigheden. Er wordt gezocht naar vakantiegezin-
nen, waar de kinderen komende zomer zo'n twee weken
kunnen verblijven. Het maakt niet uit of je alleenstaand
of samenwonend bent en of je wel of geen kinderen

Pastoraal kringgesprek:  Wat beweegt je?
Op zaterdag 27 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur organi-
seert het diaconaal kernteam een pastoraal kringgesprek
voor alle vrijwilligers uit alle kerken in onze parochie. Dit

kringgesprek vindt plaats in de St. Martinuskerk  in Voor-
burg. Meer informatie vindt u op bladzijde 11.

Kernteam diaconie

voorvechtster van vrede in Afrika).
 
De Pinksteractie loopt van 16 tot en met 25 mei. De opbrengsten van deze
actie zorgen ervoor dat missionarissen en missionair werkers financieel on-
dersteund worden in hun bestaanszekerheid en persoonlijk welzijn. Erg be-
langrijk, want dat geeft hun alle ruimte en rust om zich volledig te richten op
de ondersteuning van de meest kwetsbare medemens. In het weekend van
23 en 24 mei wordt de deurcollecte voor WNM gehouden. U kunt ook done-
ren op rekening NL30 RABO 0171 2111 11 van WNM Den Haag, of via de
QR-code. Zie voor meer informatie de uitgereikte folder en/of de website.
Dank voor uw steun.

werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

hebt. Het gaat om meedraaien in het gezin, tijd en aan-
dacht. Deze kinderen kunnen al erg genieten van samen
een stuk fietsen, een spelletje doen of een middag knut-
selen. Heb je tijd en ruimte om een kwetsbaar kind een
onvergetelijke tijd te bezorgen? Dan kun je je aanmelden
via www.europakinderhulp.nl. Daar vind je ook meer
informatie over het vakantieouderschap. Doe je mee?

 
Vrijwilligers van de vier grote kerken in Rijswijk werden
vertegenwoordigd op zaterdagmiddag 9 mei. Omdat de
Voedselbank in Rijswijk tijdelijk is gesloten, denken wij
dat de producten ditmaal naar de voedselbankwinkel in
Moerwijk zullen gaan, waar ook de Rijswijkers gebruik
van gaan maken. De PCI heeft een donatie gedaan aan
de Voedselbank. 

Pater Marius Razafimandimby

zodat mensen uiteindelijk zelfstandig verder kunnen.
Nadat duidelijk werd dat veel inwoners financiële pro-
blemen ervaren, ontstond vanuit de gezamenlijke kerken
in Rijswijk het initiatief. Diaken Pier Tolsma was een van
de initiatiefnemers.
 
Ook wethouder Gijs van Malsen sprak waardering uit
voor de inzet van de hulpmaatjes. “Als gemeente zijn we
dankbaar voor de samenwerking met de SchuldHulp-
Maatjes. De maatjes zijn een onmisbare schakel.” De PCI,
de diaconie en pastoor Bakker waren daar aanwezig als
onze RK vertegenwoordigers.

Pater Marius Razafimandimby.
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We zijn aan het einde van de Paastijd en mogen we het
Pinksterfeest gaan vieren. Pinksteren wordt wel gezien als het startpunt
van onze kerkgemeenschap. Iedere vereniging, iedere parochie, elk bisdom
is ook eens gestart. Dat geldt dit jaar voor het bisdom Rotterdam 70 jaar
geleden. Mgr. Van den Hende nodigt ons in dit jubileumjaar uit om aan-
dacht en zorg te hebben in het bisdom en binnen onze parochie voor de
drie pijlers van het samen kerk zijn: vieren, leren en dienen.
 
Beste medeparochianen, beste Paasmensen. We hebben vanaf Pasen en
zullen met Pinksteren in de eerste lezing van de H. Mis uit de Handelingen
van de Apostelen lezen. We mogen ons in deze Bijbellezingen verwonderen
en samen optrekken met de eerste christenen. Hoe zij in de kracht van het
Paasgeloof zichzelf weten op te richten én de mensen om hen heen ook
weer overeind weten te zetten, doen opstaan uit soms moeilijke, hopeloze
situaties. Ze weten goed samen te leven met als belangrijkste aandachts-
punten in hun leven: samen bidden, goede onderrichting in het geloof en
hun brood delen. Met andere woorden: vieren, leren en dienen.
 
Zijn ook wij in staat als christenen ons steentje bij te dragen aan een goede
samenleving, een inspirerende parochiegemeenschap te zijn in deze tijd? En
dit in een samenleving die vooral de beweging kent van eerder uit elkaar,
dan naar elkaar toe te leven? Een indrukwekkend gebed uit China raakt mij
daarbij. “Heer, vernieuw uw Kerk en begin bij mij. Heer, bouw uw parochie
op en begin bij mij. Heer, sticht overal op aarde vrede, laat ons in contact
met U komen en begin bij mij. Heer, breng uw liefde en waarheid bij alle
mensen en begin bij mij.” Hoewel je in dit gebed God vraagt om jou persoon-
lijk te inspireren, moet je wel willen samenwerken. Dat wens en bid ik u van
harte toe binnen ons bisdom en onze parochiegemeenschap: in het samen
vieren van ons geloof met jou erbij; het samen leren in ons geloof met jou
erbij; het samen dienen met jouw persoonlijke bijdrage erbij.

Pastoor Wim Bakker

De drievoudige opdracht van de Kerk

Column

Huisbezoek
Het is telkens weer
heel bijzonder om
bij mensen binnen
te komen; letterlijk en figuurlijk. Om
te leren luisteren naar wat parochia-
nen beweegt. Het vervult mij dank-
baarheid en liefde. Elk bezoek is
uniek, want ieder mens is anders. Je
ontmoet blijdschap en dankbaar-
heid. Maar ook verdriet en eenzaam-
heid. Diep geloofsvertrouwen en
diepe twijfel.
 
Soms kom je bij boze, teleurgestelde
mensen. Sommigen willen niets met
de Kerk te maken hebben, maar vin-
den het toch fijn dat je komt. Omdat
de behoefte aan persoonlijke aan-
dacht groot is. Omdat zij God wel
willen loslaten, maar God laat hen
niet los! Er zijn ook mensen met
grote vragen. Soms lopen mensen
jarenlang rond met puzzels die ze
aan niemand durven voorleggen.
Hoe fijn is het om daar samen over
na te denken. En verder te helpen.
 
Misschien wilt u ook bezoek ont-
vangen. We komen graag bij u thuis.
Alleen of samen, net wat u wilt. In de
middag of de avond, het is allemaal
mogelijk. U mag altijd bellen
(06 38 32 72 89), appen of mailen
(paul.meinders@mariajozef.nl).

Paul Meinders

Titel: Priesters met passie: Zes getuigenissen van hoop
Auteurs: Thomas Kremer, Jack Glas, Dick van Klaveren,
Rochus Franken, Walter Broeders & Ad van der Helm
 
Zes priesters van het bisdom Rotterdam schrijven over
het pastoraat in de huidige tijd. Hoe kan de parochie voor
de mensen van nu een baken van hoop zijn? Hoe kan de
boodschap van hoop en vrede, van menslievendheid en
barmhartigheid gestalte gegeven worden? Hoe kunnen er vanuit de naasten-
liefde nieuwe en creatieve wegen gevonden worden naar de harten van de
mensen? De zes schrijvers hebben ieder hun eigen invalshoek om tot ant-
woorden te komen.
 
De zes met enthousiasme en passie geschreven verhalen gaan over eenheid
met Christus, de centrale plaats van de Eucharistie, missionair zijn, synodali-
teit en leiderschap. Aan de orde komen gastvrijheid, schoonheid, verande-
ring, kleine geloofsgemeenschappen, dienstbaarheid, het geloofsgesprek
en de relatie met de seculiere maatschappij. Het vlot leesbare boek wordt
afgesloten met een nawoord, waarin Liesbeth Stalmeier reflecteert op de zes
bijdragen. Een inspiratiebron voor allen die bij de Kerk betrokken zijn en in
de Kerk werkzaam zijn en een goede aanleiding om hierover met elkaar in
gesprek te gaan.

Pier Tolsma, diaken

Boekbespreking

Inspiratie en bezinning

Gods geest blaast leven in. Ik dank
mijn bestaan – de gave van mijn vol-
gende adem – aan God. Die beheerst
en beheert alles niet zozeer, maar is
er de krachtbron en energiebron
van: Adem die bron is van veerkracht
in alles.
 
Dat is ook heilige Geest, die richting
geeft, werkt door mensen en ons
hoofd en hart, handen en voeten
maakt van het lichaam van God op
deze aarde, medewerkers en part-
ners van God in inclusieve liefde
voor alles, vooral het kwetsbare.

Sally McFague

Ter overdenking
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Alpha 2026: een vooraankondiging

Dit jaar zal in onze parochie voor de
negende keer de Alpha-cursus gege-
ven worden. Inmiddels een waarde-
volle traditie die voorziet in een
groeiende behoefte van mensen om
kennis te maken met het christelijk
geloof en op het spoor te komen hoe
wij in verbinding met God kunnen
komen en kunnen leven vanuit die
relatie.

De werkgroep die de Alpha organiseert is weer met veel enthousiasme aan
de slag gegaan en kan alvast melden dat de introductie en kennismakings-
avond voor de nieuwe Alpha-cursus zal zijn op: donderdagavond 10 septem-
ber om 19.30 uur, in de HH. Benedictus en Bernadettekerk te Rijswijk. De
Alpha-cursus zal ook op deze locatie gegeven worden en bestaat uit tien
bijeenkomsten op de donderdagavond en een zaterdagbijeenkomst.
 
Zijn er mensen die u het van harte gunt om (weer) kennis te maken met ons
geloof maak hen dan zeker alvast attent op deze datum. Uiteraard kunnen
geïnteresseerden met vragen ook altijd terecht bij één van de werkgroep
leden of vragen stellen via de mail (alpha@mariajozef.nl). De Alpha-werk-
groep bestaat uit: Frans Aarts, Lisanne Hoogenboom, Marleen Jansen,
Daniela Alfaro Hernandez, Joost de Bruijn, Nellie Plaizier-van Gurp en
pastor Arno Aardoom

Leren en verdiepen

 
 
 
 

Save the date: Verdiepingsmiddag voor vrijwilligers
Het Kernteam vorming werkt aan een verdiepingsmiddag voor vrijwilligers,
te houden op zaterdagmiddag 10 oktober, vanaf 13.30 uur, in de pastorie
van de St. Martinuskerk. Zet deze datum alvast in uw agenda!

Steeds meer jongvolwassenen weten
hun weg naar de Kerk te vinden. On-
langs werd dit zichtbaar tijdens de
Paaswake, waar een grote groep
jongvolwassenen tot de Kerk toetrad.
Een bemoedigend teken van groei
binnen onze gemeenschap.
 
We willen deze jonge mensen niet
alleen verwelkomen, maar ook een plek geven binnen onze parochie. Een
plek waar zij zich thuis voelen, anderen ontmoeten en samen kunnen groei-
en in het geloof. Daarom starten we een traject om een nieuwe groep op te
bouwen voor studenten en young professionals tussen de 16 en 35 jaar.
Belangrijk daarbij is dat deze groep daarin zelf aan het roer staat, met
ondersteuning van onder anderen het pastoraal team.
 
We organiseerden de aftrap op 3 mei in Leidschendam en op 10 mei in
Rijswijk met kennismakingsmomenten. Tijdens deze eerste ontmoetingen
is geluisterd naar de vragen, ideeën en wensen van de studenten en young
professionals, om zo samen te ontdekken hoe de groep kan worden opge-
bouwd. Wordt vervolgd… Wil je meer weten of contact zoeken: mail naar
jongeren@mariajozef.nl

Daniela Alfaro Hernandez, en namens het pastoraal team Nellie Plaizier,
parochiecatecheet

Studenten en young professionals

Joris van den
Boogaard

Interview

Wie ben je?
“Ik ben Joris van den Boogaard (69),
gehuwd met Thérèse; we hebben
twee kinderen en zijn trotse groot-
ouders van een kleinzoon van 17
maanden. Ik studeerde rechten in
Leiden en werkte, tot ik eind 2024
met pensioen ging, bij de overheid,
waar ik me vooral bezig hield met
arbeidsmigratie.”
 
Wat doe je?
“Ik zing bijna 40 jaar bij Resonet, 30
jaar als voorzitter; ik werkte bij het
jongerenpastoraat in de Bernadette
(de ‘Blote Voetengroep’ en de 16+
groep) en zat in de liturgiecommissie,
in de parochievergadering en in de
groep die destijds zorgde voor uit-
wisseling met de Agnesparochie in
Praag. Nu verdeel ik mijn tijd vooral
tussen PCI, koor en BB-altaarteam en
leverde een bijdrage aan de vitali-
teitstoets.”
 
Wat beweegt je?
“Het geloof in God is de rode draad
in mijn leven en mijn werk in de Kerk.
Energie krijg je daarbij vooral door
de onderlinge verbondenheid, de
aandacht voor elkaar, het er-zijn
voor elkaar en het samen vieren en
waarachtig delen van lief en leed.
Geloof en verbondenheid geven je
geestkracht. Het geeft voldoening
om betrokken te zijn bij zoveel as-
pecten van kerk-zijn: vieren, leren
en dienen, en om te zingen, zeker in
zo'n fijn koor met de gewaardeerde
muzikale begeleiding van Liubov.”
 
Waar hoop je op?
“Veel in de Kerk is positief, maar er
is ook zorg omdat vrijwilligers weg-
vallen en er geen aanwas is. Ik hoop
dat de BB-gemeenschap, met haar
functionele gebouw, voor liturgie
behouden blijft, ook voor anders-
soortige vieringen. Ik ben benieuwd
hoe het de komende tien jaar zal
gaan, ook met de pastorale bezet-
ting, en hoop dat steeds meer 40-,
50- en 60 jarigen taken in de Kerk
gaan overnemen. Vernieuwing zou
een grote impuls kunnen zijn.”
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Jeugd en Jongeren

Zondag 24 mei, 11.15 uur
HH. Petrus en Pauluskerk: Pinksteren
De leerlingen van Jezus zaten bij elkaar. Toen opeens…
er een vreemd geluid klonk alsof het ging waaien. Wat
was, of beter: WIE was dat? Dat hoor je in de Kinder-
woorddienst. Wie weet, voel jij die wind dan ook.

Zondag 28 juni, 11.15 uur
H. Bonifatiuskerk
We sluiten het schooljaar af. De Koorschool zingt. Blijf na
de H. Mis met je gezin gezellig koffie/thee/limonade
drinken. Dan spreken we elkaar en wensen we elkaar
een goede vakantie!

GezinsvieringKinderWoordDienst

Eerste helige Communie
In de junimaand zullen vijftig kinderen van onze parochie de eerste heilige
Communie ontvangen. Dit zal zijn op zondag 7 juni (om 11.15 uur, in de
H. Bonifatiuskerk) en op zondag 14 juni (om 9.30 uur, in de St. Martinus-
kerk). Ze horen vanaf dat moment helemaal bij de gemeenschap die het
Lichaam van Christus ontvangt in de Eucharistie. We delen zijn Lichaam zoals
Jezus heeft gevraagd: Blijf dit doen! Viert u dit grote feest mee? 

Zondag 19 april stelde de vormselgroep Jesus4Live zich
voor aan de gemeenschap in de HH. Petrus en Paulus-
kerk. Acht jonge mensen die serieus én vrolijk op weg
zijn naar het Vormsel en zich verdiepen in het geloof en
de kerk.
 
In 2027 zullen zij het Heilig Vormsel ontvagen: ze zullen
gezalfd worden met de H.Geest om versterkt en beves-
tigd te worden in hun geloof opdat ze Christus met hun
leven zouden mogen getuigen. Wilt u voor hen bidden?
Dat zij door kracht van de Geest Gods eindeloze Liefde
ervaren en van daaruit als christenen vrijuit in de wereld
durven gaan en staan, spreken en handelen.

Presentatie van de Vormelingen

In gesprek met ouders – Samen onderweg

De werkgroep Samen Onderweg 
heeft samen met parochiecatecheet
Nellie Plaizier in de Veertigdagentijd
een open gesprek gevoerd met twee
groepen (groot)ouders – met een
rijke, diverse culturele achtergrond –
over het beleven en doorgeven van
het katholieke geloof. Het gesprek
leverde allerlei inzichten op. We
delen met jullie enkele van die in-
zichten. Het volledige verslag van de
gesprekken vind je op de website bij
www.mariajozef.nl/vieringen-activi-
teiten/leren-en-verdiepen/geloofs-
opvoeding.
 
Wat betekent het geloof en hoe
geven we het door?
Het is de taak van ouders om het
geloof, als zaadje en geschenk van
God, te helpen groeien. Thuis wordt
het geloof voorgeleefd en wordt het
zichtbaar in rituelen, bidden en lezen
in de Kinderbijbel in de eigen moe-

dertaal, in samen kijken naar bijvoor-
beeld de Passion. Zo is het geloof als
vanzelfsprekend aanwezig in het
leven van alledag. En ouders merken
dat ze van kinderen leren door hun
vragen en hun ervaringen. Betreurd
wordt wel de storende aanwezigheid
van de mobieltjes… De grote familie
van de Kerk is belangrijk. De H. Mis
is het fundament. Ook wordt het ge-
loofsonderricht  (zoals voorbereiding
op de E.H. Communie) als belangrijk
gevonden. 
 
Er wordt gemerkt dat het op katho-
lieke scholen ontbreekt aan cateche-
se en gebed. Ouders herinneren van
hun eigen vorming de jongerengroe-
pen en evenementen waaraan zij
deelnamen. Dat gunnen zij hun
kinderen ook.
 
Behoeften voor de toekomst
Vragen en ideeën genoeg! Hoe kan

de Bijbel een houvast zijn, hoe geven
we een levend geloof door? Verbin-
ding tussen de generaties is waarde-
vol. Het is goed om met veel gezin-
nen samen te zijn en graag willen we
een cultuur bevorderen waarin men
prioriteit geeft aan samen naar de
H. Mis te gaan en elkaar te ontmoe-
ten rondom vormende activiteiten. 
 
Samen Onderweg neemt al deze
prachtige inzichten mee en zal pro-
beren voor de zomer een activiteit te
organiseren. DOE MEE!

Gert-Jan, Laura, Luc en Nellie
 
 


