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Zondag 25 januari 2026 
 
Voorbede 
 
"Jezus, u heeft gebeden dat uw volgelingen één mogen zijn;  
 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn voor de eenheid van christenen op 
internationaal, nationaal en lokaal niveau opdat wij elkaar steeds meer 
ervaren als één lichaam in Christus en onze verschillen zien als gaven die 
uw kerken verrijken. Moge onze verbondenheid met elkaar een teken zijn 
van uw aanwezigheid in de wereld. Amen."  
 
 
Groeien in Christus 
Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen 
door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een 
eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de 
tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 
 
Overdenken 
 
Bij Christus zijn, op Christus lijken 
Is het mogelijk om te groeien op onze geloofsweg? Dat is een gezamenlijke 
trektocht: we zijn als pelgrims onderweg naar Gods toekomst en we steunen 
elkaar op de weg. Daarbij gaat het niet alleen om kennis van het hoofd, maar om 
een levensveranderend proces dat de Geest in ons bewerkt: we gaan meer op 
Christus lijken naarmate we Hem beter leren kennen. Kennen is kennis van het 
hart, zoals mensen in een relatie hun partner steeds beter leren kennen. Het hele 
leven komt er in mee. We lezen, leren en oefenen in de dagelijkse praktijk. Meer 
en meer liefhebben zoals Christus liefheeft, dienen zoals Hij dient, zijn karakter 
weerspiegelen. In Nederland is steeds meer aandacht voor ‘geestelijke oefeningen’: 
Bijbellezen, bidden, de gemeenschap opzoeken, de sabbat houden, vasten, dienen 
en geven van wat je zelf hebt ontvangen. Geloof is immers niet uitsluitend iets van 
een serie overtuigingen, het gaat om ons hele leven. 
 
Bidden 
O Christus, licht van de wereld, maak mijn ziel waardig om het licht van uw glorie te 
aanschouwen. Dat ik de vreugde van uw roeping zal ervaren en de vrede van de hoop 
op uw goede toekomst. Heb genade met ons allen, heel uw schepping, ook met mij – 
wanneer ik anderen en U tekort doe. 
Glorie aan de Vader en de Zoon en aan de Heilige Geest – nu en altijd en in de 
eeuwen der eeuwen. 
 
Amen. 


