Week van de Eenheid 18 januari tot en met 25 januari
Dagelijkse gebeden

Vrijdag 23 januari 2026

Eén God en Vader
Eén God en Vader van allen, die boven allen,
door allen enin allenis.

Overdenken

God boven allen

God is boven ons, door ons en in ons allemaal. Het is een beeld dat bijna overweldigend
is. De glorie van God die overal doorheen schijnt en een afdruk achterlaat.

In ieder gewoon mens en in iedere gemeenschap. Hebben we daar oog voor? Hoe
kunnen we iets van God zien in de ander?

De auteur Antoine de Saint-Exupéry schrijft in het boek De Kleine Prins dat je de
belangrijkste dingen niet ziet met je ogen maar met je hart. God is aanwezig in de tijd
en in de schepping. Vaak niet zichtbaar voor onze ogen, maar wel met ons hart. We
zijn verenigd in deze ene God. In de Eeuwige die ieder mens geschapen heeft naar
zijn beeld. De God die voor ons wil zorgen als een Vader en ook als een Moeder.
Samen vieren, samen rouwen en samen delen helpt ons om te zien op welke manier
God aanwezig is in ons mensen met zijn Geest van vrede.

Bidden

Wij belijden in geloof en aanbidden U,
liefdevolle Vader,

want U bent in de hemel voorbij
woorden, en op aarde voorbij begrip,
door uw Zoon, Jezus Christus.

In uw tedere zorg bent U het begin en
de vervulling van alles.

Glorie voor eeuwig aan U, Vader,

met de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.



