
Kerstmis: feest van vuur, licht, kracht en vreugde
Om een mens te zijn op aarde
zonder aanzien, zonder macht
is Hij onder ons geboren
in de kilte van de nacht.

Om een vuur te zijn op aarde
dat verwarmt maar niet verslindt
is Hij onder ons geboren
als een weerloos mensenkind.
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Om een licht te zijn op aarde
dat de duisternis verjaagt
is Hij onder ons geboren
als een stem die waarheid vraagt.
 
Om een zwaard te zijn op aarde
dat verdeelt maar niet vermoordt
is Hij onder ons geboren
vrede stichtend door zijn woord.
 

Om een kracht te zijn op aarde
die de machten zal verslaan
is Hij onder ons geboren
slechts vertrouwend op Gods naam.
 
Om de vreugde van de aarde
broederschap in overvloed
is Hij onder ons geboren:
Godsgeschenk dat leven doet.

Henk Jongerius
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Van het bestuur

Op de bestuursagenda van onze
parochie staat een groot aantal
uiteenlopende onderwerpen.
We lichten er enkele zaken uit.

1. Een belangrijk thema is de vitaliteitstoets: onze parochie geeft, op verzoek
van het bisdom, de stand van zaken weer: hoe vitaal is onze parochie? Hoe-
veel vrijwilligers zijn er, in de verschillende kerkgemeenschappen, maar ook
in de parochiebrede werkgroepen? Hoe staan we er financieel voor en hoe
zit het met het onderhoud aan onze gebouwen? Al dit soort vragen wordt
beantwoord door vertegenwoordigers uit de gehele parochie. Het bestuur
maakt er een overkoepelend verslag van, dat in het voorjaar wordt bespro-
ken met het bisdom.

2. Dan wordt er hard gewerkt aan de begroting voor komend jaar, die vol-
gens plan vóór 1 januari bij het bisdom wordt aangeleverd. Aangezien de
parochie jaarlijks voor grote uitgaven staat is het telkens weer een uitdaging
om een stabiele begroting op te stellen. Zorgen voor inkomsten die toerei-
kend zijn, is daarom iets wat ook dringend onze aandacht vraagt.

3. Ook is er veel te doen over de beveiliging en het afschermen van per-
soonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie. Ondanks de al getrof-
fen maatregelen doen zich nog steeds vervelende zaken voor. Zo kwamen
enkele weken geleden ‘valse’ e-mails bij een aantal vrijwilligers terecht, die
zogenaamd door onze pastoor waren verzonden en waarin om geld werd
gevraagd. We vragen u daarom op te passen met onverwachte e-mailberich-
ten en bij twijfel te controleren of de e-mail echt afkomstig is van de ver-
meende afzender, voordat u reageert.

4. Binnenkort staat ons parochiefeest gepland; de datum is veranderd naar
15 februari. Vanuit elke kerkgemeenschap zijn goede kandidaten aangedra-
gen voor de parochiepenning. We kunnen onze vrijwilligers niet genoeg
waarderen: zonder hen geen vitale parochie! 

Theo Tetteroo, secretaris

Van de bestuurstafel

Het pastoraal team en het bestuur van de parochie HH. Maria en Jozef wen-
sen u allen een gezegende Kersttijd en alle goeds voor het jaar 2026.
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Van het pastoraal team

Laat Hem uw hart verwarmen met zijn vrede
Hebt u dat wel eens gehad? Dat u iemand aankeek… en alles om je heen viel
weg? Er was alleen dat moment. Wat je verder bezighield aan grote en klei-
ne zaken en zorgen, wat er om je heen gebeurde: het verdween allemaal in
dat moment. Je verloor je helemaal in de ogen van die ander. Misschien was
u toen op slag verliefd, misschien zelfs wel op degene naast wie u nog steeds
iedere dag wakker wordt.

Mij overkwam het toen ik een baby'tje mocht vasthou-
den van nog maar enkele weken oud. Zo'n totaal onbe-
vangen hulpeloos wezentje. Ja dat is een goede term:
wezen. ‘Wezen’ komt van het werkwoord ‘zijn’. Zo'n
klein kindje ‘is’ alleen maar. ‘Bestaat’ alleen maar. En het
is totaal aan anderen overgelaten. Zonder het maar te
beseffen.
 
Het kindje keek terug, volkomen open. Het keek recht bij
me naar binnen. En ik keek in die oogjes terug en viel als
het ware in een eindeloze diepte. De kamer verdween
en geen geluid drong meer door. Maar die diepte voelde
niet leeg. Het is lastig uit te leggen. En het was eigenlijk 

heel verwarrend. We keken elkaar aan van ziel tot ziel. Ik
denk dat ik het zo zou kunnen noemen. Nu, na vele
jaren, draag ik die ervaring nog steeds bij me.
 
Straks knielen wij weer neer bij de kerststal. Bijvoorbeeld
zoals de herders deden. Bij dat kleine Kindje, in doeken
gewikkeld in de kribbe gelegd. Onze grote almachtige
God, nu hier in ons menselijke midden, een hulpeloos
wezentje is Hij, niet méér. Maar juist daarin, en vooral in
Zijn ogen, schuilt alles wat Hij voor ons wil zijn: Degene
die ons ziet, recht in ons hart, onze ziel. Die zich aan ons
toevertrouwt. En die zichzelf opent voor ons, een einde-
loze diepte gevuld met liefde.
 
Laat u door Hem zien, laat Hem nabij komen, bij u bin-
nen komen. Koester het contact met Hem. Laat Hem uw
hart bewegen tot verwondering en dankbaarheid: je
bent gezien! Laat Hem uw hart verwarmen met zijn
vrede. Laat dit mysterie je nieuwe ogen zijn, als je op-
staat en de wereld weer ingaat. Als de geluiden weer tot
je doordringen. Als je de mensen om je heen weer ont-
moet. Al die mensen, net als u: gezien door Hem. Ik hoop
dat dit hulpeloze wezentje, de mens-geworden grote
God, dit bij u oproept. Dat we dan ook elkáár liefdevol
aankijken, elkaars hulpeloosheid en kwetsbaarheid zien,
de kostbaarheid van al het leven koesteren en de zorg
geven die dat van ieder van ons vraagt. Dan kan het niet
anders dan dat we met het engelenkoor van harte mee
jubelen: “Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan
alle mensen die Hij liefheeft.” Zalig Kerstfeest.

Nellie Plaizier, parochiecatecheet

Met 2000 deelnemers luisteren en leren over synodaliteit in de Kerk
Eind oktober werd in Rome het Jubileum voor Synodale
Teams gehouden. Voor Nederland nam de Landelijke
Werkgroep Synodaliteit daaraan deel, waarvan onze
parochiaan Monique de Witte deel uitmaakt. “Het is
heel bijzonder om met zo veel mensen uit de hele wereld
samen te komen om te luisteren, te leren en samen te
vieren”, aldus Monique.
 
Er was een ontmoeting met paus Leo XIV. Daar kwam
naar voren, dat we elkaar de gave van ons enthousiasme
geven door naar elkaar te luisteren. Het synodale proces
wordt een cultuur; de Kerk wordt een brug, door ook
met andersgelovigen te praten; er komt meer participa-
tie in de besluitvorming, waardoor pastoraal beleid bre-
der wordt gedragen; synodaliteit vraagt nieuwe structu-
ren, zoals pastorale raden.

De paus benadrukte, dat we niet zoeken naar uniforme
modellen, maar verschillen moeten omarmen. We moe-
ten samen actief iets doen aan de noden van de wereld,
moedig onze stem verheffen om de wereld beter te
maken. De Kerk mag een teken van hoop zijn door ons
enthousiasme.
 
Op de vraag "welke hoop kunnen vrouwen koesteren op
een werkelijke culturele verandering in de Kerk” ant-
woordde de paus, dat er voor bepaalde vernieuwingen
(zoals verbetering van de positie van de vrouw) culturele
obstakels zijn, maar dat dat een probleem is van cultuur
en níét van onze evangelische waarden!; dat sommige
vooroordelen duidelijk tégen het Evangelie zijn en dat de
Kerk er moedig aan moet werken.

Emile Verviers
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Erik de Jong 
Uitvaartzorg

Van Vredenburchweg 55   |   2282 SE Rijswijk
Tel.: 06-51383380 of 070-3210143
erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl
www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht 
bereikbaar

Hiernaast vindt u het editieschema
voor volgend jaar. Het verschijnen
van de verschillende nummers is ge-
koppeld aan het kerkelijk jaar. Ook in
2026 rekenen wij op uw medewer-
king door het aanleveren van artike-
len, hulp bij de bezorging et cetera. 

Aanlevering artikelen
vrijdag 2 januari
vrijdag 20 februari
vrijdag 17 april
vrijdag 26 juni
vrijdag 28 augustus
vrijdag 30 oktober

Nr  Thema
1    Veertigdagentijd
2    Goede Week en Pasen
3    Pinksteren en zomer
4    Start seizoen
5    Christus Koning en Advent
6    Kerstmis          

Periode
07-02-26 t/m 29-03-26
28-03-26 t/m 24-05-26
23-05-26 t/m 02-08-26
01-08-26 t/m 04-10-26
03-10-26 t/m 06-12-26
05-12-26 t/m 07-02-27

Editieschema Kerk aan de Vliet 2026

‘Dilexi te’ en de zorg voor wie zorg nodig heeft
De paus verzet zich tegen een cultuur van onverschillig-
heid en consumptie. Deze brief bouwt de sociale leer van
de Kerk verder uit. De gelovige wordt uitgenodigd om de
titel ter harte te nemen: “Door uw werk, uw inspannin-
gen om onrechtvaardige sociale structuren te veranderen
of uw eenvoudige, oprechte gebaar van nabijheid en
steun, zullen de armen zich realiseren dat Jezus' woorden
persoonlijk tot ieder van hen gericht zijn: ‘Ik heb u lief-
gehad’.”

Dilexi te (‘Ik heb je liefgehad’) is de eerste apostolische
exhortatie van paus Leo XIV, deels nog geschreven door
paus Franciscus. De zorg voor de armen – en voor zieken,
gevangenen, migranten en de aarde – is een kernverant-
woordelijkheid voor alle christenen. In de Bijbelse op-
roep tot concrete naastenliefde ‘zorgen voor wie zorg
nodig heeft’ ontmoeten we God! In verzet tegen
onrechtvaardige structuren, in werken aan meer socia-
le gerechtigheid en in het beschermen van de aarde.
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Geloven en vieren

Week van gebed voor de eenheid van christenen
Elk jaar is in januari de week van
gebed voor eenheid van christenen.
Deze internationale gebedsweek
heeft inmiddels een lange traditie
vanuit het verlangen naar christelijke
eenheid en naar het voorbeeld van
Jezus die zelf bidt om deze eenheid:
dat zij allen één mogen zijn (Joh
17,21). Het thema voor komend jaar
is ‘Één van Geest’, afkomstig uit de

brief van Paulus aan de Efeziërs (Ef 4,4). Een mooi thema
want oecumene is op de eerste plaats geen mensen-
werk, maar het werk van God zelf die door de Geest
mensen beweegt tot gebed, dialoog en samenwerking.
 
De gebedsweek zal lopen van 18 januari tot en met 25
januari. Door de verschillende kerken in onze parochie
wordt op dit moment nagedacht over de concrete invul-
ling van deze gebedsweek. Via de wekelijkse mededelin-
gen en onze website wordt u nader geïnformeerd.

Als pastoraal team willen wij een ontmoeting met Gods barmhartigheid en-
kele dagen vóór het Kerstfeest op bijzondere wijze mogelijk maken met een
viering van Barmhartigheid, op zaterdag 20 december in de St. Martinuskerk.
Een gelegenheid om onszelf op te laten nemen in Gods verlossende armen.
 
Voelt u zich van harte uitgenodigd naar deze ochtend te komen. Om u een
beeld te geven: wij starten om 10.00 uur met een korte inleidende gebeds-
viering. Daarna vult de kerk zich met stilte, afgewisseld met meditatieve mu-
ziek, en is er tijd voor ontmoeting met de Heer op de volgende verschillende
manieren.
 
* Ruime tijd om met uw eigen gedachten en gebeden bij de Heer te zijn,
eventueel met hulp van teksten ter ondersteuning, of gewoon te genieten
van zijn nabijheid.
* De mogelijkheid uw eigen gebedsintenties neer te leggen bij de Heer en
een kaars te branden. Waarbij alle gebeden in de Eucharistieviering later die
dag opgedragen zullen worden.
* De mogelijkheid het sacrament van Boete en Verzoe-
ning te ontvangen.
* De mogelijkheid met een pastor te praten of voor u te
laten bidden.
 
De ochtend wordt tegen 12.00 uur afgesloten met de
plechtige zegen in stilte en wij verlaten de kerk ook weer
in stilte, maar gesterkt en vervuld door onze ontmoeting
met de Heer. Voelt u zich van harte uitgenodigd deze
ochtend of een deel ervan te ervaren. U kunt de hele vie-
ring meemaken, maar ook inlopen op een later moment
of eerder weggaan. Na 12.00 uur blijft de St. Martinus-
kerk overigens open en is er tot de Eucharistieviering van

Nieuwe datum voor parochiefeest 2026
Het jaarlijkse parochiefeest, dat eerst gepland stond op zondag 8 februari,
is verplaatst naar zondag 15 februari. Dit besluit is genomen om het pro-
gramma beter tot zijn recht te laten komen. Na de warme ontvangst afgelo-
pen jaar in de H. Bonifatiuskerk, is het dit keer de beurt aan de St. Martinus-
kerk om het feest te organiseren. En dat doen we met veel enthousiasme!

Namens de gemeenschap van de St. Martinus én het parochiebestuur nodigen we alle parochianen en vrijwilligers
van harte uit om het parochiefeest te vieren. We zorgen voor een leuk programma met ruimte voor ontmoeting,
muziek en gezelligheid. Zondag 15 februari 2026, 14.00-17.00 uur (kerk open om 13.30 uur), in de St. Martinuskerk.
Zet het alvast in uw agenda. We kijken ernaar uit u te verwelkomen!

Marja de Goederen en Ineke Huitema

Ochtend van Barmhartigheid: 20 december

16.30 uur kerkopenstelling. Proef en geniet de goedheid
van de Heer.
 
Wilt u het sacrament van Boete en Verzoening op een
ander moment ontvangen, dan is hiervoor ook de gele-
genheid op de volgende momenten:
* Dinsdag 16 december na de viering van 9.30 uur in de
HH. Benedictus en Bernadettekerk
* Dinsdag 16 december na de viering van 9.30 uur in de
HH. Petrus en Pauluskerk
* Vrijdag 19 december na de viering van 9.30 uur in de
H. Bonifatiuskerk

Namens het pastoraal team, pastor Arno Aardoom pr.
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H. Bonifatius 
ma, di, do en vr 9.00 -12.00 uur: 070 399 24 16

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

bonifaius@mariajozef.nl
bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

HH. Benedictus en Bernadette 
ma, di, wo en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08

Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk
benedictusbernadete@mariajozef.nl

bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

Kerstconcert Barina
Beste parochianen, wij nodigen u van harte uit om op zondag 21 december om 14.30 uur naar
het gratis kerstconcert van Barina onder leiding van Liubov Maslakova in de HH. Benedictus en
Bernadettekerk te komen luisteren. Als afwisseling tussen de gezangen zullen enkele leerlingen
van Liubov optreden. Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en
wat lekkers. Na het concert is er een deurcollecte. Wij zien uit naar uw komst, tot dan!

Kerstviering voor kinderen in RijswijkLectoren gezocht voor de BB-kerk
Op Kerstavond, 24 december om 19.00 uur, ben je van
harte welkom in de Bonifatiuskerk voor een bijzondere
Kerstvertelviering. We luisteren samen naar het Kerst-
verhaal en zingen mooie kerstliederen met de Koor-
school. Kinderen mogen meedoen in het verhaal! Wij
helpen je verkleden als herder, engel, koning, heraut –
of misschien zelfs als Maria of Jozef. Je hoeft niets uit je
hoofd te leren of te zeggen, gewoon meespelen en ge-
nieten! Wil je meedoen? Kom dan rond 18.30 uur naar
de kerk, zodat we iedereen mooi kunnen aankleden.
Neem gerust broertjes, zusjes en vriendjes mee – hoe
meer, hoe gezelliger! We kijken ernaar uit om samen
Kerstmis te vieren. Tot dan!

Werkgroep kinderkerstviering

Heb jij altijd al eens een actieve bijdrage willen leveren
tijdens de H. Mis? Heb je een duidelijke en betrokken
stem? Wij zoeken mensen die af en toe de lezingen wil-
len doen tijdens de viering. Lijkt het je wat, of wil je meer
weten? Neem dan contact op met Inge van de kerngroep
altaarteam, e-mail: altaarteam.bb@mariajozef.nl. Samen
dragen we bij aan een levendige liturgie.

Christelijke meditatie
U wordt uitgenodigd voor de meditaties in de Lucaszaal
van de Bonifatiuskerk, op 6 januari, 3 februari, 3 maart
en 7 april van 16.00 tot 16.45 uur. Voor meer informatie
en aanmelden bij Sue-Yen Tjong, 06 83 36 93 06 of via
sue-yen.tjong@mariajozef.nl.

Op 19 oktober werd de Benedictuszaal gezellig ingericht
voor de vrijwilligersmiddag. Deze gezellige middag werd
door beheer- en altaarteam aangeboden aan de vrijwilli-
gers als blijk van waardering voor hun onmisbare inzet.
Zonder vrijwilligers geen actieve geloofsgemeenschap.
De zeventig aanwezigen kregen een tekening waarin
ruim dertig spreekwoorden verborgen zaten. Welke tafel
wist de meeste spreekwoorden te ontdekken? Met de
bijbehorende toelichting was niet iedereen het eens,
maar dat deed er verder niet toe. En dat niet alle vrijwil-
ligers koorlid zijn bleek wel bij het zingen van het lied
Pelgrims van hoop. We kijken terug op een geslaagd
samenzijn van de actieve parochianen in deze kerkge-
meenschap.

Vrijwilligersmiddag in HH. Benedictus en Bernadettekerk

Hartelijke groeten van Liubov en leden van Barina
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HH. Benedictus en Bernadette en H. Bonifatius

Familieberichten
Gedoopt
Abel Taft 
Salvador Perez-Borchert 
Miracle Pantophlet Lake 
 
Overleden
Lena Pijpers-Cornelis (92) 
Yolande Roos-De Geyter (97) 
Eric Emmel (89)  
Harry Spoor (92) 
Toos Hulsker-Staal (86) 
Marianne van Egmond-Bouwens
(90) 
Riet van Aken (91) 
Peter Speetjens (76) 
Mali Hessels-Köll (80) 
Maria van der Goes (93) 
Tiny van der Heijden-Franken (94) 

Maaltijden in de BB-kerk

Voor vervoer naar de Benedictus en
Bernadettekerk bel: Theo van Paas-
sen, 0174 29 29 57.

Vervoer naar de BB-kerk

U bent welkom voor een maaltijd in
de Benedictus en Bernadettekerk op
vrijdag 19 december en woensdag
21 januari. De maaltijd begint om
17.00 uur (zaal open om 16.30 uur).
De kosten bedragen € 6,- inclusief
koffie of thee; wijn € 1,-. Aanmelden:
de maandag ervoor tussen 17.00 en
18.00 uur.

Muziek in de Bonifatius 2026
Een nieuw seizoen vol klank en beleving!

In 2026 opent de concertserie Mu-
ziek in de Bonifatius alweer haar 21e
jaargang – een prachtig jubileum vol
muzikale verrassingen! De aftrap
vindt plaats op zaterdagmiddag 24
januari om 15.00 uur, met het beto-
verende concert ‘Invisible Dreams’
van het Vocaal Ensemble Cantamare
van de Academy of Vocal Arts, onder
leiding van Daniëlle van Lieshout.

Let op: dit jaar geen concerten op zondag, maar op zaterdagmiddag. De con-
certcommissie heeft dit besloten omdat de vieringen van de Oekraïense Kerk
voortaan eerder op zondag zijn. Daarnaast willen we u graag verwelkomen
voor een gezellige nazit in de nieuwe ontmoetingsruimte achterin de kerk –
een sfeervolle plek om samen na te praten en na te genieten van de muziek.
 
We kijken uit naar een seizoen vol bijzondere muzikale momenten. Het vol-
ledige programma voor 2026 vindt u op www.muziekindebonifatius.nl. Kom,
luister, beleef – en laat u meevoeren door de muziek in de Bonifatius!

Foto: Alex Schröder

De Benedictus en Bernadette-gemeenschap blijft samen lopen met hen die
behoefte hebben aan gezelschap bij een avondmaaltijd. Zij blijven samen
lopen met hen die een heerlijk betaalbaar diner met vrienden willen. Dat is
wat Wim van Veldhoven en de vrijwilligers al tientallen jaren hebben ge-
daan. In de diaconie is dat echt synodaal: samen lopen, verhalen delen en
luisteren met hen die aan tafel zijn, samen bidden voor de maaltijd, en de
veertig mensen met waardigheid bedienen.
 
Zij zoeken samen ook met de vrijwilligers naar de missie waartoe we geroe-
pen zijn: bijvoorbeeld hoe zij beter kunnen dienen, of welke gerechten en
toetjes voor de volgende maaltijd? Dat is wat Wim en de vrijwilligers twee
keer per maand doen. Nu is het voor Wim tijd om het stokje over te dragen
aan onze nieuwe chef-kok Yongke Tea, om de missie voort te zetten. Vanaf
januari 2026 zal het diner elke derde woensdag van de maand plaatsvinden.
Houdt dus de volgende datum in gedachten: 21 januari 2026 om 17.00 uur.
 
Op vrijdag 19 december 2025 zullen we dank zeggen aan Wim voor zijn
onwrikbare dienst aan de gemeenschap en ook aan de vrijwilligers op de
achtergrond die de missie voor ons mogelijk hebben gemaakt.

Synodaliteit op tafel
bij de Benedictus en Bernadettekerk

Samenlopers AZC Rijswijk
Vijf maanden geleden heeft onze parochie samen met andere kerken wel-
komstpakketjes gegeven aan de asielzoekers in Rijswijk (en Voorburg). Zij
klopten en wij hebben hen opengedaan (Mat 7,7). Bij het AZC Rijswijk is onze
parochie aanwezig: de Samenlopers helpen bij het sporten, de fietsrepara-
ties en het geven van Nederlandse les. Elke vrijdagmiddag organiseren wij
sportactiviteiten: wij spelen voetbal, volleybal en tafeltennis met de
bewoners. We luisteren ook naar hun verhaal, hun strijd en hun hoop voor
de toekomst. Het is een eenvoudige daad, maar het trekt hun aandacht.
Zo vroeg een AZC-collega eens: “Je kunt goed voetballen, maar wat is een
priester eigenlijk?”

Pater Marius Razafimandimby, svd

De collectanten voor Missio in de Be-
nedictus en Bernadettekerk

Jong geleerd - oud gedaan
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Vieringen in onze kerken

za
za
zo
zo
zo
zo
 

16.30
19.00
09.30
09.30
11.15
11.15
 

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
 

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
 

Pater Razafimandimby
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
 

Schola cum Jubilo

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum, koffie na afloop
Samenzang
 

Zaterdag 6 en zondag 7 december: 2e zondag van de Advent, deurcollecte Adventsactie

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.15
13.00
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon
B&B
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
Euch.
 

Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pater Razafimandimby
Paters SVD
 

Samenzang
Resonet in Laudibus
One Voice Muziekteam
Gloria Deo
Con Amore

Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 13 en zondag 14 december: 3e zondag van de Advent

za
za
zo
zo
zo
zo
 

10.00
16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
 

Mar
Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
 

Gebed
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
 

Pastoraal Team
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
 

One Voice, Ochtend van Barmhartigheid
Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Joko
 

Zaterdag 20 en zondag 21 december: 4e zondag van de Advent

 

wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo
wo

17.00
17.00
19.00
19.00
19.00
21.00
21.00
21.30
23.00

B&B
Mar
P&P
Bon
Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Gebed
Euch.
Gebed
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Paters SVD
Nellie Plaizier
Pater Razafimandimby
Werkgroep
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom

Kerstavondmis, Indonesische Kath. Gemeenschap
KinderVertelViering
Con Amore, Kerstavondmis, KinderWoordDienst
Koorschool, Kinderviering met kerstspel
Ad hoc koor met samenzang, Kerstavondmis
Barina, Kerstavondmis
St. Maarten, Kerstavondmis
Gloria Deo, Kerstavondmis
Joko, Kerstavondmis

Woensdag 24 december: Kerstavond

do
do
do
do
do
do

06.00
09.30
09.30
11.15
11.15
15.00

Bon
B&B
Mar
P&P
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed

R.K. Oekraïense gemeenschap
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker

Oosterse ritus
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Con Amore
Gloria Deo
Kindje wiegen

Donderdag 25 december: Geboorte van de Heer (Kerstmis)

vr
vr

10.30
10.30

Mar
Bon

Euch.
Euch.

Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom

Samenzang
Gloria Deo

Vrijdag 26 december: Tweede Kerstdag

 za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
 

Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Paters SVD
 

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang, koffie na afloop
Con Amore
Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 27 en zondag 28 december: Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef

wo
wo

09.30
12.45

Bon
Mar

Euch.
Euch.

Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker St. Maarten

Woensdag 31 december 2025: Oudjaar

Kerken:
Soort viering:

B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus
Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

 

Helaas is er te weinig ruimte om
de vieringen van de Oekraïense
gemeenschap te vermelden. Die
zijn in 2026 op zondag om 15.00
uur in de H. Bonifatiuskerk.
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Vieringen in onze kerken

do
do

10.30
10.30

Bon
P&P

Euch.
Euch.

Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby

Samenzang, koffie na afloop
Con Amore

Donderdag 1 januari: H. Maria, Moeder van God, Nieuwjaar

za
za
zo
zo
zo
zo
 

16.30
19.00
09.30
09.30
11.15
11.15
 

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
 

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
 

Pastor Aardoom
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
 

Samenzang
Resonet in Laudibus

St. Maarten
Schola Cantorum
Schola cum Jubilo
 

Zaterdag 3 en zondag 4 januari: Openbaring van de Heer

 
za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
 

Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Paters SVD
 

Samenzang
One Voice Muziekteam
St. Maarten
Gloria Deo, koffie na afloop
Con Amore, KWD, voorstellen communicanten
Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 10 en zondag 11 januari: Doop van de Heer

za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.15
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
 

Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
 

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Joko

 

Zaterdag 17 en zondag 18 januari: 2e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
 

Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Paters SVD
 

St. Maarten
Barina
De Vierjaargetijden
Koorschool, voorstellen communicanten, koffie
Con Amore
Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 24 en zondag 25 januari: 3e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
 

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
 

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
 

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
 

Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
 

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Samenzang
 

Zaterdag 31 januari en zondag 1 februari: 4e zondag door het jaar

 
za
za
zo
zo
zo
zo
zo
 

16.30
19.00
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
 

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
 

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
 

Pater Razafimandimby
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Paters SVD
 

Samenzang

Resonet in Laudibus
St. Maarten, KinderWoordDienst
Gloria Deo, koffie na afloop
Con Amore
Indonesische Katholieke Gemeenschap
 

Zaterdag 7 en zondag 8 februari: 5e zondag door het jaar

maandag
maandag
dinsdag
1e dinsdag
2e t/m 5e di

18.30
19.30
09.30
09.30
09.30

B&B
B&B
P&P
B&B
B&B

Aanbidding & Rozenkrans
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09.30
12.45
19.00
09.30
09.30

Bon
Mar
P&P
P&P
Bon

Eucharistieviering
Eucharistie & 3e wo aanbidding
Rozenkrans
Eucharistie & 1e do aanbidding
Eucharistie & 1e vr aanbidding

Vieringen op weekdagen
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HH. Petrus en Paulus 
di en do 10.00 - 12.00 uur: 070 327 43 10

Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

petruspaulus@mariajozef.nl

bankrekening: NL33 RABO 0365 9913 25,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

St. Martinus 
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

marinus@mariajozef.nl
bankrekening: NL60 RABO 0365 9004 35,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

Op donderdag 15 januari van het
nieuwe jaar 2026 willen we een
nieuwjaarsbijeenkomst, ‘de New
Year's Tea’, houden in de Maartens-
zaal. Tussen 14.00 en 16.00 uur kun-
nen we elkaar onder het genot van
koffie of thee en andere versnape-
ringen alle goeds voor het nieuwe
jaar wensen. Ook zal er weer een ac-
tiviteit zijn om onze ‘grijze cellen’
aan het werk te zetten. U bent van
harte welkom!

Het is voor ons handig als u zich
vooraf aanmeldt bij het secretariaat 
van de St. Martinus 070 327 45 11 of
bij dat van de HH. Petrus en Paulus,
070 327 43 10. Daarbij ook graag
aangeven of u vervoer nodig heeft.

Paul Sas

Vrouw en Geloof heeft een aantal
bijeenkomsten gepland dit seizoen.
Op 19 november is de bijeenkomst
in de Haard (bij de Petrus en Paulus-
kerk) Molenpad 2A  in Leidschen-
dam. De inleidster is Els van Kouwen.
Op 17 december houden we een
Adventsviering in de Voorhof bij de
Koningskerk (Bruyning Ingenhoes-
laan 4) in Voorburg. Beide bijeen-
komsten starten we om 10.00 uur.
 
U bent bij beide bijeenkomsten  van
harte welkom. Voor meer informa-
tie: evkouwenvrijn@kpnmail.nl.

Tijdens het jaarfeest van Con Amore
op 23 november hebben we stil ge-
staan bij het vijftigjarig jubileum van
Theo Tetteroo als organist. Theo
speelt in de Petrus en Pauluskerk in
Leischendam bij samenzang en uit-
vaarten, in Leiderdorp en incidenteel
ook bij Con Amore. Daarnaast is
Theo gedurende deze tijd ook op
veel andere plekken in de parochie
actief geweest. Zo is hij momenteel
secretaris van het parochiebestuur.

Op 1 oktober 1995 is Mariëtte via
een oproep tijdens een korenfestival
de dirigent van Joko geworden. Al
dertig jaar weet zij met haar muzika-
liteit en creativiteit het beste uit ons
koor te halen. Waar mogelijk maakt
zij een arrangement van een lied
waardoor het vierstemmig en soms
zelf vijfstemmig wordt, passend bij
de kwaliteiten binnen het koor. Zij
zoekt altijd een oplossing bij een on-
evenredige verdeling van de stem-
men en mocht er geen pianist voorhanden zijn, kruipt zijzelf achter de toet-
sen. Ook de arrangementen voor het combo zijn meestal van haar hand.

Toen we tijdens corona afstand moesten houden, wist Mariëtte binnen wat
nog wel  toegestaan was toch nog een mooie samenzang te creëren. Zowel
koorleden als parochianen weet ze mee te nemen in haar enthousiasme
door ze de liederen van de viering mee te leren zingen. Tijdens de door ons
verzorgde viering van 21 september hebben we Mariëtte al iets eerder in het
zonnetje gezet, met een grote maar verdiende verrassing voor Mariëtte. We
hopen haar nog lang als dirigent voor ons koor te kunnen behouden.

Namens Joko, Desiree Ouwerkerk- van Winden

Mariëtte dertig jaar dirigent Joko

Theo Tetteroo vijftig jaar organist

Vrouw en geloof

New Year's Tea
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St. Martinus en HH. Petrus en Paulus

Familieberichten
Overleden
Ann Baetens (105)
Tine Gerrits-Liefering (92)
Ajay John Furtado (50)
Ida Devilee-Andriessen (89)
Mies Togni-Remmerswaal (85)
Jan van der Laan (91)
Anneke van Ruiten (85)
Truus van Leeuwen-Marlet (93)
Hans Lüling (85)
Dorith de Leede-van der Laan (59)

Op zondag 14 december om 14.00 uur geeft het Paro-
chiekoor Sint Maarten onder leiding van Patrick Hopper
(dirigent-organist van het koor sinds maart 2025) weer
haar jaarlijkse kerstconcert in de Martinuskerk aan het
Oosteinde in Voorburg.
 
Aan dit concert werkt verder mee de mezzosopraan
Maria voor ’t Hekke en Bernard Dijkman verzorgt de
declamaties. Bekende en minder bekende kerstliederen

Op 21 december kunt u om 15.00 uur gratis luisteren naar kerstliederen in
de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam. Daarvoor is alleen maar een (gra-
tis) toegangskaart nodig. Twee koren brengen een gevarieerd programma
met Engelse en Nederlandse kerstklassiekers, zoals ‘Away in a manger’, ‘Wij
komen tezamen’ en ‘Stille nacht’ en nog veel meer. Het voorprogramma
wordt verzorgd door het mannenkwartet Sans Rancune. Een middag vol met
muziek dus!
 
Exultate Deo
Exultate Deo is een oratoriumvereniging uit Voorschoten en geeft doorgaans
twee concerten per jaar. Voor deze speciale gelegenheid reizen ze met een
zestig-koppig koor naar Leidschendam.
 
Joko
Het koor Joko zingt een thuiswedstrijd. Het voormalige jongerenkoor bestaat
inmiddels vijtig jaar, maar zingt nog jeugdig. Met een eigen muzikaal combo
als begeleiding verzorgt Joko maandelijks een viering in de Petrus en Paulus-
kerk. Maar voor u pakken ze dit jaar extra feestelijk uit met deelname aan
het kerstconcert aan de sluis.
 
Voorprogramma: Sans Rancune
Het mannenkwartet Sans Rancune is begin jaren negentig ontstaan uit het
Leidse studentenkoor en -orkest Collegium Musicum. De vier heren pakken
heel verschillend werk op en voeren dit af en toe ook uit. Speciaal voor dit
kerstconcert hebben ze een programma samengesteld, dat ze voorafgaand
aan het concert ten gehore zullen brengen.
 
Gratis kaarten? Geef wat u het waard vindt
Dankzij een gulle gift zijn toegangskaarten gratis te krijgen via het parochie-
bureau van de Petrus en Pauluskerk. Tijdens de bijeenkomst kunt u doneren,
zodat er ook volgend jaar weer een kerstconcert gegeven kan worden.

Pastor Ton van Eijk. Dank u wel. Vanaf het moment dat
pastor Ton van Eijk op 66 jarige leeftijd in Voorburg
kwam wonen is hij gelijk één keer per maand voorge-
gaan in de zaterdag/zondagvieringen. De jaren door heb-
ben de parochianen dit zeer gewaardeerd met name ook
zijn overwegingen. Nu bijna een kwart eeuw later voelt
pastor Ton van Eijk dat “het moeten” bij een toezegging
om voor te gaan in de Eucharistieviering in het weekend
hem te zwaar valt, ingegeven door zijn lichamelijke on-
gemakken. Hij heeft aangegeven dat het moment van
terug moeten treden voor hem een feit is, maar zo voeg-

Kerstconcerten in Leidschendam en Voorburg

Dank aan pastor Ton van Eijk

in vele talen worden afwisselend door het koor en/of de
soliste. Natuurlijk is er volop gelegenheid om lekker mee
te zingen. Het concert duurt ongeveer vijf kwartier. De
toegang is gratis, na afloop is er een collecte. 
 
Wij bevelen dit eerste grote concert met de nieuwe diri-
gent-organist en een voor ons nieuwe soliste van harte
bij u aan en hopen u op 14 december in onze kerk bij dit
concert te mogen begroeten.

de hij er toch nog even aan toe “uitzonderingen daarge-
laten”. Zo wil pastor Ton van Eijk nog van harte twee-
maal in de maand op woensdag om 12.45 uur voorgaan
in de Eucharistieviering.
 
Beste pastor Ton van Eijk, we hopen dat er nog vele
malen zullen komen, dat we samen in de kerk ons geloof
mogen vieren ook met ondersteuning van de gregoriaan-
se gezangen met u in de schola Cum Jubilo. Heel veel
dank voor de vele jaren van priesterassistentie in het
weekend in onze parochie.

Pastor W. Bakker, pastoor
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Voor een waardevol afscheid met zorg en respect afgestemd op ieders persoonlĳke wensen.

24-uurs uitvaartsuites beschikbaar - vdhuz.nl - 070-3202040

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1, Leidschendam

Uitvaartcentrum ’t Veenhuys
Veenweg 14, Nootdorp

Uitvaartsuite Churchill (in de R.K. kerk)
Sir Winston Churchilllaan 372, Rĳ swĳ k

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64, Leidschendam

Toonzaal grafmonumenten
Nieuwstraat 16-B, Leidschendam

Terugblik op het afscheidssymposium van diaken Tolsma
Op 9 november heeft diaken Pier Tolsma op een bijzondere wijze afscheid genomen van zijn werkzame leven als
diaken, verbonden aan onze parochie. Om de samenwerking van de afgelopen tien jaar te vieren werd het sympo-
sium ‘Dialoog’ georganiseerd; een thema dat hem zeer na aan het hart ligt. Het was een mooie gelegenheid om
stil te staan bij alles wat diaken Tolsma voor onze parochie heeft betekend én vooral ook voor de oecumenische
en interreligieuze dialoog. De opkomst was groot, de sfeer was warm en dankbaar.
 
Tijdens het programma kwamen verschillende sprekers aan het woord. Zij vertelden over diaken Tolsma’s inzet voor
en betrokkenheid bij de dialoog door de jaren heen. Er was ruimte voor dankbare herinneringen waarbij hij werd er-
kend als een bouwer van bruggen, tussen de wereldkerk en het alledaagse leven en tussen kerken en religies; een
vredestichter. Diaken Tolsma was als stabiele factor aanwezig in vele com-
missies en werkgroepen én in de parochie. De oproep tot zorg voor de
schepping en mensen stond vaak centraal in zijn verkondigingen.
 
Naast alle mooie woorden voor de diaken konden de gasten ook theologisch
en filosofisch inhoudelijk hun hart ophalen. Een zeer divers programma werd
gepresenteerd waarbij de onontbeerlijkheid van de dialoog, om mens te
kunnen zijn en te blijven en te bouwen aan onderling vertrouwen, respect en
liefde, in elke lezing opnieuw als kern naar voren kwam. “Deze dialoog is Pier
als een manier van leven gaan zien” aldus pastoor Bakker. De lezingen wer-
den afgewisseld met prachtige bijdragen van mezzosopraan Emma Brown.
Diaken Tolsma sloot zelf af met een dankwoord en een Fries gedicht.
 
Daarna was er een gezellige borrel, uitstekend verzorgd door de vrijwilligers
van de Sint Martinuskerk, onder leiding van Ineke Huitema. Dankzij dagvoor-
zitter Emile Verviers, alle sprekers en eenieder die heeft meegewerkt aan de
voorbereidingen op dit symposium kunnen we terugkijken op een geslaagde
middag, die eer deed aan de diaken en de goede werken die hij heeft ge-
daan. We zijn dankbaar voor de jaren dat diaken Tolsma onze parochie heeft
versterkt en wensen hem nog vele gezonde en vruchtbare jaren.

Aletha van der Donck, parochiecoördinator
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Kerk en wereld

Adventsactie: Koester een kind, bouw mee aan morgen
Overal ter wereld groeien kinderen op die niet de kansen krijgen waar ze
recht op hebben. Kwetsbare kinderen die aan de zijlijn staan. Omdat ze an-
ders zijn. Omdat hun familie in de marge leeft en omdat iedere dag een strijd
is om te overleven. Uit de verschillende projecten van Adventsactie om het
leven van kansarme kinderen te verbeteren is in onze parochie gekozen
voor: ‘Scholing voor nomadenkinderen in India’.
 
In India leven vijftienmiljoen nomaden. Ze worden extreem gediscrimineerd.
De meesten zijn analfabeet en hebben geen vast werk en hun kinderen gaan
nauwelijks naar school. In 2003 richtte een groep van zeven jonge nomaden
de organisatie TENT op. TENT komt op voor de rechten van nomaden en
streeft naar een waardig leven voor hun gemeenschappen en scholing voor
hun kinderen.

Om wat geld te verdienen, trekken no-
maden met bont versierde stieren van

dorp naar dorp.

Het is belangrijk dat kinderen van nomaden worden
voorbereid op regulier onderwijs. In de afgelopen jaren
heeft TENT al bijna 3000 kinderen geholpen. Ze wil haar
capaciteit uitbreiden en heeft daarvoor behoefte aan
een veilige leeromgeving. In de omgeving van Madurai
(Tamil Nadu) worden twee eenvoudige scholingscentra
gebouwd waar 200 kinderen uit vier dorpen een speciaal
onderwijsprogramma volgen en onder meer sociaal-
emotionele vaardigheden leren. Ze doen mee met bui-
tenschoolse activiteiten en krijgen verrijkte voeding.

De centra organiseren bijeenkomsten voor ouders om
hen bewust te maken van het belang van onderwijs en
van de rechten van hun kinderen. Ook worden twee ge-
zondheidskampen georganiseerd voor 200 kinderen en
hun gezinnen.
 
Met uw financiële steun aan de Adventsactie helpt u
TENT om dit prachtige project te realiseren, want goed
onderwijs is een voorwaarde voor een beter bestaan
voor deze nomadenkinderen.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Ontmoetingsplaats Rouw en Verlies (Humanitas Rijswijk)
Elke eerste dinsdag van de maand, vanaf 19.30 uur, or-
ganiseert Humanitas Rijswijk een bijeenkomst van de
Ontmoetingsplaats Rouw en Verlies, in de Ontmoetings-
ruimte van Cardia Onderwatershof; Van Vredenburch-
weg 26 in Rijswijk. Mensen die verlies en rouw ervaren
en behoefte hebben aan ontmoeting en een luisterend

oor, worden hiervoor van harte uitgenodigd. Er ontstaan
gesprekken met elkaar, die ruimte kunnen bieden voor
groei, betekenis en nieuwe inzichten. Meer informatie
bij Humanitas Rijswijk: Florien de Brouwer (per e-mail:
coordinator.rv.rijswijk@humanitasdelft.nl); Arjen van
der Ende, 06 15 94 51 38.

Synodaliteit, missionaire parochie en oecumene
Op 14 november vond in Nieuwkuijk de studiemiddag
‘Eén kerk, één missie’ plaats. Inleidingen werden gehou-
den door pastoor Arjen Bultsma (Bolsward, bisschoppe-
lijk gedelegeerde voor oecumene), Laetitia van der Lans
(betrokken bij het landelijk synodaal proces) en mgr.
Norbert Schnell (vicaris-generaal van het bisdom Breda;
hij stuurt de beweging rond de missionaire Kerk aan). Ik
noteer enkele belangrijke gedachten.
 
Oecumene hoort, net als missionair-zijn en synodaal zijn
(alle gelovigen sàmen op weg) tot het wezen van de
Kerk. Àlle gedoopte christenen hebben dezelfde zending,
binnen de Kerk waartoe men behoort maar als deel van
de universele Kerk van Christus. Eenheid met Christus
mag ons bezielen met een oecumenische spiritualiteit.
We delen ons geloof en onze zending met onze protes-
tantse mede-gelovigen: in al onze verscheidenheid
samen op weg (‘synodaal’) naar het Rijk van God. We
drinken hetzelfde water uit vele bekers; samen vieren is
dan ook heilzaam. 

Paus Leo XIV roept ons op om samen te zoeken hoe we
een missionaire Kerk kunnen zijn (die bruggen bouwt,
dialoog voert, altijd open is om met open armen te ont-
vangen) èn hoe we een synodale Kerk kunnen zijn (die
vrede zoekt en naastenliefde, die altijd dichtbij mensen
wil zijn, vooral bij wie lijden). Synodaliteit is niet iets om
‘erbij te doen’, maar beoogt een andere houding, een
andere cultuur: oefenen in gemeenschap, elkaar ont-
moeten bij de bron zodat het water kan stromen, echt
luisteren naar elkaar, niet zo vaak ‘ja maar’ zeggen maar
eerder ‘vertel eens verder...’
 
De Kerk is méér dan een instituut! Zij is een lichaam,
waarin alle delen (alle gelovigen) een taak hebben in de
opbouw daarvan; hierin raken missionaire Kerk en syno-
daliteit elkaar, en dat doen we samen met de protestant-
se Kerken. Missionaire Kerk zijn, synodaliteit en oecume-
ne liggen in elkaars verlengde en horen onverbrekelijk
samen.

Emile Verviers
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Inspiratie en bezinning

Titel: God als onrust
Auteurs: Erik Borgman en Erik Galle
 
Een Nederlandse en een Belgische theoloog schrijven
samen een boek – ieder een deel – en geven liefdevol
commentaar op elkanders bijdrage en van hun verbon-
denheid met elkaar.
 
De lekendominicaan Erik Borgman mediteert aan de hand
van de wijze van bidden van de heilige Dominicus op zijn
weg door het leven. Het is een en al onrust: “De veelheid moet weer eenheid
worden, samengebracht in een samenhang zoals God samenhangt.” Priester
Erik Galle schildert op poëtische wijze zijn omgaan met God: “Ik gooi steeds
weer / een touw in uw richting. / Ermee ophouden / kan ik niet, / U bereiken
evenmin.” Hij getuigt van zijn strijd: “Ik heb U niet veroverd, / U hebt mij ge-
vloerd. / Nu ik u eindelijk / gevonden heb, / verlaat U me.”
 
Een boek met achttien hoofdstukken over het zonder ophouden blijven zoe-
ken en reiken naar God om bij Hem rust te vinden. Teksten om te ervaren, te
herlezen en op te kauwen. Het zijn ook teksten die zich goed lenen om
samen te lezen en samen over na te denken.

Pier Tolsma, diaken

Boekbespreking

Proef en geniet de goedheid van de Heer (Psalm 34,9)
De Advent vind ik als pastor één van
de mooiste periodes in ons kerkelijk
jaar. We mogen ten volle toeleven en
ervaren hoe God ook in ons eigen
menselijk bestaan aanwezig wil zijn.
Hoe Hij ons nabij wil zijn en met ons
op weg wil gaan zijn toekomst tege-
moet. Een hoopvolle, verwachtingsvolle tijd. Een tijd van opnieuw investeren
in die relaties die ertoe doen; met name onze relatie met God.
 
In onze menselijke relaties kunnen wij teleurgesteld raken in de ander of
onszelf, en kan er in ons leven van alles veranderen, maar dat is het mooie
aan God: in onze ontmoeting met Hem mogen wij keer op keer ervaren hoe
trouw Hij is en hoe Hij naar ons uitziet. Zijn genade en liefde onveranderlijk.
Zijn waarheid bevrijdend. Zijn schoonheid om van te genieten. Hoe prachtig
is het dat wij ons elke dag opnieuw op Hem mogen ijken en funderen. Dat
wij ons zelfs met Hem mogen verenigen door te proeven van zijn goedheid.
 
Paus Franciscus schrijft in Evangelii Gaudium (nr. 3): “Ik nodig iedere christen
uit, waar hij ook is en in welke situatie hij zich ook bevindt, vandaag nog zijn
persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hernieuwen of minstens de
beslissing te nemen zich door Hem te laten ontmoeten, dit elke dag te doen,
zonder ophouden. Er is geen reden waarom iemand kan denken dat deze
uitnodiging niet voor hem is, omdat niemand is uitgesloten van de vreugde
die door de Heer is gebracht. De Heer stelt niet iemand teleur die dit waagt,
en wanneer iemand een kleine stap naar Jezus toe doet, ontdekt hij dat Hij
reeds met open armen op zijn komst wachtte. Dit is het ogenblik om tot Jezus
Christus te zeggen: ‘Heer, ik heb mij laten misleiden, op duizenden manieren
ben ik van uw liefde weggevlucht, maar ik ben hier weer om mijn verbond
met U te hernieuwen. Ik heb U nodig. Bevrijd mij opnieuw, Heer, neem mij
nogmaals op in uw verlossende armen’.” 

pastor Arno Aardoom pr.
 

Column
Liefde voor Maria
Als je geen katho-
lieke achtergrond
hebt, is de diepe
eerbied en liefde voor Maria die veel
katholieken koesteren, iets wonder-
lijks. Na mijn Paulinische bekering in
1977 heb ik mij ondergedompeld in
de leer van de Reformatie. En in die
traditie wordt nu eenmaal weinig
aandacht gegeven aan de eer die
onze heilige moeder Maria toekomt.
Toen het besluit rijpte zelf katholiek
te worden, heb ik daar echt mee ge-
worsteld.
 
Voor mij staat als een paal boven
water dat het eren van Maria en het
vragen om haar voorbede nooit het
persoonlijke geloof in Jezus Christus
mag verdringen; ons geloof mag niet
in haar eindigen. Dat zou Maria zelf
ook nooit hebben gewild. Heel haar
leven heeft zij in dienst gesteld van
God. Opdat wij dat ook zouden
doen.
 
In onze parochie ben ik heel bewust
op zoek gegaan naar medereizigers
op weg naar de eeuwigheid die heel
veel van Maria houden zonder dat
deze verering in mindering komt op
de liefde voor de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest. Van deze broeders
en zusters heb ik heel veel geleerd
en afgeleerd.
 
Inmiddels geef ik schoorvoetend toe
dat ik meer en meer van Maria ben
gaan houden. Ik heb oog gekregen
voor de bijzondere positie die zij van
God heeft gekregen. Langzaam maar
zeker groeit het vertrouwen dat
Maria ook mijn Moeder is. En dat ik
van haar mag houden zonder met-
een in afgoderij te vervallen.

Paul Meinders

Ter overdenking
Maria tot Elisabeth
... Als eenmaal dit wonder
geschied zal zijn
Wordt de hele wereld een wonder.
Dan komt er blijdschap
in iedere pijn...

Anton van Duinkerken
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Leren en verdiepen

Terugblik Alpha 2025
Ook dit jaar is in onze parochie weer
de Alpha-cursus gestart. Nu al de
achtste editie en ditmaal in de Bene-
dictus en Bernadettekerk te Rijswijk.
Dat de Alpha-cursus voorziet in een
duidelijke behoefte van mensen van
allerlei leeftijden om kennis te
maken met het christelijk geloof of 
het geloof verder te verdiepen en uit te wisselen, blijkt wel uit het aantal -
deelnemers. Dit jaar maar liefst dertig. Daar zijn wij enorm dankbaar voor.
 
Dankbaar zijn wij ook voor de vele vrijwilligers die zich inzetten om de
Alpha-cursus mogelijk te maken. De mensen van het kernteam die alles
organiseren en coördineren, de begeleiders die de deelgroepen leiden en
het kernteam op de avond ondersteunen, de kokers die heerlijke maaltijden
bereiden, de vrijwilligers van de locatie die allerlei hand- en spandiensten
verrichten, de gastsprekers die de thema's inleiden, de gebedsteams die de
deelnemers en vrijwilligers dragen in hun gebed en alle mensen die als am-
bassadeur de waarde van de Alpha-cursus uitdragen. Door deze geweldige
inzet geven wij Gods Geest de ruimte om harten van mensen te bewegen
en bouwen wij met Jezus mee aan zijn Kerk.

Pastor Arno Aardoom pr.

Tweedaagse Conferentie Missionaire Parochie

Dit vraagt van hen dat ze hun eigen vertrouwde en beproefde methoden los-
laten om gehoor te geven aan Zijn opdracht. Deze stap in geloof blijkt het
waard: de netten zitten overvol! Diezelfde uitdaging geldt vandaag voor onze
parochies. Durven wij een nieuwe weg in te slaan, ondanks belemmeringen
en onzekerheid? Hoe houden we vol nadat we die stap in geloof hebben ge-
zet? Tijdens plenaire sessies, seminars, getuigenissen en ontmoetingen met
parochies uit binnen- en buitenland wordt dit thema uitgediept. Wil je mee
naar de conferentie? Kijk voor alle informatie op www.missionaireparochie.
nl. Aan deelname zijn kosten verbonden. Vanuit het pastoraal team zullen
pater Marius Razafimandimby, pastor Arno Aardoom en parochiecatecheet
Nellie Plaizier meegaan. Laat het weten als je je hebt aangemeld, of als je
vragen hebt, aan nellie.plaizier@mariajozef.nl, dan kunnen we met elkaar
optrekken op deze conferentie.

Op 12 en 13 maart is er weer een conferentie over de
Missionaire Parochie in Veenendaal. Wie betrokken is bij
het leven van de parochie en op zoek naar verdieping,
ontmoeting, gebed en praktische handvatten voor paro-
chievernieuwing is welkom deel te nemen.
Thema is: “Vaar nu naar het diepe!” (Lucas 5,4) Jezus
daagt zijn toekomstige leerlingen uit om na een nacht
zwoegen op zijn woord opnieuw uit te varen om hun
netten uit te gooien: “Vaar nu naar het diepe!”

Missionaire Parochie en Heilig Jaar van Hoop
De congregatie van de SVD-paters bestaat in 2025 150 jaar. In het kader van
de missionaire parochie en het eind van het Jaar van Hoop hebben wij pater
Richard Lobo svd, uitgenodigd om over het werk van de misionarissen SVD in
Nederland te spreken: op 15 december om 18.00 uur in de Benedictuszaal
(bij de HH. Benedictus en Bernadettekerk). Zijn nieuwe boek: ‘Missie in de
Lage landen’ zal verkrijgbaar zijn. Pater Richard is net als ik een SVD-pater;
hij is dertien jaar in Nederland en werkzaam in Breda als pastoor.

Pater Marius Razafimandimby, svd

Wie ben je?
“Ik ben Oscar de Man (71), gehuwd,
drie kinderen en twee kleinkinderen.
Ik deed de HTS (informatietechniek
en bedrijfskunde) en werkte onder
andere bij Philips en de PTT. Bij de
PTT was ik lang lid van de onderne-
mingsraad. Later werkte ik als advi-
seur van ondernemingsraden. Ik was
vrijwilliger bij de begraafplaats Wils-
veen en ben momenteel nog vrijwilli-
ger bij de Veteranendagen op het
Malieveld; we hebben een volkstuin
en gaan vaak met de camper op pad
en naar een klooster in de Provence.”
 
Wat doe je?
“In 2008 tijdens de Paaswake werd ik
lid van de RK Kerk. Ik was secretaris
van het bestuur van de Sint Maarten-
Trinitasparochie en van de Federatie
Vlietstreek, droeg bij aan het opzet-
ten van onze website, ons kerkblad
en onze bestuursstructuur en zing al
20 jaar in Joko. Nu ben ik secretaris
van het kernteam van het Altaar-
team, samen met Frans Aarts en Leo
Valk, en van het kernteam van het
Beheerteam van de P&P-kerk, samen
met Willie Tetteroo. Ik werk mee aan
de Vitaliteitstoets, zit in de Raad van
Kerken (oecumenisch) en coördineer
de periodieke kerkopenstelling.”
 
Wat inspireert je?
“Ik ben een doener: geloven is voor
mij een werkwoord. Werkende weg
verdiep ik mijn geloof en ben ik op
weg met een gastvrije, veelvormige
gemeenschap. Ik krijg een warm ge-
voel bij het kerkgebouw en beleef de
vieringen intens; wat er in de ge-
meenschap gebeurt is indrukwek-
kend. Hoewel het geloofsgevoel diep
is, zijn er moeilijk woorden aan te
geven.”
 
Waar hoop je op?
“Dat mijn geloof zich verdiept. Dat er
een serie Muziek in de P&P komt. Als
ik iemand hoor over een negatief
toekomstscenario, probeer ik dat te
nuanceren. Ik hoop, dat de Kerk niet
ten onder gaat aan vergrijzing, maar
vitaal mag blijven en als een tent
mag zijn waar iedereen welkom is.”

Interview

Oscar de Man
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Jeugd en Jongeren

 

Tijdens de H. Mis vieren kinderen
hun eigen Woorddienst, daarna zijn
ze weer terug in de kerk om de
Dienst van de Eucharistie samen te
vieren. 
 
Kerstavond - 24 december
19.00 uur, HH. Petrus en Pauluskerk
Samen ontdekken we wat er met
Kerstmis gebeurt. 
 
Doop van de Heer - 11 januari
11.15 uur, HH. Petrus en Pauluskerk
Johannes doopt Jezus in de Jordaan.
Dan klinkt er een stem uit de he-
mel… Kom jij ook luisteren wat die
stem zegt?

Feest van Ontmoeting - 8 februari 
9.30 uur, St. Martinuskerk
Maria en Jozef brengen hun kindje
Jezus naar de Tempel. Daar ontmoe-
ten ze Simeon en Hanna. De traditie
die daarbij hoort is dat we pannen-
koeken eten bij dit feest. Dus… zorg
dat je er bij bent!

KinderWoordDienst

H. Vormsel van de groep ‘The Pearls’
Op zondag 16 november ontvingen Brandon, Victor, Stel-
la, Auric, Aiden, Roan, Randy, Loek, Liam en Zygaia Leroij
door handoplegging van bisschop Van den Hende het
Sacrament van het heilig Vormsel. Van harte gefelici-
teerd! Het was een feestelijke Eucharistieviering in de
HH. Benedictus en Bernadettekerk.
 
Deze jongeren zetten de belangrijke stap om levenslang
in de vriendschap van de Heer Jezus Christus te willen
blijven. De moed is een mooie eigenschap, die zal helpen
om hun talenten in te zetten om mee te bouwen aan het
Rijk van God. Mogen zij daarbij in hun leven steeds de
kracht van de heilige Geest ervaren. 

Nellie Plaizier, parochiecatecheet 

Met Kerstmis zijn in onze kerken verschillende vieringen
gericht op kinderen.
 
Op 24 december om 17.00 uur in de St. Martinuskerk
Kerstavondvertelviering: In de donkere nacht wordt het
plotseling heel licht! Dat zullen we beleven in de Kinder-
vertelviering van Kerstmis. Met kleine kinderen gaan we
het wonder meemaken van de geboorte van een zeer
bijzonder kind: het kindje Jezus! We bidden samen en
we zingen de traditionele kerstliederen. Kinderen, ou-
ders, grootouders en vrienden zijn van harte welkom om
Kerstmis met de allerkleinsten mee te vieren. Neem een
elektrisch kaarsje mee!!
 
Oproep: kinderen gezocht voor de Kerstvertelviering
Kinderen spelen in de viering alle figuren uit de stal, een
rol zonder tekst en wel mooi verkleed. Wil je meedoen?
Meld je dan aan bij nellie.plaizier@mariajozef.nl.
 
Op 24 december om 19.00 uur in de H. Bonifatiuskerk
Kerstvertelviering: Zie voor meer informatie over deze
bijzondere Kerstvertelviering op bladzijde 6.
 
Op eerste Kerstdag, 25 december om 15.00 uur
Kindje Wiegen in de HH. Petrus en Pauluskerk: U bent
met de allerkleinsten welkom om de Kerststal te bezoe-
ken, daar liedjes te zingen, samen te bidden en een
kaarsje op te steken.
 

Kerstvieringen voor kinderen

De hemelse Vreugde in een menselijk gezin
De geboorte van een kind brengt
altijd een grote vreugde in een gezin.
Dat is een wonder, een geschenk van
God. De geboorte van Jezus is zeer
bijzonder: Hij is God de Zoon die
naar ons toe komt om onder ons te
wonen. De vreugde die Hij brengt is
de ware eeuwige vreugde. Hij Zelf is
de hemelse Vreugde.
 
Over de geboorte van Jezus zei paus
Benedictus XIV: “Dierbare broeders
en zusters, Kerstmis is halt houden
en het Kind aanschouwen, het mys-
terie aanschouwen van God die mens
werd in nederigheid en armoede; 
maar het is bovenal dit Kind dat Christus de Heer is, opnieuw verwelkomen,
in onszelf, zodat wij leven door Zijn leven, zodat Zijn gevoelens, Zijn gedach-
ten, Zijn daden onze gevoelens, onze gedachten, onze daden worden. Kerst-
mis vieren is dan de vreugde, het nieuwe en het licht manifesteren dat Zijn
geboorte in ons bestaan brengt, zodat ook wij voor anderen verkondigers
worden van de vreugde, het nieuwe en het licht van God. Nogmaals wens ik u
allen een Kersttijd die gezegend is door Gods aanwezigheid!” (4 januari 2012)
 
Een Vreugdevolle Kerstmis toegewenst, in het bijzonder aan alle gezinnen! 

Laura Migliori


