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Samen op weg met de Vitaliteitstoets
Dit najaar gaat onze parochie, op uitnodiging van het bisdom Rotterdam, aan de slag met de Vitaliteitstoets. Deze
toets helpt ons om op bestuurlijk, pastoraal en gemeenschapsniveau een goed beeld te krijgen van onze huidige
situatie. Het is als het maken van een selfie, maar dan zonder filter!
 
 
 
De toets bestaat uit vragen over zes beleidsterreinen:
Geloof, Pastoraat, Personeel & Vrijwilligers, Financiën,
Gebouwen & Begraafplaatsen, en Besturen & Beheren.
Deze vragen worden beantwoord in bijeenkomsten in de
periode september tot en met december.
 
Het doel van de Vitaliteitstoets is om zoveel mogelijk
nuttige informatie te verzamelen, niet om direct beslui-
ten te nemen. Deze informatie helpt ons om te bepalen
hoe we in de toekomst hier lokaal aanwezig kunnen zijn
en wat we daarvoor nodig hebben.
 
In januari worden de antwoorden besproken met het
pastoraal team, het bestuur en de gemeenschappen. In
februari formuleren het pastoraal team en het bestuur
voor elk beleidsterrein voornemens, die vervolgens
gedeeld worden met de geloofsgemeenschappen. In
maart volgt een samenvatting van de toets, die aan het
bisdom wordt aangeboden.

Een vitale parochie…? Daar is Gods Geest aanwezig!
Toen ik voor de eerste keer ‘vitaliteitstoets’ hoorde,
dacht ik gelijk aan een medische gezondheidscheck. Voor
zoiets wordt tegenwoordig reclame gemaakt, aandacht
gevraagd. Hoe staat het met je gezondheid en dan wordt
er vooral gekeken naar je lichamelijke conditie. Wanneer
naar de vitaliteit van de parochie wordt gekeken, dan
houdt het toetsen zeker niet op bij de materiële aspec-
ten van de parochie. Deze zijn zeker niet onbelangrijk,
maar de kernvitaliteit van de parochie ligt vooral bij alle
‘vitale’ parochianen, die hun geloof samen willen vieren

en binnen werkgroepen in staat zijn als christen hun
geloof betekenis te geven in onze parochie.
 
Dat betekent dat we met elkaar een netwerk van liefde
vormen waarbinnen voor ieder mens van goede wil een
veilige ruimte is om te groeien en te bloeien in leven en
geloven. Kerkvader Augustinus heeft ooit geschreven:
“Waar liefde is, daar is God.” En waar God is, daar is
leven, daar is vitaliteit. Daar is Gods Geest, de Geest van
vuur en liefde, de Geest die leven geeft aanwezig.

Pastoor Wim Bakker

 
We hopen op brede deelname en betrokkenheid van
zoveel mogelijk parochianen. Samen bouwen we aan
een parochie waarin gelovigen kunnen blijven groeien
en bloeien in geloof en gemeenschap.

Aletha van der Donck, parochiecoördinator
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Van het bestuur

Contact
HH. Benedictus en Bernadettekerk
070 394 07 08,
benedictusbernadette@mariajozef.nl
H. Bonifatiuskerk
070 399 24 16, bonifatius@mariajozef.nl
St. Martinuskerk
070 327 45 11, martinus@mariajozef.nl
HH. Petrus en Pauluskerk
070 327 43 10,
petruspaulus@mariajozef.nl
 
In dringende gevallen: 06 10 77 78 75
Zie voor de locaties en voor de
bankrekeningen de pagina's 6 en 10.
Centraal parochieadres
Van Vredenburchweg 67,
2282 SE Rijswijk
e-mail: parochie@mariajozef.nl
 
Website: www.mariajozef.nl
Facebook: @parochiemariajozef
webmaster@mariajozef.nl
 
Pastoraal team
W.P.J. Bakker, pastoor
pastoorbakker@mariajozef.nl
070 319 44 41
drs. A.D. Aardoom, pastor
pastoraardoom@mariajozef.nl
070 327 45 11
pater F.M. Razafimandimby SVD BA
patermarius@mariajozef.nl
070 327 45 11
drs. P.R. Tolsma, diaken
diakentolsma@mariajozef.nl
06 12 96 70 36
Parochiecatecheet
Mw. P.M. Plaizier-van Gurp BA
nellie.plaizier@mariajozef.nl
Parochiecoördinator
Mw. A.E. Gerritsen-van der Donck
parochiecoordinator@mariajozef.nl
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Van de bestuurstafel 
Het bestuur heeft onlangs afscheid
genomen van Emile Duijsens als
penningmeester van onze parochie.
Veel dank Emile, voor al het financiële
werk wat je voor onze parochie hebt
verzet! In de persoon van Henry Rientjes mag de parochie zich verheugen in
een bekwame opvolger. Het bestuur heeft besloten om de beschilderde
Dunselman panelen in de Petrus en Pauluskerk te onderzoeken en, waar
nodig, te restaureren. Het bestuur verheugt zich alvast op het eindresultaat.
In de Bonifatiuskerk zijn de drie luidmotoren van de kerkklokken vervangen:
het was de hoogste tijd want deze waren helemaal versleten.
 
Een lang gekoesterde wens is gerealiseerd: er is in de Bonifatiuskerk nu ook
een fraaie ontmoetingsplek gecreëerd achter in de kerk. Zie ook pagina 6.
Het bestuur wacht met spanning het resultaat af van het deskundigenonder-
zoek naar de exploitatiemogelijkheden (massastudie) inzake de toekomst
van het schoolgebouw, het dienstencentrum en de Oranjehoek aan de
Oranje Nassaulaan in Voorburg.

Een nieuwe penningmeester
In 1977 kwam ik vanuit Zuid-Afrika op mijn achttiende
in Nederland aan. En vanaf 1990 woon ik in Voorburg.
Parochianen uit Leidschendam en Voorburg kennen mij
misschien al van de periode 2002-2008 toen ik penning-
meester was van de voormalige parochie Sint Maarten en
later lid van het bestuur van Sint-Maarten-Trinitas. Nu opnieuw een kennis-
making omdat ik vanaf 1 juni weer penningmeester ben geworden. Mijn
vrouw Mirjam Stoelinga heeft mij steeds overal horen zeggen dat ik geen
financial meer wilde zijn na mijn werkzame leven bij Gemeente Zaanstad.
Maar wat dan wel, daar wilde ik eens rustig de tijd voor nemen. Dus ik had
haar wel even wat uit te leggen. Wat meespeelt om toch ja te zeggen op
deze functie is de lijn die door mijn leven loopt: vanaf jonge leeftijd voelde
de katholieke gemeenschap in verschillende landen als thuiskomen. Dat is
voor mij van zo veel waarde, dat ik mij daar graag met u voor wil inzetten.

Henry Rientjes

Vrijwilligers zijn onmisbaar
Het gaat er niet om wat je als vrijwilliger doet, het gaat er om dat je bijna
op ieder moment klaarstaat om anderen te helpen. Dat vergroot saamhorig-
heid. Kent u ook zulke vrijwilligers? De HH. Maria en Jozefparochie geeft
vanaf dit jaar ieder jaar op het jaarlijkse parochiefeest penningen aan vrij-
willigers, die zich op bijzondere wijze ingezet hebben voor de parochie.
 
In februari 2026 is het volgende parochiefeest, waarop een paar vrijwilligers
in het zonnetje gezet worden. Iedereen kan nu al voor de viering in 2026 vrij-
willigers met een bijzondere staat van dienst voordragen. Het eenvoudige
formulier kun je aanvragen bij de parochiecoördinator Aletha Gerritsen. 
(parochiecoordinator@mariajozef.nl).

Redactie Kerk aan de Vliet: wie doet mee?
Als redactie zoeken we dringend nieuwe vrijwilligers om mee te werken aan
dit mooie blad. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen doen. We
vergaderen zes maal per jaar. Opmaak gebeurt in makkelijke software van
de drukker. Er is alle ruimte en tijd om ingewerkt te worden. Doet u mee?

Namens de redactie, pastoor Bakker en Dieneke Meijer
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Misericordia  – barmhartigheid
Het is best spannend in onze samenleving. Een opdracht die ons altijd bezig
zal houden is: wat kunnen we betekenen, wat kunnen we doen voor onze
naaste. Sinds de laatste politieke ontwikkelingen komt er de vraag bij: wat
mogen we doen voor onze naaste met name voor hen die op de vlucht zijn
naar een veilige omgeving, een veilig onderdak zoeken en hun hoop stellen
op mensen die hun geloof in en hun barmhartigheid voor de naaste niet uit
het oog en uit het hart hebben verloren.

Met u wil ik even stilstaan bij ons geloof en onze
barmhartigheid als christenen. Het Latijnse
woord voor ‘ik geloof’ is ‘credo’. In de volksmond
wordt ‘credo’ gezien als een samenvoeging van
het zelfstandig naamwoord ‘cor’ en het werk-
woord ‘dare’, samen betekent dat: je hart geven.
De kern van een gelovig, christelijk leven is: je
hart geven, toevertrouwen aan God en/of aan
de ander in het geloof, in het vertrouwen dat
die ander jou gelukkig wil zien, wil maken.

Het Latijnse woord voor barmhartigheid, ‘misericordia’, bestaat
uit de woorden: miseri-cor-dare. Dit betekent in het Nederlands:
je hart geven aan iemand die in de misère zit. Blijf op alle dagen
van je leven jezelf geven: in geloof (cor-dare) op een barmhar-
tige wijze (miseri-cor-dare).
 
Op een indrukwekkende en emotionele wijze heeft een jonge
vrouw tijdens een avondwake van een Wereldjongerendag 
opgeroepen, gebeden: “Tenslotte vraag ik God: schenk aan
mij, aan iedereen over de hele wereld, de genade om barmhartig
te zijn en om blijdschap te planten in de harten van alle verdrie-
tige en verlaten mensen. Dit is de boodschap voor alle christenen
op aarde.”
 
Ik ben ervan overtuigd, dat God met ieder van ons een bedoeling
heeft, een unieke bijdrage wil geven aan het leven op aarde. In
de stilte krijgt God de kans je dáár aan te spreken, waar het leven
nieuwe kansen nodig heeft. Binnen de relaties van het gezin, de
familie, maar ook de samenleving en de parochie.
 
Laten we van harte samen blijven bidden en vieren binnen de
parochie in de komende zomermaanden. In de stilte, in de stil-
lere tijden God de kans blijven geven om ieder van ons aan te
kunnen spreken, te bemoedigen. Ik wens u, in naam van de
leden van het pastoraal team, een goede, rustige en bemoe-
digende zomertijd toe.

Van het pastoraal team

Bij Alpha schuif je eerst aan bij de maaltijd. Daar ontmoet je de andere deel-
nemers en leer je elkaar kennen. Daarna volgt een inleiding over een van de
thema's van het christelijk geloof. Na de inleiding ga je in kleine groepjes uit
elkaar om over het onderwerp te praten. Alle vragen kunnen gesteld wor-
den, alle meningen kunnen gedeeld worden. Samen ga je op zoek naar ant-
woorden. Je hoeft geen voorkennis te hebben over het christelijk geloof of
gelovig te zijn. Maar het kan natuurlijk al wel. En: de Alpha is gratis.
 
Ben je benieuwd naar Alpha? Kom dan naar de informatieavond. Deze is op
donderdag 11 september om 19.30 uur. De avond is vrijblijvend. Daarna kun
je beslissen of je aan Alpha gaat meedoen. De Alpha start op donderdag 18
september. De bijeenkomsten zijn vervolgens op iedere donderdag tot en
met 27 november, behalve tijdens de herfstvakantie. Er is ook een Alpha-
zaterdag op 8 november. De avonden starten om 18.30 en eindigen om
21.30. Alle Alpha bijeenkomsten worden gehouden in de zalen van de
HH. Benedictus en Bernadettekerk, Sir Winston Churchilllaan 372 in Rijswijk.
Vragen of wil je je aanmelden? Mail naar alpha@mariajozef.nl of kijk op de
website van de parochie.

Alpha is méér dan een cursus

Pastoor Wim Bakker

Oproep
De Alpha wil mensen kennis laten
maken met het geloof en de liefde
van God laten ontdekken en ervaren.
Zo kunnen we werken aan de missie
die Jezus ons gaf: verspreidt het
Evangelie en maakt leerlingen. Daar-
om: Moedig mensen aan om Alpha
te gaan volgen. En heel belangrijk:
wilt u ook bidden voor deelnemers?
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Erik de Jong 
Uitvaartzorg

Van Vredenburchweg 55   |   2282 SE Rijswijk
Tel.: 06-51383380 of 070-3210143
erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl
www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht 
bereikbaar

Ouders in gesprek:  Samen Onderweg… naar heiligheid
Klinkt dat als iets wat ver van je weg staat: heiligheid? Te hoog gegrepen
misschien? Toch is dat is niet zo! Het vraagt zeker wat, heiligheid komt je
niet aanwaaien. Het vraagt inspanning en soms ook lijden. Maar een oplei-
ding of diploma is niet nodig. Het gaat iedereen aan, het is de oproep om in
het leven van alledag goed te leven. Het gaat om het vinden van geluk in het
bijzondere van het gewone. Het is de droom van God voor ieder van ons.
 
We willen graag met ouders in gesprek over heiligen en heiligheid. Hoe kun
je in je gezin de roeping tot heiligheid beantwoorden. Welke heiligen kunnen
ons tot voorbeeld en voorspraak zijn: heilige gezinnen, jonge heiligen.

Ga mee op weg, sámen onderweg, in gesprek, in delen,
in groeien. We komen bij elkaar in het Koetshuis (tegen-
over de pastorie van de Martinuskerk, Voorburg) op de
maandagen 22 september: Heiligheid en heiligen, 27 ok-
tober: Heilige gezinnen en 24 november: Jonge heiligen.

De bijeenkomsten zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur. Alle
ouders (ook pleeg-, groot-, bonus-, peetouders) zijn wel-
kom. Aanmelden via nellie.plaizier@mariajozef.nl vinden
we prettig maar is niet verplicht. Tor ziens!

Luc, Gert-Jan, Laura, Nellie
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Gemeenschappelijke Ziekenzalving
Zoals elk jaar zullen er ook dit jaar in onze parochie weer
vieringen zijn waarin u het Sacrament van de Zieken kunt
ontvangen, de Ziekenzalving. Het is een sacrament voor
stervenden, maar bovenal een sacrament voor levenden,
voor iedereen jong en oud, die ziek is, het lichamelijk of
geestelijk zwaar heeft, een ingrijpende medische ingreep
moet ondergaan, maar ook als de krachten afnemen en
allerlei kwaaltjes de kop opsteken. Je kunt het Sacra-
ment van de Zieken daarom meerdere keren ontvangen.
 
De heilige apostel Jacobus schrijft in zijn brief: “Is iemand
onder u ziek? Laat hij of zij de priesters roepen; zij moe-
ten een gebed over de zieke uitspreken en hem of haar
met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige
gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem of haar
oprichten. En als hij of zij zonden heeft begaan zal het
vergeven worden.” (Jac. 5, 14-15).
 
Het is mooi om in een gemeenschappelijke viering sá-
men met anderen de ziekenzalving te ontvangen. Daarin
leggen wij ons leven en onze kwetsbaarheid in de han-
den van de Heer. Aan Hem vertrouwen wij ons toe, juist

Geloven en vieren

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
Op 15 augustus vieren wij het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Als
parochie vieren wij dit feest zoals gebruikelijk in de kerk waar wekelijks op
die dag een viering is, dit jaar op vrijdag, dus: om 9.30 uur in de H. Bonifa-
tiuskerk, te Rijswijk.
 
Ter gelegenheid van dit Hoogfeest schreef de Belgische zuster Mieke Kerck-
hof het volgende prachtige gebed: “Maria, zoveel heb jij ons te vertellen over
het leven en de liefde, over onzeker zijn en het even niet meer weten, over
reizen en vluchteling zijn, over kinderen opvoeden en loslaten, over afscheid
nemen en lijden. Zo menselijk ben jij. Zoveel heb jij ons te vertellen over gelo-
vig zijn en vertrouwen, over openheid voor Gods Geest en ja zeggen, over
moeder worden van Gods Zoon, over vreugde om zijn aanwezigheid, over
dankbaarheid om zijn trouw. Zo goddelijk ben jij. En als wij nu jouw tenhe-
melopneming vieren, dan gedenken wij op die manier de kern van jouw
leven: opgenomen worden in Gods Liefde, heel dicht bij Hem mogen zijn en
blijven voor altijd. Bedankt, Maria, om wie je voor ons bent: vrouw naar het
hart van mensen, vrouw naar het hart van God...”

Pastor Arno Aardoom

in een tijd van ziek zijn of bij afnemende krachten. De
Ziekenzalving is in drie verschillende kerken:
- Dinsdag 9 september om 14.30 uur in de Sint Martinus-
kerk, graag aanmelden via het secretariaat in Voorburg,
070 327 45 11 (ma, di, wo, do en vr tot 12.00 uur)
- Donderdag 11 september om 14.30 uur in de HH. Pet-
rus en Pauluskerk, graag aanmelden via het secretariaat
in Leidschendam, 070 327 43 10 (di en do tot 12.00 uur)
- Dinsdag 23 september om 14.30 uur in de HH. Benedic-
tus- en Bernadettekerk, graag aanmelden via het secre-
tariaat 070 394 07 08 (ma, di, wo en vr tot 12.00 uur).
Gelieve bij de aanmelding te vermelden met hoeveel
personen u komt en of hulp gewenst is bij het vervoer.

Pastor Arno Aardoom

Eendaagse Bedevaart naar Heiloo op woensdag 17 september

Op woensdag 17 september is er een eendaagse bede-
vaart naar het Heiligdom van OLV ter Nood in Heiloo, de
grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland. We ver-
trekken vanuit Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijs-
wijk en Leiden. Tijdens de bedevaart wordt een H. Mis
gevierd, met zegening van de bedevaartkaars. Na de
lunch en de Kruisweg in Heiloo, volgt een plechtig lof in
de St. Adelbertabdij in Egmond, waar ook de gekochte
devotionalia gezegend kunnen worden. De dag wordt
afgesloten met een diner in Haarlemmerliede, waarna
we rond 21.00 uur weer huiswaarts keren.

We hopen u te mogen verwelkomen op deze bijzondere
dag vol geloof, rust en ontmoeting in Heiloo! Speciaal
voor pelgrims die de bedevaart van het bisdom Rotter-
dam naar Heiloo in het kader van het Jubeljaar op 31 mei
hebben moeten missen bieden wij u een extra gelegen-
heid dit nu met ons mee te vieren.
 
De kosten bedragen € 60,00 per persoon. Aanmelden
kan via onze website www.bedevaart.nl. Voor meer
informatie en ook aanmelding bel 06 49 89 00 02 of
mail naar dehaagsebedevaarten@gmail.com.

Haagse Bedevaarten, Ineke Huitema-Versteeg, secretaris
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H. Bonifatius 
ma, di, do en vr 9.00 -12.00 uur: 070 399 24 16

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

bonifaius@mariajozef.nl
bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

HH. Benedictus en Bernadette 
ma, di, wo en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08

Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk
benedictusbernadete@mariajozef.nl

bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

Op zondag 21 september om 15.00
uur vindt in de H. Bonifatiuskerk het
orgelconcert ‘Europese orgeltour’
plaats. De Belgische organist Ignace
Michiels bespeelt de drie orgels van
de kerk en neemt het publiek mee
op een muzikale reis langs diverse
orgellanden van Europa. 
 

Op zondag 12 oktober om 15.00 uur
treedt het Carminis Consort op met
het programma ‘Music to mourn and
magnify’. Dit ensemble richt zich op
composities uit de vroeg- en hoog-
barok, geschreven voor twee zang-
stemmen (sopraan en mezzoso-
praan) en basso continuo.

In september start de koffiegroep van de Bonifatiuskerk
met tweemaal per maand koffie, thee en limonade
schenken na de zondagviering. U bent welkom om elkaar
te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of
thee op: 31 augustus, 14 september, 28 september,
12 oktober en 26 oktober. Welkom! 
 
Met deze uitbreiding kan de koffiegroep nog wel wat
vrijwilligers gebruiken! Wilt u helpen? Aanmelden kan
bij tange035@planet.nl.  

Op zondag 1 juni werd in de H. Bonifatiuskerk de nieuw
ingerichte, uitnodigende ontmoetingsplek door pastoor
Bakker ingewijd en officieel in gebruik genomen. Dit
project is gerealiseerd door de Stichting Vrienden van
de Bonifatiuskerk. Na de gezamenlijke ontmoeting met
de Heer is het nu op een comfortabelere manier moge-
lijk elkaar te ontmoeten en aandacht voor elkaar te
hebben. Ook dat is een belangrijk onderdeel van onze
zending in de wereld. 

Na de koffie werd de zondag voortgezet met een vrijwil-
ligersbijeenkomst in de pastorietuin: een mooie gelegen-
heid voor de vrijwilligers binnen onze geloofsgemeen-
schap om elkaar beter te leren kennen, en om hen te be-
danken voor hun inzet. Naast een hapje en een drankje
was er een goed georganiseerde pubquiz. 
 
Het parochiebestuur dankt de Stichting Vrienden van
de Bonifatius van harte voor het mogelijk maken van
nog meer gastvrijheid in deze mooie kerk. Voor meer
informatie over de Stichting Vrienden kijkt u op
www.vriendenbonifatiuskerk.nl. Wordt u ook vriend? 

Muziek in de Bonifatius – Programma najaar 2025

Ontmoetingsplek H. Bonifatiuskerk in gebruik genomen

Koffie in H. Bonifatiuskerk

Deze concerten in de Bonifatiuskerk duren ongeveer een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte
(pinnen en via QR-code betalen kan ook) en kunt u in de Lucaszaal van de pastorie iets drinken. Welkom!
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HH. Benedictus en Bernadette en H. Bonifatius

Maaltijden in de BB-kerk

Familieberichten

Gedoopt
Joshua Taal 
 
Overleden
Lenie Tesselaar-van der Wansem
(89) 
Riet Staargaard-Plieger (88) 

U bent welkom voor een maaltijd in
de Benedictus en Bernadettekerk op
de woensdagen 22 augustus, 10 en
24 september, 15 oktober, 5 en 26
november en 19 december. 
 
De maaltijden beginnen om 17.00
uur. De zaal is open om 16.30 uur.
De kosten bedragen € 6,- inclusief
koffie of thee; wijn € 1,-. Aanmelden:
de maandag ervoor tussen 17.00 en
18.00 uur; telefoon 070 396 06 99 of
bij geen gehoor 070 325 43 02.

Vervoer naar de HH. Benedictus en Bernadettekerk
Voor vervoer naar de Benedictus en Bernadettekerk bel: Theo van Paassen,
0174 29 29 57.

We bedanken mevrouw José Reneman voor de expositie
van haar aquarellen in de afgelopen periode. Ze vorm-
den een sfeervolle aankleding van de parochiezaal. 
 
Op dit moment exposeert mevrouw Adri Fuchs met
aquarellen. Haar liefde voor Japan is duidelijk te herken-
nen in de onderwerpen; dit land was dit jaar hun reis-
doel. We wensen haar veel succes toe. 

Bets Vriend

De koorschool en de misdienaars van de H. Bonifatiuskerk zijn op zaterdag
28 juni samen naar Drievliet geweest voor hun jaarlijkse uitje. Dit uitstapje,
onder leiding van Gerard en Karin Legierse en een aantal vrijwilligers, werd
mede mogelijk gemaakt door de speciale deurcollecte die hiervoor was
gehouden. De kinderen en hun begeleiders hebben genoten. 

Op 3 juni werd de jaarlijkse ontmoetingsmiddag georganiseerd in de Bene-
dictus en Bernadettekerk. Een veertigtal parochianen was naar de kerk geko-
men voor een mooi programma. De heer Hans van Rossum hield een boeien-
de lezing over 80 jaar vrijheid in Rijswijk en de dirigente van de koren in de
Bendictus en Bernadettekerk, mevrouw Liubov Masiakova, gaf een prachtig
pianoconcert met een Russisch tintje. 
 
Aan het geluid van de gesprekken
was te merken dat het een gezellige
middag was. Koffie of thee met een
taartje, en later een drankje met een
hapje zorgden ervoor dat ook de
inwendige mens niets te kort kwam.  
 
Deze mooie traditie van gezellige
ontmoetingsmiddagen wordt natuurlijk voortgezet.

Werkgroep Contact Parochianen

Expositie in HH. Benedictus en Bernadettekerk

Ontmoetingsmiddag vol verhalen en klanken

Koorschool en misdienaars H. Bonifatiuskerk op stap

Strandwalfestival
Op zaterdag 13 september vindt
weer het Rijswijkse Strandwalfestival
plaats. Onderdeel daarvan is de
Strandwalmarkt, die gehouden
wordt tussen het Huis van de Stad
en de Schouwburg. Op die gezellige
markt, waar heel Rijswijk komt, zal
ook een stand zijn voor de gezamen-
lijke Rijswijkse kerken. Leuk om even
te bezoeken!
 
Het zou fijn zijn als er mensen zijn
die vanuit onze parochie een paar
uurtjes bij de stand aanwezig willen
zijn, om mensen welkom te heten
en in gesprek te gaan. Je ontmoet er
ook mensen uit de andere kerken.
Wie dit gastvrije werk wel wil doen,
kan zich opgeven bij diaken Tolsma:
diakentolsma@mariajozef.nl. 
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Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

P. Razafimandimby & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
P. Razafimandimby & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
P. Razafimandimby & dkn Tolsma
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Samenzang
Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 9 en zondag 10 augustus: 19e zondag door het jaar

vr 09.30 Bon Euch. Pastoor Bakker  

Vrijdag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
R.K. Oekraïense gemeenschap

St. Maarten
Resonet in Laudibus
Schola Cum Jubilo
Samenzang
Samenzang
Oosterse ritus

Zaterdag 16 en zondag 17 augustus: 20e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pater Razafimandimby
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Samenzang
Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 23 en zondag 24 augustus: 21e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo, koffie na afloop
Samenzang
Oosterse ritus

Zaterdag 30 en 31 augustus: 22e zondag door het jaar, gebedsdag voor de schepping

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.15
11.15
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Con Amore
Oosterse ritus

Zaterdag 6 en zondag 7 september: 23e zondag door het jaar

maandag
maandag
dinsdag
1e dinsdag
2e t/m 5e di
woensdag

18.30
19.30
09.30
09.30
09.30
09.30

B&B
B&B
P&P
B&B
B&B
Bon

Aanbidding & Rozenkrans
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
1e, 3e en 5e do
2e en 4e do
donderdag
vrijdag

12.45
19.00
09.30
09.30
09.30
09.30

Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

Eucharistie & 3e wo aanbidding
Rozenkrans
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistie & 1e do aanbidding
Eucharistie & 1e vr aanbidding

Vieringen op weekdagen

Kerken:
Soort viering:

B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus
Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Afkortingen
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Vieringen in onze kerken

di
do

14.30
14.30

Mar
P&P

Euch.
Euch.

Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom

St. Maarten
Con Amore

Dinsdag 9 en donderdag 11 september: Algemene Ziekenzalving

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Aardoom & dkn Tolsma
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
One Voice Muziekteam
Gloria Deo, Kinderwoorddienst, koffie na afloop
Samenzang
Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 13 en zondag 14 september: Kruisverheffing

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.15
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
Euch.

Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pastor Aardoom
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Barina
St. Maarten
Gloria Deo
Joko

Oosterse ritus

Zaterdag 20 en zondag 21 september: 25e zondag door het jaar, Vredesweek, deurcollecte voor PAX

di 14.30 B&B Euch. Pater Razafimandimby  

Dinsdag 23 september: Algemene Ziekenzalving

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Schola Cum Jubilo
Resonet in Laudibus
De Vierjaargetijden
Koorschool, koffie, thee en limonade na afloop
Con Amore
Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 27 en zondag 28 september: 26e zondag door het jaar

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.15
11.15
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Aardoom
Gebedsleiders Verviers & Beker
P. Razafimandimby & dkn Tolsma
Pastor Aardoom
P. Razafimandimby & dkn Tolsma
Pastor Aardoom
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Samenzang
Con Amore, Kinderwoorddienst
Oosterse ritus

Zaterdag 4 en zondag 5 oktober: 27e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo; koffie na afloop
One Voice Muziekteam
Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 11 en zondag 12 oktober: 28e zondag door het jaar

Oktober is de rozenkransmaand. In onze kerken wordt op de volgende dagen de rozenkrans gebeden voor
alles wat ons en de wereld bezig houdt, speciaal voor de vrede. In de B&B op maandag om 18.30 uur, in de Mar
op woensdag om 12.15 uur voorafgaand aan de Eucharistieviering en in de P&P iedere doordeweekse dag om
19.00 uur. Op vrijdag 31 oktober is er om 19.00 uur een plechtig lof in de HH. Petrus en Paulus.
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HH. Petrus en Paulus 
di en do 10.00 - 12.00 uur: 070 327 43 10

Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

petruspaulus@mariajozef.nl

bankrekening: NL33 RABO 0365 9913 25,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

St. Martinus 
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

marinus@mariajozef.nl
bankrekening: NL60 RABO 0365 9004 35,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

St. Martinus
In de St. Martinus is er speciale aandacht voor het
thema: ‘Vrouwen in de Kerk en in de Bijbel’.
 
Opening: 10.00 uur
10.30-11.00: Rondleiding door Bernard Dijkman
12.00-12.30: Orgelconcert door Rolf van den Berg op het
monumentale pijporgel
13.00-13.30: Concert door Sint Maarten koor onder lei-
ding van Patrick Hopper
14.00-15.00: Lezing door Laetitia van der Lans : ‘Vrou-
wen in de Kerk en in de Bijbel’
Sluiting: 15.30 uur
 
Doorlopend zijn er de volgende activiteiten:
» expositie van Voorburgs religieus erfgoed in de kerk en
de dagkapel
» expositie van keramiek kunstwerken van Basso Mosa
» speurtocht voor de kinderen en verkleedpartij
» ‘Relimarkt’ in het atrium: religieuze artikelen- en boe-
kenmarkt: een keur aan devotionalia, kerkelijke geschie-
denisboeken, Bijbels, kruis- en heiligenbeelden, zang-
bundels et cetera worden te koop aangeboden. Op-
brengst van de verkoop is voor de kerk.

HH. Petrus en Paulus
Bezoekers kunnen al wandelend een rondgang te maken
door deze markante kerk, een mengvorm van neo-ro-
maans met ronde bogen en neo-gotiek, onder andere
langs de grote glas-in-loodramen. De door Rotterdamse
architect Margry ontworpen kerk is dit jaar 145 jaar oud.
 
De kerk is open van 10.00 tot 17.00 uur en zal een uitno-
digende entree hebben. De gehele dag is er de mogelijk-
heid om een kaarsje op te steken. Dit wordt u aangereikt
door een gastvrouw of gastheer met het verzoek: Ik
steek een lichtje aan voor… Er zijn brochures aanwezig
ter begeleiding van een persoonlijke rondgang door het
kerkgebouw. Ook zijn pastor Olsthoorn en Leo van der
Meule er om vragen te beantwoorden van bezoekers.
 
10.00-11.00: Orgelconcert door Rolf van den Berg
12.00-14.00: Rondlopen van Cordon Blues, jazzband om
en nabij de Sluizen, dus buiten
14.00-15.15: Het koor Happy Sounds zal voor de kerk
een optreden verzorgen van een uur.

Doorlopend zijn er de volgende activiteiten:
» draaiende monitor met een projectie van de Verbor-
gen Stad met onder andere de sluizen uit de 16e en
17e eeuw
» uitstalling priestergewaden op het priesterkoor en uit-
stalling drieluik van de voormalige kerk Johannes XXIII.

13 september: Open Monumentendag St. Martinus en HH.  Petrus en Pauluskerk

 
Laetitia van der Lans
Laetitia van der Lans studeerde
aan de Katholieke Theologische
Universiteit Amsterdam. Daarna
was ze ruim tien jaar werkzaam
bij de KRO/RKK. Laetitia verzorgt
in het hele land presentaties over

onder meer geloofscommunicatie en het synodale pro-
ces. Ze spreekt met enthousiasme over paus Franciscus
en zet zich in voor de positie van de vrouw in de Kerk.

Open Monumentendag heeft als thema ‘Erfgoed & Architectuur: Gebouw(d) om te blijven’. Gebouwen weerspie-
gelen onze identiteit, tonen de ambities van het verleden en bieden een venster op wat komen gaat. 
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St. Martinus en HH. Petrus en Paulus

Familieberichten

Overleden:
Jan Honkoop (82)
Petronella Maria van Heijningen-
Schilperoort (89)
Iny Drabbe (90)
Jan van der Burg (92)
Lottie van Vliet-Gentenaar (86)
Jan de Konink (94)
Han van der Zon (81)
Gemma Uiterwijk Winkel-Spronk
(84)
Saskia Oei-van den Berg (55)
Ada van Leeuwen-van den Akker
(82)
Anna Paardekooper-Hooijmans
(92)
Rina Brouwer-de Keus (80)

Op 2 februari werden de eerste parochiepenningen uitgereikt aan vrijwilli-
gers van onze vier parochiekerken. Voor de locatie Martinuskerk viel de
keuze op Tiong Koen Oei, die we beter kennen als Rob Oei. We konden Rob
pas op zondag 29 juni de onderscheiding overhandigen, omdat hij destijds op
vakantie was, waarbij zijn partner Jan van Wezer onverwacht is overleden.
 
Pastoor Bakker roemde Rob vanwege zijn jarenlange inzet in diverse werk-
groepen. Teveel om hier allemaal op te noemen. Verder waarderen wij in
Rob zijn belangstelling en empathie richting de medevrijwilligers en parochi-
anen. Wij zijn blij met een vrijwilliger als Rob. Helaas kan Jan dit niet meer
meemaken, maar wij weten zeker dat hij vanuit de hemel trots is op zijn Rob.

Marja de Goederen

grieten onder leiding van Marianne de Wit. Vele beken-
de liedjes klonken en werden van harte meegezongen.
Daarna was het tijd voor diverse heerlijke koude en
warme hapjes, deels door de organisatie zelf gemaakt.

Op zondagmiddag 29 juni waren er
zo'n tachtig vrijwilligers van de Mar-
tinuskerk aanwezig op de vrijwilli-
gersmiddag, die door het altaar- en
beheerteam was georganiseerd om
hen te bedanken voor het vele werk
dat ze steeds voor onze kerkge-
meenschap verrichten.
 
Het werd een heerlijke middag, lek-
ker met z'n allen in de tuin, verwel-
komd en toegesproken door pas-
tor Arno Aardoom en met een
drankje en nootjes genietend van
een gezellig optreden door De Vliet-

De derde woensdag van september starten de ochtenden van Vrouw en
Geloof het nieuwe seizoen. Deze bijeenkomst staat in het teken van de start
van het seizoen waarbij er onder andere aandacht is voor de bestaande krin-
gen en de mogelijkheden om hier aan deel te nemen.

Oecumenisch vrouwenwerk

Gezellige vrijwilligersmiddag bij de St. Martinuskerk

Parochiepenning uitgereikt aan Rob Oei

Fiets-puzzeltocht Joko

Ruim dertig deelnemers deden op
zondag 13 juli mee aan de fietstocht
van Joko. De fietsers hebben on-
danks een kleine bui genoten van de
rit door Leidschendam, Voorburg en
Den Haag. De puzzel liet de hersens
kraken en de limonadepost werd
zeer op prijs gesteld!
 
Dit initiatief is zeker voor herhaling
vatbaar.

 Mariske Hilgersom

De bijeenkomst vindt plaats in de Kruisheuvelkerk  in Leidschendam op 17 september om 10.00 uur. U bent van
harte uitgenodigd. Voor meer informatie mail naar evkouwenvrijn@kpnmail.nl

Het was een bijzonder geslaagde middag, die wij hopelijk
nog vaak mogen meemaken met en voor onze gewaar-
deerde vrijwilligers.

Marja de Goederen
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Bijeenkomsten over de toekomst van onze parochie
Op 12 juni vond de aftrap plaats van een serie bijeen-
komsten over de toekomst van onze parochie, over de
manier waarop we samen, luisterend naar elkaar, vorm
willen geven aan ons geloof en ons Kerk-zijn: over de ‘sy-
nodaliteit’ van de Kerk. Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop
van Utrecht, die vorig jaar namens Nederland deelnam
aan de zitting van de Synode over synodaliteit in Rome,
vertelde over zijn ervaringen tijdens die Synode.
 
Bij ‘synodaliteit’ gaat het er om, echt te luisteren naar
elkaar om onszelf te verrijken met wat de ander zegt,
om een onderlinge uitwisseling van gaven, om een spiri-
tualiteit van vriendschap ook als je verschillend denkt en
doet. Het gaat ook om een verantwoorde decentralisatie
binnen onze Kerk; om het afleggen van verantwoording
door de kerkelijke leiding aan de gelovigen; om meer
inbreng van de gelovigen bij de besluitvorming door de
leiding, bijvoorbeeld in een pastorale raad.
 
We moeten leren naar elkaar te luisteren. Dat geldt ook
voor de oecumene en de caritas, het dienend-zijn van de
Kerk. We mogen er ons in een sfeer van vriendschap op
verheugen dat we één zijn, hoe verschillend ook. Alle
wijzen van zoeken en liefhebben zijn van dezelfde waar-
de; we mogen dat met ‘een brandend hart’ vieren.
 
Onze parochiaan Monique de Witte, een van de spelers
in het landelijke synodale proces, hield een inleiding over
wat synodaliteit is en welke rol we van paus Leo XIV

Voor een waardevol afscheid met zorg en respect afgestemd op ieders persoonlĳke wensen.

24-uurs uitvaartsuites beschikbaar - vdhuz.nl - 070-3202040

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1, Leidschendam

Uitvaartcentrum ’t Veenhuys
Veenweg 14, Nootdorp

Uitvaartsuite Churchill (in de R.K. kerk)
Sir Winston Churchilllaan 372, Rĳ swĳ k

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64, Leidschendam

Toonzaal grafmonumenten
Nieuwstraat 16-B, Leidschendam

mogen verwachten. Synodaliteit is in onze verscheiden-
heid de eenheid van het Godsvolk-onderweg beleven
en vieren, ruimte geven voor verschillen, vrienden zijn.
Sámen zijn we op weg, in verbondenheid. Ook de leiding
in de Kerk moet luisteren naar de inbreng van de gelovi-
gen. Paus Leo XIV heeft er nu al van blijk gegeven, dat hij
de weg die paus Franciscus ons wees, wil blijven volgen:
de weg van het sámen, luisterend naar elkaar, leren,
begrijpen en beslissen. Hij vraagt ons allen om die weg
samen te gaan
 
Als parochie hebben wij de opdracht hier verder aan
werken, door onszelf die luisterende houding steeds
meer eigen te maken en zo de luisterende, verwelko-
mende, dienende Kerk van de toekomst te vormen. Van-
uit het Vaticaan is hiervoor ondertussen een handreiking
aangereikt. Het plan van het pastoraal team is om de
komende tijd een aantal onderwerpen uit het beleids-
plan op synodale wijze met parochianen te bespreken.

Emile Verviers en Pier Tolsma, diaken
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MIVA – Geef artsen in Uganda licht om levens te redden
In augustus voert de MIVA actie. Dit jaar vraagt zij aandacht voor verpleeg-
kundige Enock, die in het St. Francis Ziekenhuis in Uganda dagelijks vecht
voor het leven van zijn patiënten. Zijn werk wordt vaak belemmerd door
stroomuitval. Zonder elektriciteit is er geen verlichting en werkt medische
apparatuur niet. Operaties moeten dan plaatsvinden bij het licht van een
zaklamp. Dit heeft al verschillende levens gekost. Met zonnepanelen en 
stabiele stroomvoorziening kan Enock levens redden. Help Enock met
een bijdrage op NL42 INGB 0000 0029 50 ten name van Stichting Missie-
Verkeersmiddelen Actie.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Vredesweek 2025  –  Niets doen is geen optie
Van 20 tot en met 28 september is de jaarlijkse door de
vredesorganisatie PAX georganiseerde Vredesweek. Dit
jaar klinkt hun boodschap luid en duidelijk: Niets doen is
geen optie. Dus wat doen wij voor vrede?
 
Vredesbijeenkomst
Ook dit jaar willen we weer een bijeenkomst organiseren
waarin we met elkaar in gesprek gaan over vrede. De bij-
eenkomst met een spreker van PAX zal op een avond in
of vlak voor de Vredesweek in Voorburg plaatsvinden.
De bijeenkomst wordt samen met de PKN-gemeente van
de Martinikerk in Voorburg georganiseerd. Binnenkort
berichten we hierover op onze website en bij de mede-
delingen in onze kerken.
 
Geef nú voor vrede
De wereld staat in brand. Vrede is verder weg dan ooit.
Er zijn gewapende conflicten dichtbij in Oekraïne, 
Palestina en Libanon, maar ook verder bij ons vandaan,

Kerk en wereld

in Jemen, Congo en Soedan. Miljoenen mensen gaan
zwaar gebukt onder geweld, onrecht en uitzichtloosheid.
Al lijkt een einde aan deze conflicten ver weg, we gelo-
ven dat bouwen aan vrede altijd mogelijk is en dat vre-
deswerk juist nu harder nodig is dan ooit. Mensenrech-
ten leggen het steeds vaker af tegen het recht van de
sterkste. Helaas staat het vredeswerk zwaar onder druk.
De Nederlandse overheid bezuinigt fors op internatio-

naal vredeswerk en ontwikkelingssamenwerking. Daar-
om is uw steun onmisbaar! Geef voor het vredeswerk!
Op 20 en 21 september wordt in de vieringen in onze
kerken aandacht besteed aan de Vredesweek. Na afloop
van de vieringen is er een deurcollecte om het werk van
PAX te ondersteunen. U kunt uw bijdrage ook overma-
ken op NL03 TRIO 0390 5150 00 ten name van PAX.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping
Tien jaar geleden verscheen de encycliek ‘Laudato si'’. In deze encycliek
roept paus Franciscus ons op tot zorg voor de schepping. Deze paus heeft
verschillende initiatieven genomen voor de bescherming van de planeet.
Paus Leo XIV zet zijn beleid duidelijk voort. 
 
Sinds begin juli kent de Kerk een ‘Mis voor de bescherming van de schep-
ping’. Paus Leo XIV gebruikte het nieuwe misformulier voor het eerst op
9 juli. Bij de presentatie van de Mis zei kardinaal Michael Czerny: “Met
deze Mis biedt de Kerk liturgische, spirituele en gemeenschappelijke onder-
steuning voor de zorg die we allemaal moeten dragen voor de natuur, ons
gemeenschappelijke huis.”
 
Op 1 september is het de Wereldgebedsdag voor de schepping. In de vierin-
gen op 30 en 31 augustus besteden we aandacht aan deze gebedsdag en aan
onze opdracht de schepping goed te beheren.

Pier Tolsma, diaken

Op zaterdag 30 augustus verzorgt Gebedsgroep Waterin-
gen vanaf 10.00 uur een Celebrate-dag in de St. Jan de
Doperkerk, Herenstraat 162, Wateringen. Het thema is
‘Gods kracht – onze vreugde’. Pater Marius Razafiman-
dimby zal voorgaan in de Eucharistieviering. Iedereen is

Celebrate-dag Wateringen 2025
welkom. Bent u nieuwsgierig? Meldt u dan aan bij Els
Rodenburg (rodenburgels@gmail.com, 06 37 43 38 67)
of bij Nel Koeleman via (nel.koeleman@planet.nl,
06 51 18 53 65). Voor koffie, thee en frisdrank wordt die
dag gezorgd. U kunt zelf iets meenemen voor de lunch.
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Boom
In het Marienpark,
achter het gemeente-
huis in Leidschendam, hebben we
met onze burgemeester en met veel
anderen een boom geplant. Een
gedenkboom: 80 jaar bevrijding,
80 jaar vrijheid. De boom is een
‘nazaat’, een stekje van de boom die
in Amsterdam bij het Achterhuis van
de familie van Anne Frank groeide.
Voor Anne Frank was de boom een
teken van het leven dat doorgaat,
ondanks alle teleurstellingen. Hier
in Leidschendam loop ik vaak langs
‘onze’ Anne Frankboom die wij hier
een plaats hebben gegeven. De
aarde hebben we zelf voor de boom
uitgegraven. Op mijn wandeling
bemerkte ik tot mijn grote verbazing
dat, direct rond de boom, een klap-
roos in bloei staat. Nergens is het
park zie ik een klaproos. Voor mij is
het een teken dat, heel diep in ons
bestaan, de wortels zitten voor een
nieuwe bloeiende toekomst.

J. Olsthoorn

Onverwacht en plotseling
stond de prunus deze morgen
weer met tak en stam verborgen
in een wolk van bloeseming,
die zo blank, zo smetloos zuiver
straald' en met de wind bewoog,
dat door mij een stille huiver
van verraste vreugde vloog. 
 
Want nog enkel zwart en strak,
niet gereed nog tot ontluiken,
wist ik in geboomt' en struiken
ieder twijgje, elke tak;
slechts de kruin van d' oude steile
statige kastanjestam
brandde, met doorzichtig ijle
glanzend groene vlam bij vlam.
 
En nu plots, in deze nacht,
is de prunus weer ontloken,
overdadig uitgebroken
tot één eindeloze pracht.
– O, ik wist dat het zou komen,
dit onstuimige festijn,
maar ik had niet durven dromen
dat het zo volmaakt zou zijn!

Garmt Stuiveling

Gedicht: De prunus

Column

Titel: Katholiek denken doen:
Het katholiek sociaal denken in theorie en praktijk
Auteur: Thijs Caspers
 
“Katholiek denken doen laat zien hoe het katholiek soci-
aal denken ons kan helpen woorden te geven aan onze
persoonlijke en gezamenlijke inzet. Als levende traditie van denken, bezinnen
en doen, stelt het telkens de vraag naar wat dat is: een gezonde en recht-
vaardige samenleving?” Het belang van het katholiek sociaal denken is voor
Thijs Caspers buiten twijfel. Zij geeft uitdrukking aan de liefde, die er de basis
van is. Het vestigen van een hemel op aarde ligt niet in de macht van men-
sen, maar we moeten wel steeds werken aan de realisatie van een goede
samenleving.
 
Caspers beschrijft eerst de inhoud van het katholiek sociaal denken. Vervol-
gens geeft hij een overzicht van de katholieke sociale leer: de officiële kerke-
lijke documenten die het resultaat zijn van het katholiek sociaal denken. Ten-
slotte gaat hij op zoek naar het belang van het katholiek sociaal denken in
onze tijd. Het rijk geïllustreerde en vlot leesbare boek is een goede inleiding
op het katholiek sociaal denken. In het boek staan verschillende voorbeelden
van sociaal handelen in de praktijk.

Pier Tolsma, diaken
 

Boekbespreking

Pelgrims van geloof, hoop en liefde
Het Magnificat: Pelgrims van Hoop
“Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn
geest om God mijn redder…” (Lucas 1,46-55). We kunnen
pas ware pelgrims van hoop worden als we onze ont-
moetingen met Jezus Christus en met elkaar ons hart
laten transformeren, zoals Maria in het Magnificat

heeft gezongen. Zo'n ontmoeting vieren wij en willen wij geven aan iedereen
die ernaar op zoek is. Daarom is het nu een Jaar van Pelgrims.
 
Paus Franciscus heeft ons dit jaar een speciale missie gegeven: “onze broe-
ders en zusters in hoop te begeleiden”. Als we mensen kennen die verlamd
zijn door angst, die wantrouwend zijn of wanhopig: probeer ze te bereiken,
nodig ze uit om medepelgrims te worden, om samenlopers te worden. In
deze tijd komen wij ouders tegen die vrezen voor hun baan, of wantrouwen-
de buren die niet weten wat de waarheid is wanneer er te veel informatie is
die hen in de war brengt, of een vriend die gefrustreerd is door zijn gezond-
heid, of jonge gezinnen die wanhopig een gemeenschap zoeken die ze ‘thuis’
kunnen noemen. Jezus nodigt ons uit om hen te bereiken!
 
De oproep om pelgrims van hoop te zijn gaat over iets veel diepers dan
samen reizen. We worden geroepen tot een ontmoeting, tot vernieuwing
van ons begrip van wat het betekent het Goede Nieuws te verspreiden –
zowel als individu als als gemeenschap; een moment om de angst, vrees en
wanhoop die we via het internet binnenkrijgen niét te verspreiden.
 
Voor wie decennia van grote veranderingen in leeftijd, geloof, gezondheid,
en met verlies heeft meegemaakt, kan hoop broos aanvoelen. Maar broze
dingen zijn vaak het meest veerkrachtig voor u en mij. De vlam van een kaars
dooft gemakkelijk maar kan talloze andere vlammen één voor één aanste-
ken. Onze hoop, hoe klein die ook aanvoelt, maakt deel uit van de hoop van
de Kerk over de hele wereld. Het is een licht dat zich verspreidt.

Pater Marius Razafimandimby, svd.

Inspiratie en bezinning
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Christelijke meditatie
U wordt uitgenodigd voor de meditaties in de Lucaszaal
van de Bonifatiuskerk, op 2 september, 7 oktober,
4 november en 2 december; van 16.00 tot 16,45 uur.
Voor meer informatie en aanmelden: Sue-Yen Tjong,
sue-yen.tjong@mariajozef.nl of 06 83 369 306.

Ynte
Stockmann
Wie ben je?
“Ik ben Ynte Stockmann (57); ik ben
gehuwd en we hebben vier kinderen;
een fijn gezin! Ik studeerde in Delft
en ben in Aken gepromoveerd. Ik
werkte o.a. in Ierland (waar ik mijn
vrouw leerde kennen) en in Japan;
nu werk ik bij de Europese Commissie
in Brussel en hou me bezig met de
nucleaire veiligheid buiten Europa.”
 
Wat doe je?
“Sinds begin dit jaar ben ik voorzitter
van de Interparochiële Caritas Instel-
ling (IPCI) in Leidschendam-Voor-
burg, waaraan ook de parochie De
Verrezen Christus deelneemt. De IPCI
staat mensen bij die in financiële
moeilijkheden verkeren, vaak omdat
ze gewoon pech hebben en geen
vangnet hebben. We werken samen
met de gemeente. Het gaat vaak om
ingrijpende beslissingen waarbij een
persoonlijke beoordeling nodig is.”
 
Wat inspireert je?
“Ik kom uit een kerkvaste familie.
Het geloof is een zeer belangrijke
reden om contact te maken (ook in
het buitenland), omdat het betrek-
king heeft op de kern van het mens-
zijn; het doortrekt de gemeenschap
en de cultuur. Ik ben in het IPCI-werk
ingerold; ik heb in dit half jaar al
gemerkt dat er ook moeilijke beslis-
singen moeten worden genomen
(vooral als je ‘nee’ moet zeggen),
maar ik ervaar het als een nuttig
en goed werk om, in samenwerking
met velen, anderen hulp te bieden.”
 
Waar hoop je op?
“Dat de toekomst goed mag zijn,
vooral ook voor de kinderen. Dat er
vrede komt; ik bracht mijn hele leven
in vrede door, moge dat zo blijven;
onlangs ben ik in Oekraïne met oor-
log geconfronteerd en die is vreselijk.
Ik hoop dat de Kerk zich nog meer
instelt op jonge mensen; dat zij geen
nadruk legt op geboden en verboden
maar op het welzijn van mensen; dat
zij meer naar buiten treedt in het
maatschappelijk debat en er niet
alleen is voor de eigen leden.”

Drie bijeenkomsten over geloof, hoop en liefde

Op 26 augustus zal pastoor Bakker spreken over de hoop. Een zeer actuele
deugd, gelet op de (wereldwijde) omstandigheden. Pastoor Wim Bakker zal
op deze avond een bezinning houden over de hoop 1) vanuit de verkondiging
van paus Franciscus, 2) over de hoop in de Bijbel en 3) enkele concrete getui-
genissen van hoop in woord en daad. Natuurlijk blijft er ruimte om ook met
elkaar in gesprek te gaan. Van harte welkom op dinsdagavond 26 augustus
om 20.00 uur in de Lucaszaal aan de van Vredenburchweg 67 bij de H. Boni-
fatiuskerk te Rijswijk.
 
Tenslotte verzorgt diaken Tolsma een bijeenkomst over de liefde, op maan-
dag 22 september in de Benedictuszaal bij de Benedictus en Bernadettekerk.

In dit heilig jaar worden er bijeen-
komsten gehouden over de drie god-
delijke deugden: geloof, hoop en
liefde. De eerste bijeenkomst is op
19 juni geweest: pastor dr. Ton van
Eijk sprak over de geloofsbelijdenis.
Zijn inleiding vindt u op de website.

Leesgroep: teksten van paus Franciscus
Het boek ‘Ik wens je een glimlach’ bevat 180 hoopvolle
teksten van paus Franciscus. Dit najaar is er in het kader
van het heilig Jaar ‘Pelgrims van Hoop’ een nieuwe lees-
groep, waarin we teksten uit dat boek bespreken, op de
maandagen 1, 5 en 29 september en 13 oktober om
20.00 uur in de Maartenszaal bij de Martinuskerk. Opga-
ve kan via diakentolsma@mariajozef.nl. Aanschaffen van
het boek wordt aanbevolen, maar is niet vereist.

Leren en verdiepen Interview

Sycamore  – Met elkaar in gesprek over je geloof
Dit najaar organiseren we een volgende serie van vier
Sycamore-bijeenkomsten met als thema ‘Advent’. We
ontmoeten elkaar eerst bij een kop koffie of thee, dan
volgt een korte inhoudelijke inleiding, waarna we met
elkaar in kleinere groepen in gesprek gaan over onder
andere ‘Een God die spreekt’ en ‘De kracht van het
gebed’. We verdiepen in gesprek met elkaar ons geloof.

De bijeenkomsten worden gehouden op de maandagen 27 oktober, 10 en
24 november en 8 december, van 19.30 tot 21.30 uur, in de pastorie naast
de St. Martinuskerk. Iedereen die het christelijk geloof (verder) wil verken-
nen en zijn of haar geloof wil verdiepen is van harte welkom.
 
Vanwege de samenhang tussen de thema's en om als groep samen deze weg
te gaan, bevelen we het ten zeerste aan om de serie als geheel te volgen.
Voor informatie en aanmelding zie in het activiteitenoverzicht op onze web-
site www.mariajozef.nl.

15



Het was weer feest in de parochie: op 18 en 25 mei vierde een groep kinderen hun eerste heilige Communie. In de
H. Bonifatiuskerk waren dat Olaf, Blanka, Nikola, Alan, Kaja, Jakub, Julia, Thirza, James, Victoria, Lena, Maja, Shyloh-
Rose, Jayden, Emil, Kacper, Laura, Lena, Majk, Sebastian, Naomi, Olav, Kacper, Deniz, Maja, Liliana, Kacper, Kaja en
Amelia. In de HH. Petrus en Pauluskerk: Lea, Alexander, Leonardo, Tim, Michiel, Wibo, Theo, Layviëngelly, Liliana,
Bianka, Cristiano. Mogen zij, samen met hun gezin en te midden van de gemeenschap, deze ontmoeting met de Heer
nog vaak vieren. Zalige Communie!

Kinderen van de parochie vierden hun eerste heilige Communie

Jeugd en Jongeren

Aanmelding eerste heilige Communie
Kinderen die in het nieuwe schooljaar naar groep 4 gaan, kunnen zich voor-
bereiden op hun eerste heilige Communie. Ook als kinderen al wat ouder zijn
mogen ze natuurlijk meedoen. Je Communie doen is: helemaal meedoen aan
het feest van de Eucharistie. Je mag het heilig Brood ontvangen, omdat je
weet: dat brood is geen gewoon brood meer maar Jezus zélf! Hij wil bij jou
komen, om te wonen in je hart, om je te laten groeien door zijn Liefde.
 
Aanmelden kan vanaf september via www.mariajozef.nl/sacramenten. Daar
vind je ook alle informatie over onze communieprojecten.

Jongeren op zaterdag
Na de zomervakantie gaan we weer verder met de ‘Jon-
geren op zaterdag’. Eén keer per maand komen we op
zaterdagmiddag samen in de Martinuskerk in Voorburg.
Als je wilt kom je om 16.30 uur eerst met ons naar de
heilige Mis en vieren we deze met elkaar. Daarna ont-
moeten we elkaar vanaf ongeveer 17.30 uur tot uiterlijk
19.00 uur in het atrium achterin de kerk. Er is dan een
speciale jongerentafel met een gast, bijvoorbeeld de
pastoor, de koster of een andere vrijwilliger met een
bijzondere taak in de parochie. Je kan dan met leeftijds-

KinderWoordDienst: voor alle kinderen!
Eens per maand is er afwisselend in één van onze vier
kerken tijdens de Eucharistieviering KinderWoordDienst.
Na de begroeting gaan de kinderen naar hun eigen
Woord-Dienst. Daar luisteren we naar een verhaal uit de
Bijbel, we praten er over en knutselen soms wat, we bid-
den en zingen samen. Tijdens de voorbeden komen we
weer terug in de kerk om verder mee te vieren. Na de
viering kunnen gezinnen elkaar ontmoeten met koffie,
thee, limonade en wat lekkers. De kinderen krijgen de
Napraten-brief mee om thuis met het gezin nog even na
te praten over de KWD. Alle kinderen zijn welkom!

Door de KWD in twee leeftijdsgroepen te geven kunnen
kinderen op hun eigen niveau meedoen: van peuter tot
groep 4 en vanaf groep 4 en ouder.
 
Zondag 14 september, 11.15 uur,
H. Bonifatiuskerk:
Feest van het Kruis
Zondag 5 oktober, 11.15 uur,
HH. Petrus en Pauluskerk:
Sint Franciscus
Stap in de auto (of op de fiets) en kom ook!

genoten praten over het geloof of andere zaken die
je bezighouden en je leert hoe we met z'n allen een
gemeenschap vormen. Wij zorgen voor wat lekkers te
drinken en te snoepen of snacken. Kom je ook?
 
We komen bij elkaar op de volgende zaterdagen: 6 sep-
tember, 11 oktober, 8 november, 13 december. Ook wil-
len we een leuke activiteit organiseren. Als je een goed
idee hebt, laat het ons weten! Voor al je vragen kan je
ons mailen via jongeren@mariajozef.nl.  

Evert-Jan van der Marck en Nellie Plaizier


