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De Emmaüsgangers: Pelgrims van Hoop
Soms wordt onze hoop compleet de grond in geboord. Al onze toekomstplannen vallen in duigen. Dat overkwam de
leerlingen van Jezus. “Wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! Maar met dit al is het
reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn.” (Lc 24,21) Op weg naar Emmaüs krijgen twee leerlingen gezel-
schap van een vreemdeling. Hij probeert hen met uitleg van de Profeten op andere gedachten te brengen. Uiteinde-
lijk gaan hun bij het breken van het brood de ogen open. Zij herkennen Jezus en beseffen dat Hij verrezen is. Zij wor-
den weer pelgrims van hoop.

Het hele leven op aarde is een pelgrimage. Als pelgrims zijn we op
weg naar het eeuwig geluk, op weg naar het huis van de Vader. Wij
zijn op weg naar huis. Paulus schrijft: “Ons vaderland is in de hemel.”
(Fil 3,20) Toch is onze weg ook een zoektocht. Pasen is bij uitstek
het feest van de hoop. De verrijzenis van onze Heer houdt de belofte
van onze eigen verrijzenis in. In en door Hem zijn wij kinderen van
God. Hij is onze Hoop. Hij is ook onze weg van de hoop. Hij zegt van
zichzelf: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” (Joh 14,6) Hij is
ook onze bestemming: “Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en
de laatste, de oorsprong en het einde.” (Apk 22,13)
 
In de Paastijd komen we verschillende aspecten van ons leven in
hoop tegen. Het begint met de zondag van de goddelijke Barmhar-
tigheid. Barmhartigheid is van levensbelang zowel voor veroorzakers
van kwaad als voor de slachtoffers. Slachtoffers hebben hulp nodig
om de noodsituatie weer te boven te komen of zoals bij een onge-
neselijke ziekte deze uit te kunnen houden. Veroorzakers van het
kwaad kunnen tot inkeer komen. Voor hen is verzoening en barm-
hartigheid noodzakelijk om hun leven weer op de rails te krijgen.
Barmhartigheid en hoop gaan hand in hand.

 
In deze tijd lezen we over barmhartigheid, de komst van de heilige Geest, de
Helper, over het herderschap binnen de Kerk, over het gebod van de liefde,
over de zending van de Kerk en over de eenheid van de christenen. Jezus
geeft ons aanwijzingen hoe wij, zijn leerlingen, als een gemeenschap van
pelgrims van hoop onze weg moeten gaan. Eind april, begin mei is ter gele-
genheid van het heilig Jaar de Nationale Bedevaart naar Rome. Daarnaast is
er op 31 mei in dit kader vanuit het bisdom Rotterdam een bedevaart naar
Heiloo. Meer informatie daarover vindt u op bladzijde 13 en op onze website
en folders achter in onze kerken. Binnen onze parochie wordt er gewerkt aan
een gebedskalender voor de Paastijd. Deze zal vanaf Pasen achter in onze
kerken en via onze website beschikbaar zijn.

Pier Tolsma, diaken
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Van het bestuur

Actie Kerkbalans
Onze parochie rekent op ons

Als u dit bericht leest is de enveloppe
van de Actie Kerkbalans 2025 wel-
licht al in uw brievenbus gevallen; ook
dit jaar brengen vele vrijwilligers deze
speciale ‘post’ weer rond bij onze parochianen op ruim 11.000 adressen.
 
Met de Actie Kerkbalans vragen wij onze parochianen om
hun financiële bijdrage voor de financiële instandhouding
van onze parochie met haar pastoraat in onze vier
geloofsgemeenschappen. In de bij u bezorgde
brief treft u de nodige informatie aan met
inbegrip van het voorlopige financieel
resultaat 2024 en de begroting 2025,
die sluit met een geraamd tekort van
€ 96.000. Daarom vragen wij u ook
dit jaar weer om uw ruimhartige
financiële bijdrage.

Zoals u zelf gemerkt zult hebben, zijn de dagelijkse boodschappen en andere
uitgaven aanzienlijk duurder geworden; dat geldt ook voor de parochie. Als
het voor u is mogelijk, wilt u dan in uw financiële bijdrage 2025 voor onze
parochie rekening houden met de gestegen prijzen (ook indien u een auto-
matisch incasso hebt afgegeven): ‘onze parochie rekent op ons’. Namens het
parochiebestuur heel veel dank.

Emile Duijsens, penningmeester

Van de bestuurstafel 

We waarderen onze vrijwilligers. Tijdens het mooie eerste parochiefeest op
2 februari hebben we voor het eerst vier parochiepenningen uitgereikt, wel-
verdiend! Het vrijwilligersbeleid is bijna af, de vrijwilligersmiddagen staan op
de planning, en met Pasen is er voor ieder van hen een klein bedankje. 
 
De gebouwen krijgen volop aandacht en worden goed beheerd. In alle ker-
ken worden er grote of kleine restauraties en aanpassingen uitgevoerd. Van
de school en het dienstencentrum in Voorburg wordt een massastudie ge-
maakt om ontwikkelscenario's te bepalen. Binnen de parochie proberen we
zo goed en helder mogelijk met elkaar te communiceren. Er is hiervoor een
plan in de maak. We streven ernaar de uitstraling van al onze uitingen, op
papier en digitaal,  éénduidig te maken. En tenslotte niet onbelangrijk: onze
pastoor Wim Bakker wordt begin april pensioengerechtigd. Maar gelukkig
blijft hij voorlopig nog onze pastoor.
 
Rest mij om u en uw dierbaren, namens het hele bestuur van onze parochie,
alvast een zalig Pasen toe te wensen! Wij hebben op weg naar Pasen als be-
stuur deelgenomen aan de Vastensoep in Leidschendam. 

Lizette de Groot

Gezocht: contentmanager voor onze website
Als contentmanager verzorg je de inhoud van onze parochiële website. Je
draagt bij aan het verspreiden van onze boodschap en onze aanwezigheid op
internet. Je verzamelt en redigeert de teksten en het beeldmateriaal en je
houdt onze website up-to-date. Dat vraagt creativiteit, een goede beheer-
sing van de Nederlandse taal, een redelijke computervaardigheid en vooral
een hart voor de Rooms-Katholieke Kerk en voor onze parochie. Lijkt je dit
interessant stuur een bericht naar parochiecoordinator@mariajozef.nl.
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Goede Week en Pasen: De hoop in mijn handen

Hoop kost niets, hoop wordt u gegeven. Het is iets kleins, maar het helpt u
om door de droefheid van Goede Vrijdag heen te komen. Met palmtakken
in onze handen staan wij aan de poort van Jeruzalem om straks op te trek-
ken, samen met Jezus. Goed wetend, wat Hem daar te wachten staat: een
geweldadige confrontatie met de mensen die Hem naar het leven staan.

Witte Donderdag
Deze week gaan wij met hem mee, om te laten zien dat
wij bereid zijn als zijn leerlingen mee te gaan op de weg
die Jezus voorging. Op Witte Donderdag stelde Christus
de Eucharistie in om zijn aanwezigheid onder ons te
bestendigen en om ons heilig te maken. Wij herdenken
ook zijn voorbeeld van het buigen van de knieën in
dienstbaarheid door de voeten van zijn leerlingen te
wassen. Uiteraard hebben wij elkaars voeten gewassen
wanneer we onze vele werken van mededogen voortzet-
ten aan de behoeftigen die in ons midden en ver weg
zijn: in onze voedselbank en andere diaconale projecten,
vastenacties en wanneer wij een luisterend oor bieden
aan de roep van de eenzamen. “Blijft het doen om Mij te
gedenken”, zei Jezus. Het is niet altijd gemakkelijk. Maar
met Gods genade helpen deze acties ons te groeien in
heiligheid, ongeacht onze eigen beperkingen.
 
Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, herinneren we ons niet alleen dat Hij
zijn leven voor ons gaf en dat zijn leerlingen verspreid en
verwoest achterbleven. Maar we brengen onze eigen
verliezen en tragedies mee. We huilen tranen om onze
eigen hartzeer en om onszelf eraan te herinneren hoe
wanhopig wij God nodig hebben in deze wereld. En onze
focus ligt niet op het doen alsof wij 2000 jaar geleden
Jezus verloren, maar om te bidden voor troost voor de-

genen wier liefde werd genegeerd, degenen die hun ge-
liefden dit jaar verloren, vooral degenen in onze paro-
chie die op dit moment zware kruizen van rouw dragen.

 
Pasen
Jezus, onze Broeder, Jij leert ons vooruitkijken naar de
vreugde van Witte Donderdag, naar de droefheid van
Goede Vrijdag, naar de rouw van stille zaterdag. Als wij
deze week Jou vasthouden, hebben wij als het ware de
hoop in onze handen om naar het feest van vol en nieuw
leven te gaan: Pasen. Dankzij God, is leven sterker dan
alle dood. Genade zij u en vrede in overvloed want Pasen
is onze overwinning. Alleluia! Zalig Pasen!

Pater Marius Razafimandimby, svd

Van het pastoraal team

Pastoraal beleid in uitvoering

Een jaar geleden is het pastoraal beleidsplan 2024-2026
vastgesteld. Afgelopen jaar is er gewerkt aan gastvrijheid
en synodaal en missionair zijn. De kerkopenstelling op
zaterdagen is uitgebreid. Naast de H. Bonifatius gebeurt
dit nu ook in de St. Martinus en de HH. Petrus en Paulus.
In september kende de Alpha een record aantal deel-
nemers. In de komende Paaswake worden weer een
aantal volwassenen gedoopt. Er is een nieuwe serie
bijeenkomsten rond geloofsopvoeding in gezinnen en
een programma ‘Jongeren op zaterdag’ gestart. In de
komende tijd wil het pastoraal team zich richten op de
volgende onderwerpen.
 
Nieuwe aandachtspunten
In het kader van Pelgrims van Hoop komt er een serie
bijeenkomsten over de deugden geloof, hoop en liefde
met aandacht voor eigen ervaringen van de deelnemers.
Er wordt gekeken naar de toekomstige vormgeving van
de KinderVertelVieringen. Er komen bijeenkomsten voor
groepen parochianen om met elkaar over de synodaliteit

van de Kerk te spreken. Tijdens de
eerste bijeenkomst op 12 juni zal bis-
schop Hoogenboom vertellen over zijn
ervaringen tijdens de synode in Rome.
 
Werkverdeling
Het pastoraal team is per 1 januari uitgebreid met pater
Razafimandimby. Eind dit jaar neemt diaken Tolsma
afscheid. Met het oog hierop is tot de volgende verande-
ringen in de werkverdeling besloten. Pastor Aardoom
heeft de portefeuille liturgie en daarmee het contact
met de altaarteams van pastoor Bakker overgenomen.
Pater Razafimandimby doet nu samen met diaken
Tolsma alle activiteiten op het gebied van diaconie.
Hij neemt eind dit jaar deze verantwoordelijkheid over.
Pastor Aardoom neemt in de loop van het jaar de porte-
feuille oecumene van diaken Tolsma over. Er wordt nog
gezocht naar het onderbrengen van de activiteiten van
de diaken op het gebied van communicatie.

Pier Tolsma, diaken
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Op 96-jarige leeftijd is mgr. Ronald Philippe Bär OSB overleden. Hij is gebo-
ren in Nederlands-Indië op Sulawesi (Celebes) in een protestants gezin en zat
tijdens de oorlog in een jappenkamp. Hij studeerde theologie in Utrecht. Na
een zoektocht werd hij uiteindelijk monnik in het rooms-katholieke benedic-
tijnerklooster in het Belgische Chevetogne. Jarenlang was hij vicaris-generaal
van mgr. Simonis. In 1983 benoemt paus Johannes Paulus II Philippe Bär tot
de derde bisschop van Rotterdam. Daarnaast wordt hij legerbisschop. Hij
wordt geprezen om zijn warme herderlijke optreden. Zijn wapenspreuk luid-
de ‘Christo et Ecclesiae’ (Voor Christus en de Kerk). Binnen het geheel van de
Kerk is en blijft het vertrekpunt Christus als de goede Herder. Zo heeft mgr.
Bär zich ook willen inzetten. Als monnik-priester en bisschop is hij een men-
sen-mens, benaderbaar met een fabelachtig geheugen en niet zozeer be-
stuurder geweest.
 
In 1983 ben ik door mgr. Bär tot priester gewijd en het was heel bijzonder
dat hij veertig jaar later aanwezig was bij de viering van mijn priesterjubile-
um. In 1993 heb ik, na zijn plotselinge aftreden waarbij veel onduidelijk is ge-
bleven, een lange brief naar hem geschreven. De essentie van de brief was
‘hoe wordt er met mensen omgegaan?’ Iets wat me nog steeds bezighoudt.

Erik de Jong 
Uitvaartzorg

Van Vredenburchweg 55   |   2282 SE Rijswijk
Tel.: 06-51383380 of 070-3210143
erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl
www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht 
bereikbaar

In memoriam mgr. Philippe Bär, oud-bisscop van Rotterdam

Vanaf 2020 verbleef mgr. Bär in een
verzorgingshuis in Teteringen. Mag
ik u vragen om met mij voor de zie-
lenrust van mgr. Bär te bidden.

Pastoor Wim Bakker
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Geloven en vieren

voorbede en kruisverering. In beide vieringen wordt de
H. Communie uitgereikt. Op alle locaties kunt u zowel
naar de kruisweg als naar de avondviering bloemen mee-
nemen (graag zonder verpakking) om bij het kruis te leg-
gen. Dit jaar is er geen passieconcert in de St. Martinus.
 
Paasviering voor kinderen
Op zaterdag 19 april is er om 19.00 uur een Paasviering
voor kinderen in de H. Bonifatius. We luisteren naar het
verhaal van de laatste week van het leven van Jezus, aan
de hand van de belevenissen van Rebecca, een jong
vriendinnetje van Jezus. Kinderen worden er actief bij
betrokken en de Koorschool zingt liederen uit Jezus
Christ Superstar.
 
Paaswake
In deze heilige nacht waken en bidden we. We vieren de
                      H. Eucharistie in het donker van de avond
                              te beginnen met het aansteken van de
                                     Paaskaars: het zichtbare teken van
                                         de verrijzenis van Jezus Christus.
                                             We lezen over de heilsgeschie-
                                                denis van het volk Gods en
                                                  vieren op een indringende
                                                    wijze onze verbondenheid
                                                     met de verrezen Heer in
                                                     de hernieuwing van onze
                                                     Doop. De vieringen zijn om
                                                    21.30 uur in de H. Bonifa-
                                                    tius, de St. Martinus en de
                                                   HH. Petrus en Paulus. In de
                                                 H. Bonifatius worden een 
                                               aantal volwassenen gedoopt 
                                           en/of in de Kerk opgenomen.
 
                                    Eerste Paasdag
                             De feestelijke Eucharistievieringen zijn
                     om 9.30 uur in de HH. Benedictus en Berna-
dette en de St. Martinus en om 11.15 uur in de HH. Pet-
rus en Paulus en de H. Bonifatius. In de HH. Petrus en
Paulus, Leidschendam er is Kinderwoorddienst. Na de
begroeting mogen de kinderen mee voor hun eigen
Paas-woorddienst. Na de voorbeden komen ze terug in
de kerk. Met de allerkleinsten, de kinderen van 0 tot en
met 7 jaar en hun (groot)ouders, wordt Pasen om 11.15
uur in een KinderVertelViering in de St. Martinus ge-
vierd. Zie hiervoor ook pagina 16.
 
Tweede Paasdag
Op tweede Paasdag is de Eucharistieviering om 10.30
uur in de H. Bonifatius en in de HH. Petrus en Paulus.

Vieringen van de Goede Week en Pasen: lijden, sterven en verrijzen
Palm- of passiezondag
Op zaterdag 12 en zondag 13 april vieren we de intocht
van Jezus in Jeruzalem en overwegen we het Passiever-
haal. U ontvangt het gezegende palmtakje waarmee we
onze Heer Jezus Christus hulde brengen, om thuis een
plekje te geven. Op zondagochtend is er in de St. Marti-
nus, de HH. Benedictus en Bernadette en de HH. Petrus
en Paulus bijzondere aandacht voor de kinderen met
hun palmpaasstokken.
 
Boete- en Biechtviering
De voorbereiding op Pasen vraagt om bekering. De spe-
ciale boeteviering op maandag 14 april om 19.00 uur in
de HH. Petrus en Paulus helpt daarbij. Aansluitend bent
u in de gelegenheid om het sacrament van Boete en
Verzoening te ontvangen. Zie voor de andere tijden en
plaatsen de vorige Kerk aan de Vliet of de website.
 
Chrismamis bisdom Rotterdam
Op woensdag 16 april wijdt bisschop
Van den Hende voor ons bisdom
het heilig Chrisma voor Doop,
Vormsel en Wijding en zegent
hij de oliën voor zieken en ge-
loofsleerlingen. De bisschop
nodigt allen uit hierbij te
zijn: Mathenesserlaan 307
te Rotterdam. De viering be-
gint om 19.30 uur. Let op be-
taald parkeren met betaalpas.
 
Chrismamis in de St. Martinus
Op donderdag 17 april wijdt
bisschop De Jong de oliën voor
het militair ordinariaat. De viering
is om 11.00 uur.
 
Witte Donderdag
Op de avond voor zijn lijden en sterven geeft Jezus ons
een teken van zijn liefde voor ons. Hij wast zijn leerlingen
de voeten en Hij stelt de Eucharistie in. We vieren de
Eucharistie om 19.00 uur in de HH. Petrus en Paulus met
voetwassing van de vormingen en in de H. Bonifatius. In
Leidschendam kunnen we na het vieren van het Laatste
Avondmaal blijven waken met Hem en bij Hem tot 22.00
uur. De sacristie is te bereiken door de poort van De
Haard aan de achterkant van de kerk.
 
Samen kijken naar The Passion
In de Benedictus en Bernadette kan samen met andere
christenen The Passion bekeken worden. De tv-uitzen-
ding begint om 20.30 uur; de zaal is om 20.00 uur open.
 
Goede Vrijdag
Op Jezus' stervensuur, 15.00 uur, bidden we in onze vier
kerken de kruisweg. Om 19.00 uur in de H. Bonifatius en
de HH. Petrus en Paulus: viering met passieverhaal, grote

Meimaand Mariamaand

Mei is de Mariamaand. In onze parochie wordt op ver-
schillende plaatsen in mei de rozenkrans gebeden. Zie
voor meer informatie bladzijde 10.
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H. Bonifatius 
ma, di, do en vr 9.00 -12.00 uur: 070 399 24 16

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

bonifaius@mariajozef.nl
bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

HH. Benedictus en Bernadette 
ma, di, wo en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08

Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk
benedictusbernadete@mariajozef.nl

bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

Op 9 februari kwamen de misdie-
naars van de H. Bonifatiuskerk bij-
een. Het aantal misdienaars is afge-
lopen tijd flink gegroeid. Het was
goed weer eens te oefenen met een
zogenaamde ‘houten Mis’. Het was
een geslaagde oefening die werd af-
gesloten met gezellig samen eten.

Misdienaars oefenen
De komende concerten zijn op zondag 13 april, L’éclat des feuiles door Mari-
ana Preda (panfluiten) en Juho Myllylä (blokfluiten) en op zondag 25 mei,
‘100 jaar Max Möller’ door Romée Verbeeck Ghoos en Johannes Asfaw. De
concerten beginnen om 15.00 uur. Toegang is gratis; na afloop een collecte.

Van de Werkgroep Contact Parochianen
De leden van onze werkgroep bezoeken wie dat fijn
vindt. Wij organiseren jaarlijks de Ziekenzalving. Met
Palmzondag brengen we bij parochianen een palmtakje
en met Kerstmis sturen we een kerstkaart. Ten slotte
organiseren wij jaarlijks voor de gezelligheid een ont-
moetingsmiddag. Wij willen graag ons werk uitbreiden
en doen daarom een beroep op u om met ons mee te
doen. Of het werk moeilijk is vraagt u misschien. Nee, als
je open staat voor anderen en goed kunt luisteren bij
een gesprek, dan is het niet moeilijk. Dan maak je ande-
ren blij en daar word je zelf ook weer blij van. Als u meer
wilt weten, dan kunt u met een van ons praten. Wan-
neer u een bezoekje bij u thuis op prijs zou stellen of an-
derszins op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten,
dan kunt u ook contact met ons opnemen.
 
Ontspanningsmiddag
Op 3 juni kunnen we elkaar van 14.00 tot 16.30 uur weer
op een gezellige manier ontmoeten in de HH. Benedictus
en Bernadettekerk. Hans van Rossum geeft een lezing

met als titel ’80 jaar vrede in Rijswijk’. Graag u aanmel-
den bij Open Huis van de Benedictus en Bernadettekerk,
070 394 07 08.
 
Vitaal ouder worden
Op 15 maart was er een inspirerende bijeenkomst over
‘Vitaal ouder worden’. Diaken en huisarts Paulus Falke
vertelde over positieve gezondheid en dat het belangrijk
is om van betekenis te zijn. Meer informatie vindt u op
https://www.iph.nl/.

Irene Sayers, Tonny Smeele of Ton Grimberg

Muziek in de Bonifatius

Expositie in de Benedictus en Bernadettekerk
Na de Veertigdagentijd met afbeel-
dingen van de kruisweg en na Pasen
is er weer een nieuwe expositie.
Deze is van José Reneman. Ze schil-
dert met olieverf, acryl en aquarel;
ze geeft al veel jaren op voortreffelij-
ke wijze leiding aan de schildersclubs
in Stervoorde. Wij wensen haar suc-
ces toe en ons kijkplezier. Ik wens u
een goede Paastijd.

Bets Vriend
 6



HH. Benedictus en Bernadette en H. Bonifatius

Familieberichten

Overleden
Jeanne Smeele-Hoeks (92)
Wil van Munster-van Veenendaal
(88)
Jeanne van Dijk-Grootscholten
(87)
Marta Siebenhaar (45)
Joop van der Linden (92)
Niek van Dam (86)

Vervoer naar de kerk
Voor vervoer naar de Benedictus en
Bernadettekerk bel: Theo van Paas-
sen, 0174 29 29 57.

U bent welkom voor een maaltijd in
de Benedictus en Bernadettekerk op
de woensdagen 16 en 30 april, 14 en
28 mei en 11 en 25 juni 2025.
 
De maaltijden beginnen om 17.00
uur. De zaal is open om 16.30 uur.
De kosten bedragen € 6,- inclusief
koffie of thee; wijn € 1,-. Aanmelden:
de maandag ervoor tussen 17.00 en
18.00 uur; telefoon 070 396 06 99 of
bij geen gehoor 070 325 43 02.

Maaltijden in de BB-kerk

Op 1 juni staat er na het kopje koffie
na afloop van de viering in de Bonifa-
tiuskerk een vrijwilligersbijeenkomst
gepland. Alle vrijwilligers ontvangen
via hun coördinator nog meer infor-
matie hierover.

Vrijwilligersbijeenkomst

Jubileumconcert
Het Concertkoor Rijswijk bestaat 120
jaar. Dat wordt gevierd op zaterdag
17 mei, 14.00 uur, in de Bonifatius-
kerk; uitgevoerd wordt de ‘Elias’ van
Mendelssohn. Inlichtingen en tickets
via de website concertkoorrijswijk.nl

Dit jaar vieren we dat we al tachtig jaar in vrijheid leven
en de gemeente Rijswijk besteedt daar terecht veel aan-
dacht aan met herdenkingen, lezingen, tentoonstellingen
en andere activiteiten die de aandacht richten op het
grote goed vrijheid, zie www.rijswijk.nl/80-jaar-vrijheid. 
 
Ongeveer vijfentwintig Rijswijkse kunstenaars zijn op
initiatief van de gemeente nu aan het werk om in een
kunstwerk uit te drukken wat vrijheid voor hen betekent.
Deze kunstwerken zullen van eind april tot eind juli in de
openbare ruimte van Rijswijk worden tentoongesteld. 

Kunst in het kader van 80 Jaar Vrijheid

Enkele werken zullen te zien zijn in het voorportaal van de H. Bonifatiuskerk
en we nodigen u graag uit om ook de andere werken te bekijken in winkels
in Oud-Rijswijk, het Museum en enkele andere locaties.

Kennismakingslunch voor het welkomstcomité
Ook in de Bonifatiuskerk hebben wij
inmiddels al bijna vijf jaar een groep
trouwe vrijwilligers die met een glim-
lach vóór de vieringen klaar staan
om boekjes uit te delen en vragen te
beantwoorden. Naast het opruimen
na afloop zijn er af en toe nog ande-
re ‘klusjes’, zoals iets uitdelen of de
kalenders verkopen.

De leden van deze werkgroep hebben een gezamenlijke app, waar wij onze
beschikbaarheid kunnen aangeven en kunnen afstemmen. Zoals eind januari
de afspraak voor de geweldig verzorgde lunch, geregeld door onze coördina-
trice Willie. Zo waren wij nu eens eindelijk allemaal bij elkaar en konden wij
onze verhalen en ervaringen uitwisselen. Voor herhaling vatbaar! Zou ook u
deze dankbare vrijwilligerstaak op u willen nemen? Meldt u aan of stel uw
vragen aan ons, wij zullen heel blij zijn met versterking!

Oecumenische avondgebeden in de Goede Week
In het kader van ‘Wij Geloven’ in Rijswijk zijn er in de
Goede Week weer drie oecumenische avondgebeden.
Ze worden gehouden op maandag 14 april in de Nieuwe
Kerk, op dinsdag 15 april in de Jeroenkapel en op woens-

dag 15 april weer in de Nieuwe Kerk, telkens om 19.00 uur. Weet u welkom!

In memoriam Joop van der Linden  (1933-2025)

Op vrijdag 7 maart hebben we afscheid genomen van
Joop van der Linden. Joop was een trouwe parochiaan
van de H. Bonifatiuskerk en heeft zich op vele terreinen
voor de kerk ingezet. Hij vervaardigde de gedachtenis-
kruisjes en ging met Rietje op pad om de voorraad ge-
bruiksartikelen voor de pastorie en de kerk aan te vullen.
Hij was lid van de klusjesgroep en jarenlang de man van

de opbouw van de kerststal. Hij genoot van de vrijwilligersbijeenkomsten,
waar hij vroeger nog optrad met zijn gitaar. Ik had het genoegen driemaal
met hem reizen naar Amerika en Mexico te maken; elke dag was een feestje.
Joop was altijd een heer. ‘Opa stropdas’, zoals zijn kleinzoon Mauro hem zo
treffend tijdens het afscheid in de kerk typeerde. Met Joop is niet alleen een
heer, maar ook een trouwe bondgenoot heengegaan. Rust in vrede Joop.

Paul Schott
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Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Aardoom
P. Razafimandimby & dkn Tolsma
Pastor Aardoom
P. Razafimandimby & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang in de dagkapel
Koorschool, Kinderpalmpaasviering
St. Maarten, Kinderpalmpaasviering
Gloria Deo
Con Amore, Kinderpalmpaasviering
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 12 en zondag 13 april: Palmzondag

ma 19.00 P&P Gebed Pastoor Bakker Boeteviering en Biechtgelegenheid

Maandag 14 april

do
do
do

11.00
19.00
19.00

Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.

Mgr. De Jong
Pastor Aardoom & past. Bakker
P. Razafimandimby & dkn Tolsma

St. Maarten, Chrismamis
Gloria Deo
Con Amore, voetwassing vormelingen

Donderdag 17 april: Witte Donderdag

vr
vr
vr
vr
vr
vr

15.00
15.00
15.00
15.00
19.00
19.00

B&B
Bon
Mar
P&P
Bon
P&P

Gebed
Gebed
Gebed
Gebed
Comm.
Comm.

Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastor Aardoom
P. Razafimandimby & dkn Tolsma
Werkgroep
Pastor Aardoom & past. Bakker
P. Razafimandimby & dkn Tolsma

Kruisweg
Kruisweg, Gloria Deo
Kruisweg, St. Maarten
Kruisweg
Lijden en sterven van de Heer, Gloria Deo
Lijden en sterven van de Heer, Schola Cum Jubilo

Vrijdag 18 april: Goede Vrijdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag

za
za
za
za
za

19.00
19.00
21.30
21.30
21.30

Bon
B&B
Bon
Mar
P&P

Gebed
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Werkgroep
Paters SVD
Pastor Aardoom & past. Bakker
P. Razafimandimby & dkn Tolsma
Pastor Wessel

Paasviering voor kinderen, Koorschool
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Gloria Deo
St. Maarten
Con Amore

Zaterdag 19 april: Paaszaterdag 

zo
zo
zo
zo
zo
zo

09.30
09.30
11.15
11.15
11.15
17.00

B&B
Mar
Bon
P&P
Mar
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Euch.

Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
P. Razafimandimby & p. Bakker
Parochiecatecheet Plaizier
R.K. Oekraïense gemeenschap

Barina
St. Maarten
Gloria Deo
Joko, kinderwoorddienst
Kindervertelviering
Oosterse ritus

Zondag 20 april: Pasen, Verrijzenis van de Heer

ma
ma

10.30
10.30

Bon
P&P

Euch.
Euch.

Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom

Samenzang
Samenzang

Maandag 21 april: 2e Paasdag

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.15
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastoor Bakker
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo, na afloop koffie
Con Amore
Doopvieringen
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 26 en zondag 27 april: 2e zondag van Pasen, goddelijke Barmhartigheid, deurcollecte Justitiepastoraat

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.15
11.15
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Aardoom
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

One Voice
St. Maarten
Schola Cantorum
Samenzang
Oosterse ritus

Zaterdag 3 en zondag 4 mei: 3e zondag van Pasen
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Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Resonet in Laudibus, kinderwrdd. ‘Moeder Maria’
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 10, zondag 11 mei: 4e zondag van Pasen, roepingenzondag, deurcoll. priester- en diakenopl. Vronesteyn

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.15
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
Euch.

Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastor Van Eijk
P. Aardoom & p. Razafimandimby
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastoor Bakker
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang
Barina
St. Maarten
Koorschool, eerste heilige Communie
Con Amore
Doopvieringen
Oosterse ritus

Zaterdag 17 en zondag 18 mei: 5e zondag van Pasen

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

St. Maarten
Resonet in Laudibus
Schola Cum Jubilo
Gloria Deo, na afloop koffie
Joko, eerste heilige Communie
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 24 en zondag 25 mei: 6e zondag van Pasen

do
do
do

09.30
09.30
11.15

Mar
B&B
P&P

Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom

St. Maarten
Resonet in Laudibus
Con Amore

Donderdag 29 mei: Hemelvaart van de Heer

vr 19.00 P&P Gebed Pastoor Bakker Con Amore

Vrijdag 30 mei: Marialof

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
15.30
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Euch.

Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pater Marius Razafimandimby
Parochiecatecheet Nellie Plaizier
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
One Voice
Kindervertelviering ‘Pinksteren’
Oosterse ritus

Zaterdag 31 mei en zondag 1 juni: 7e zondag van Pasen, deurcollecte Week Nederlandse Missionaris

za
za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Aardoom
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore, kinderwoorddienst
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 7 en zondag 8 juni: Pinksteren

ma
ma

10.30
10.30

Bon
Mar

Euch.
Euch.

Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby

Samenzang
St. Maarten

Maandag 9 juni: Tweede Pinksterdag. H. Maria, Moeder van de Kerk

Kerken:
Soort viering:

B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus
Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Afkortingen

Zie voor de vieringen op de
weekdagen bladzijde 12.
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HH. Petrus en Paulus 
di en do 10.00 - 12.00 uur: 070 327 43 10

Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

petruspaulus@mariajozef.nl

bankrekening: NL33 RABO 0365 9913 25,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

St. Martinus 
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

marinus@mariajozef.nl
bankrekening: NL60 RABO 0365 9004 35,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

Op de avond van de dodenherdenking
zaterdag 4 mei organiseert de Raad
van Kerken van Leidschendam en
Voorburg de jaarlijkse herdenking in
de Sint Martinuskerk. Om 18.30 uur
is er muziek. Om 18.45 uur start de herdenking. Om 19.30 uur vertrekt de
stille tocht vanaf het kerkplein naar het Sijtwendepark. Daar volgen om
20.00 uur de twee minuten stilte, een toespraak van de burgemeester en
de kranslegging.
 
Het thema van deze herdenking is ‘80 jaar vrijheid’. De Tweede Wereldoor-
log werkt ook door in de manier waarop we naar de wereld kijken. Alleen in
een land zonder oorlog, waar mensenrechten worden nageleefd en waar
geen onderdrukking is, kan een samenleving goed functioneren. Daarom vie-
ren we op 5 mei dat wij in een democratie leven. Een land waar iedereen
mag meedenken en meebeslissen, vraagt om ieders verantwoordelijkheid.

Dodenherdenking op 4 mei in de St. Martinuskerk

Mariamaand mei: rozenkrans bidden

Gedurende de meimaand wordt in
de HH. Petrus en Pauluskerk de
gehele week van maandag tot en
met vrijdag van 19.00 uur tot 19.30
uur de rozenkrans gebeden. In de
St. Martinus is dat elke woensdag
om 12.15 uur voorafgaand aan de
Eucharistieviering. Wij bidden voor
onze persoonlijke intenties en speci-
aal voor de vrede in de wereld, wij
roepen daarbij de voorspraak van
Moeder Maria in. Maria legt onze
gebeden voor aan haar Zoon Jezus. 
 
U bent van harte uitgenodigd om
mee te komen bidden. Op vrijdag
30 mei is er om 19.00 uur Marialof
in de HH. Petrus en Paulus.

Chauffeurs nodig

Op zondag wordt een aantal parochi-
anen thuis opgehaald voor het bij-
wonen van de viering in onze kerk.
De vraag naar dit vervoer neemt toe.
Dit betekent een toenemend aantal
rijbeurten per chauffeur. Daarom
zijn nieuwe chauffeurs zeer welkom.
Bent u in de gelegenheid om een
aantal keer per jaar een of meer
parochianen naar de kerk en weer
thuis te brengen, meldt u dan aan
als chauffeur.
 
Hierbij is het van belang dat u ten-
minste één rollator kunt meenemen.
Aanmelden kan bij Vincent Dielwart,
telefoon 06 43 68 26 37 of per mail:
vervoer.sint.maarten@gmail.com.

Vrouw en geloof

Het thema dat Vrouw en Geloof
heeft gekozen voor dit seizoen is
‘herinneringen’. Op 16 april houdt
Nellie Plaizier een inleiding in de
Maartenszaal bij de St. Martinus in
Voorburg. Op woensdag 21 mei
sluiten we het seizoen af in de Kruis-
heuvelkerk in Leidschedam. 
 
Beide bijeenkomsten beginnen om
10.00 uur en eindigen om 11.30
uur. U bent van harte welkom! Er
is altijd plaats voor nieuwe deel-
nemers, informatie en aanmelden
bij Els van Kouwen: mail naar: 
evkouwenvrijn@kpnmail.nl.
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St. Martinus en HH. Petrus en Paulus

Familieberichten

Overleden
Dirk Ter Morshuizen (86).
Marleen de Jong-Straathof (79)
Truus Bontje-Den Elsen (93)
Ank Hooijmans-Paap (83)
Antonia van den Biggelaar (86).
Erwin Montpellier (79)
Henk Verbeek (96)
Jos Siebers (84)
Jan van Wezer (80)
Ad Pegt (100)
Piet Wensveen (92)
Ineke Lochtenberg-Geels (91)
Agnes Zuiderwijk (86)
Ank van Dijk-van Driel (89)
Gerard van der Louw (93)
Gretha Havik (86)
Rensia Kreffer-Peeters (78)

Na het onverwachte overlijden van Jos
Siebers, die ruim 67 jaar ons parochie-
koor heeft (be)geleid, zijn we blij dat
we de grote muzikale leegte die hij
achterliet konden opvullen. Per 1
maart is Patrick Hopper de nieuwe
dirigent-organist van het Sint Maar-
tenkoor.
 
Hij is 57 jaar en heeft een indrukwek-
kende muzikale staat van dienst als
pianist, organist, dirigent, componist
en arrangeur. In 1983 won hij het
Edith Stein Concours. Naast het ge-
ven van orgelconcerten, begeleidt hij
iedere laatste zondag van de maand
het koor Laus Deo in de Scheveningse parochie Antonius Abt.
 
Rolf van den Berg heeft de afgelopen tijd ons koor bij veel vieringen begeleid
en daar zijn we heel blij mee en hem dankbaar voor. Wanneer Patrick niet
beschikbaar is, is hij de vaste invaller. Wij zijn blij met de komst van Patrick
en zien vol enthousiasme uit naar een prettige en langdurige samenwerking
met hem en met Rolf.

Marja de Goederen,  voorzitter Sint Maartenkoor

Op zondag 16 februari ontving Jan Dobbe een koninklijke onderscheiding
voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor onder andere het koor Joko. De
benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau kreeg hij uit handen van
burgemeester Vroom. Dit gebeurde tijdens de jubileumviering van het koor
in de HH. Paulus en Petruskerk. Naast zijn werk voor Joko was hij ook actief
als voorzitter van de begraafplaats St. Agatha, houdt hij de ledenadministra-
tie bij voor de parochie HH. Maria en Jozef en verleent hij technische hand-
en spandiensten voor zijn Vereniging van Eigenaren.
 
Wij feliciteren Jan Dobbe van harte met zijn koninklijke onderscheiding!

Nieuwe dirigent-organist: Patrick Hopper

Welverdiende koninklijke onderscheiding voor Jan Dobbe

Op Witte Donderdag, 17 april, viert het militair ordinari-
aat om 11.00 uur de Chrismamis in de St. Martinuskerk.
Het militair ordinariaat is het bisdom van de krijgsmacht.
Het ordinariaat heeft als bisschop mgr. Everard de Jong.
De Sint Martinuskerk is aangewezen als ‘kathedraal’ van
dat bisdom. Sinds 2020 viert het militair ordinariaat een
eigen Chrismamis. In de Chrismamis zegent de bisschop
voor het komende jaar de olie voor de geloofsleerlingen
en de olie voor de zieken.

Chrismamis in de Sint Martinuskerk

Ook wijdt de bisschop het heilig Chrisma dat wordt gebruikt voor de dope-
lingen en vormelingen en bij een priesterwijding. U bent van harte welkom
om mee te vieren. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder
het genot van koffie of thee en Limburgse vlaai.  De Chrismamis van het
bisdom Rotterdam met mgr. Van den Hende is op woensdagavond 16 april
in de HH. Laurentius en Elisabethkathedraal om 19.30 uur.

Passieconcert

In de St. Martinus is het een mooie
traditie dat er elk jaar op Goede
Vrijdag een passieconcert is. U zult
er ongetwijfeld begrip voor hebben
dat het dit jaar het Sint Maartenkoor
niet lukt om dit concert te brengen.
Wij hopen dat zij volgend jaar deze
traditie weer voortzetten.
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Voor een waardevol afscheid met zorg en respect afgestemd op ieders persoonlĳke wensen.

24-uurs uitvaartsuites beschikbaar - vdhuz.nl - 070-3202040

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1, Leidschendam

Uitvaartcentrum ’t Veenhuys
Veenweg 14, Nootdorp

Uitvaartsuite Churchill (in de R.K. kerk)
Sir Winston Churchilllaan 372, Rĳ swĳ k

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64, Leidschendam

Toonzaal grafmonumenten
Nieuwstraat 16-B, Leidschendam

Van april tot en met september staan de deuren van de
Bonifatius-, Martinus- en Petrus en Pauluskerk éénmaal
per maand tussen 14.00 en 16.00 uur wijd open! Buurt-
bewoners die nieuwsgierig zijn hoe het kerkgebouw er
van de binnenkant uitziet of die op zoek zijn naar een
moment van rust of gebed, zijn van harte welkom even
binnen te lopen. Ook willen we op deze manier gastvrij
zijn en mensen een aanknopingspunt bieden. Tijdens de
openstelling zijn vrijwilligers aanwezig die klaar staan
voor een gesprek of een gebed, voor wie daar behoefte
aan hebben. Onze wens is een mooie en fijne plek te
bieden waar velen even op adem en tot zichzelf kun-
nen komen. 

Kerkopenstelling op zaterdag

 
De openstelling van de St. Martinus is telkens op de eer-
ste zaterdag van de maand, De HH. Petrus en Pauluskerk
is open op de tweede zaterdag en de H. Bonifatiuskerk
op de derde zaterdag. Vanaf mei gaat de openstelling
in de H. Bonifatiuskerk gepaard met een moment van
aanbidding om 15.00 uur. In de H. Bonifatiuskerk is er
dringend versterking nodig van de groep vrijwilligers die
dit verzorgen. Meld u aan bij het secretariaat van de
H. Bonifatiuskerk, tel. 070 399 24 16.

maandag
maandag
dinsdag
1e dinsdag
2e t/m 5e di
woensdag

18.30
19.30
09.30
09.30
09.30
09.30

B&B
B&B
P&P
B&B
B&B
Bon

Aanbidding & Rozenkrans
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
1e, 3e en 5e do
2e en 4e do
donderdag
vrijdag

12.45
19.00
09.30
09.30
09.30
09.30

Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

Eucharistie & 3e wo aanbidding
Rozenkrans
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistie & 1e do aanbidding
Eucharistie & 1e vr aanbidding

Vieringen op weekdagen

Roepingenzondag:  Bidden om roepingen, een teken van hoop
Roepingenzondag is dit jaar op 11 mei. Op deze zondag bidden we op een
bijzondere wijze om roepingen tot het diaconaat, het priesterschap en het
religieuze leven. Bidden om roepingen is een teken van hoop: dat betekent
om te geloven dat de Heer, de goede Herder, constant en genadevol voor
zijn Kerk zorgt, speciaal via de sacramenten. Het gewijde ambt is daarom van
wezenlijk belang voor het leven van de Kerk. Bid je ook mee?  
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Kerk en wereld

Collecte voor het justitiepastoraat
De Stichting Uit-Zicht ondersteunt de katholieke justitiepastores van de
Scheveningse gevangenis. Zij leiden vieringen, begeleiden gespreksgroepen
en voeren individuele pastorale gesprekken. Zij hebben een intensief contact
met de gedetineerden en zijn voor velen van hen een vertrouwenspersoon. 

Pinksteractie: Geloven in de ander – Ieder mens telt mee
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers
zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Zo werkt leken-
missionaris Mirella van de Salm sinds 2022 in Ghana. Eerst bij een vrouwen-
project op het platteland en sinds kort bij een doveninstituut. Missionair
werker Marc van der Post woont en werkt sinds 2001 in de straatarme volks-
wijk El Jagüel in Buenos Aires. Hij zet zich met hart en ziel in voor de mensen
die het onder de toch al moeilijke omstandigheden extra zwaar hebben,
zoals kinderen of mensen met een beperking. Het maakt hem een rijk mens,
vindt hij: “Ik heb hier geleerd om naar de wereld te kijken vanuit het gezichts-
punt van arme mensen. Dan zien de dingen er heel anders uit! Ik leer nog
steeds veel van de soepelheid waarmee de mensen hier omgaan met tegen-
slagen, onverwachte moeilijkheden en de hardheid van het leven.”

Het ondersteunen van mensen die in rouw zijn
Een van de activiteiten binnen de parochie is het bezoek-
werk: het bezoeken van mensen die onze bijzondere
aandacht nodig hebben, zoals ouderen, zieken, rouwen-
den, mensen in geestelijke nood. Het bezoeken van rou-
wenden willen we meer aandacht geven. Daarom organi-
seren we voor de betrokken vrijwilligers en andere be-
langstellenden vier bijeenkomsten. We zullen dan dieper
ingaan op wat rouw betekent, omgaan met verlies dat
zich niet beperkt tot een bepaalde periode, verschillende

Dankzij de steun van Week Nederlandse Missionaris kun-
nen zij hun hart volgen en zich inzetten voor een recht-
vaardiger wereld. Op 31 mei en 1 juni is er in onze ker-

ken een deurcollecte voor de Pinksteractie. U kunt uw
bijdrage ook per bank op NL30 RABO 0171 2111 11 ten
name van Week Nederlandse Missionaris overmaken.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

vormen van rouw bij verlies van een dierbare, verlies van
een baan, verlies van toekomstdromen. Luisteren naar
en ruimte geven aan verhalen kan helend werken.
 
De avonden worden gehouden op de dinsdagen 13 en
27 mei, 10 en 24 juni, in de Maartenszaal. Aanvang 19.30
uur. Wie hieraan wil deelnemen kan zich aanmelden bij
het secretariaat van de St. Martinus, 070 327 45 11.

Paul Sas

Ook steunen zij de gedetineerden met praktische hulp,
met speciale projecten en bij resocialisatie. De pastores,
vrijwilligers en gedetineerden vormen samen de Kerk
binnen de muren van de inrichting. Op 26 en 27 april

wordt in onze kerken een deurcollecte gehouden voor
Stichting Uit-Zicht; het gironummer van de stichting is 
NL69 INGB 0009 4006 00. Dankzij uw steun kan Uit-Zicht
het justitiepastoraat financieel blijven steunen.

Pelgrims van Hoop: diocesane bedevaart naar Heiloo
Op zaterdag 31 mei is er een bedevaart naar het heiligdom Heiloo. Deze be-
devaart is door de bisschop van Rotterdam, Mgr. van den Hende, georgani-
seerd bij gelegenheid van het Jubeljaar. U kunt op eigen gelegenheid naar
Heiloo gaan. Zie voor aanmelding en meer informatie onze website.
 
Er is ook gezamenlijk vervoer samen met de parochies van Den Haag. Dan
moet u op 31 mei om 8.45 uur bij het Centraal Station in Den Haag zijn. Daar
vertrekt de bus. Zie voor het programma onze website. Om 17.00 uur rijdt
de bus weer naar Den Haag. Om hiervan gebruik te maken meldt u zich voor
19 mei aan bij het secretariaat van de St. Martinus 070 327 45 11. De kosten
van de bus zijn € 20,- per persoon, vooraf te betalen op het banknummer
NL60 RABO 0365 9004 35 van HH. Maria en Jozef. Vanuit ons pastoraal team
zal pastoor Bakker aan deze bedevaart deelnemen. Ieder wordt gevraagd
zelf een lunchpakket mee te nemen. Op het heiligdom is slechts beperkte
mogelijkheid om iets te kopen.
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Titel: Op een andere planeet kunnen ze me redden
Auteur: Lieke Marsman
 
“Waarom heb ik er ooit genoegen mee genomen dat ik
zou moeten leven in een onttoverde wereld, een leven
van leegheid, sleur, van onzinnige procedures en sociale
conventies? Waarin je je moet houden aan ongeschreven
regels (…), waarin je geluk moet doseren, waarin je altijd
binnen de lijntjes moet kleuren en je iedere beslissing tot 
op het bot moet rationaliseren…? Dit is het dichtst bij een openbaring dat je
als mens kunt komen: niet de wetenschap dat er een God bestaat, maar de
wetenschap dat je het jezelf toestaat te geloven in dingen die je niet kunt
toetsen.”
 
Lieke Marsman lijdt aan een ongeneselijke kanker en komt als overtuigd
atheïst tot geloof. Het boek bevat zes essays over geloof, hoop, eenzaam-
heid en wetenschappelijk onverklaarbare verschijnselen, over leven en
doodgaan. Deze worden afgewisseld met dagboeknotities over haar ziekte
en de naderende dood. “Er is misschien een bovennatuurlijke kracht. Er is
misschien een medicijn tegen mijn ziekte. Het leven is het misschien waard
te leven – en vanwege dat misschien is het dat zeker.” Een bijzonder boek.

Pier Tolsma, diaken

Boekbespreking

Pelgrims van Hoop: Wat is hoop?
Ons Jubeljaar draag het thema: Pelgrims van Hoop, maar
wat is hoop eigenlijk? In het alledaags gebruik is het vaak
een wens of verlangen naar een goede uitkomst of ontwikkeling. Zo kunnen
wij hopen op een goede uitslag bij de dokter, op het vinden van een nieuwe
woning of baan, op een bezoek of aardig bericht van iemand die wij missen,
op vrede en veiligheid in de wereld, of gewoon op een mooie warme nieuwe
lentedag. Het heeft dus te maken met iets dat in de nabije of verre toekomst
ligt, dat onzeker is en waar wij zelf meestal geen of weinig invloed op uit
kunnen oefenen.
 
Maar christelijke hoop is toch wezenlijk anders. Voor ons is de hoop een
goddelijke deugd, een basishouding of gesteldheid die wij van God gekregen
hebben, en die ons richt op God. Hij is onze Hoop. Voor verleden, toekomst
en nu. Een hoop die ons vertrouwen geeft om de belofte die God ons men-
sen gedaan heeft. Vanaf het allereerste begin af aan is God trouw aan zijn
schepping, aan het verbond dat Hij gesloten heeft en door de dood en verrij-
zenis van zijn Zoon levert Hij ons het ultieme bewijs van zijn liefde. Een liefde
waar wij ten volle in kunnen delen. Een hoop die ons doet verlangen naar
zijn wederkomst, naar de volledige vervulling van die belofte, het rijk Gods
dat met elke seconde die wegtikt naderbij komt. Een hoop die ons nu al
verbindt met Hem en deels laat delen in de vreugde van dat nieuwe leven
en ons leven, in het hier en nu, betekenis geeft. Hij voegt, betrekt ons in zijn
plan, de beweging die Hij heeft ingezet. En waarvan de uitkomst alles behal-
ve onzeker is, maar al vaststaat.
 
De christelijke hoop en vreugde is dus niet die van een optimist die zegt het
komt allemaal vanzelf wel goed. Want wij weten dat het leven zo niet werkt
en wie weet wat ons in dit leven nog te wachten staat, maar de christelijke
hoop en vreugde is wel de zekerheid dat God uiteindelijk de regie houdt en
overwint, voor ons. Zoals onze paus schrijft, wij zijn pelgrims in de Hoop met
een hoofdletter, die Hoop is Christus onze Heer. Onze Hoop ligt verankerd in
Hem, de Heer van het leven zelf.

Pastor Arno Aardoom

Inspiratie en bezinning

 
Rechthebbend
We zijn een rechthebbende mens-
heid. Je kunt het tegenwoordig niet
verzinnen of we hebben er recht op.
En het is ook vaak heel belangrijk:
een goed huis, gezond eten, het
beste onderwijs, hoogwaardige
gezondheidszorg.
 
De Franse filosofe Simone Weil
(1909-1943) was geen pleitbezorger
van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, die uiteinde-
lijk in december 1948 in Parijs door
de Verenigde Naties is aangenomen.
Zij vond die verklaring niet ver ge-
noeg gaan. Ze bepleitte een Univer-
sele Verklaring van de Plichten van
de Mens. Rechten zijn vrijblijvend.
Je kunt rechten hebben. Anderen
kunnen dat recht erkennen, maar als
niemand je geeft waar je recht op
hebt, sta je rechthebbend met lege
handen.
 
Anders wordt het als de mensheid
zich verplicht zo te zorgen voor el-
kaar dat niemand gebrek lijdt. Dat
ideaal vergt een andere mentaliteit.
Je gaat dan van rechthebbend naar
gunnend. Christenen zullen dat her-
kennen. Omdat Jezus Christus ons
daarin is voorgegaan. Als we zijn
discipelen zijn, vervullen we een
voorbeeldfunctie.

Paul Meinders

Column

Ter overdenking
Evangelische spiritualiteit is werk in
uitvoering. We moeten preken door
onze heilige daden; heilig in oor-
sprong, doel en inhoud. Sint Francis-
cus zegt: wij zijn de Moeder van God,
wanneer wij Hem in hart en lichaam
dragen en Hem baren door heilige
daden: heelwording, herstel verwer-
kelijken. Deugden zijn de kracht van
God die in ons werkzaam is. Heilig-
heid is rechtvaardigheid; verzet
tegen sociaal-economische achter-
stelling. Evangelisch charisma is
belangrijker dan kerkelijke politiek
of leer.

Jan Hoeberichts: 'Zien zoals God ziet'
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Geloofsopvoeding: Samen Onderweg

Samen MET HOOP Onderweg
Dit seizoen hebben onze bijeenkomsten hetzelfde thema als ons heilig Jaar,
dat we nu vieren: Pelgrims van Hoop. De laatste avond is op maandag 26
mei. We bespreken: Hoe kun je als gezin ‘een teken van hoop’ zijn in de we-
reld om je heen? Hoe kun je werkelijk iets doen voor mensen die de hoop
misschien verloren hebben? We sluiten af met een korte gebedsviering.

Nellie Plaizier, parochiecatecheet

Het gezin is de eerste plek waar een
kind zijn of haar geloof kan gaan
ontdekken. Hoe gaat dat bij jullie?
Bij Samen Onderweg gaan ouders in
gesprek, over het geloof in hun leven
en in de opvoeding. De bijeenkom-
sten zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur
in de pastorie van de Martinuskerk.

Bijeenkomsten ‘Geloof en wetenschap’

In Leiden sprak een groepje katho-
lieken over geloof en wetenschap.
Deze inspirerende gesprekken willen
we nu in een breder verband binnen
deze parochie voortzetten. Aan de
orde zijn de vragen zoals: Wat zegt
het geloof over waarheid? Wat is in
de wetenschap waarheid? Hoe ver-
houden geloof en wetenschap zich
tot elkaar? Welke taal gebruikt het geloof, welke taal de wetenschap? Hoe
praat je in alledaagse gesprekken over geloofszaken die moeilijk te begrijpen
zijn vanuit het wetenschappelijke denkkader? De eerste twee bijeenkomsten
zijn op 5 en 19 mei om 20.00 uur in de Maartenszaal in Voorburg. Iedereen is
van harte welkom om ideeën uit te wisselen en eigen vragen in te brengen.
Graag aanmelden via diakentolsma@mariajozef.nl.

Henk Miedema en Pier Tolsma, diaken

Leren en verdiepen Interview

Lia van
der Krogt

Wie ben je?
“Ik ben Lia van der Krogt-de Groot
(76); ik heb drie kinderen en drie
kleinkinderen. Ik was apothekers-
assistente en werkte daarna mee
in ons familiebedrijf. Ik heb altijd
genoten van de zorg voor de kinde-
ren en van de tuin.”
 
Wat doe je?
“Ik was lector en zorgde voor de
bloemen in de Petrus en Pauluskerk.
Al zo'n vijfentwintig jaar ben ik lid
van de gebedsgroep, die er op de
woensdagavonden het rozenkrans-
gebed verzorgt en in mei en oktober
elke werkdag. Ook verzorgen we elke
vrijdagavond in de Veertigdagentijd
een Kruiswegviering.”
 
Wat inspireert je?
“In het rozenkransgebed komen we
door Maria naar Jezus. We roepen
de genade van God over ons af, en
Maria brengt dat gebed bij God. Het
gebed vertraagt ons, we kunnen
rusten in God en doen kracht op om
verder te gaan. De herhaling van het
Weesgegroet heeft een diep effect;
de cadans is rustgevend en het
samen bidden geeft nog een extra
dimensie. Het Weesgegroet heeft
een rijke inhoud. We denken aan de
genade, die God de mens schenkt,
aan zijn zegen voor Maria en voor
ons en we vragen dat Maria namens
ons bidt tot onze God, die altijd open
doet voor wie klopt.”
 
“Het belang van het gebed kan niet
genoeg worden benadrukt. We zoe-
ken bewust contact met God, ook via
Maria. Gebed is een dienstwerk: we
vragen God hulp om door ons heen
te werken, in dienstbaarheid.”
 
Waar hoop je op?
“Dat we door gebed en stil zijn wor-
den geroepen. Dat de kracht van
samen vieren en bidden ook in onze
individualistische tijd blijft worden
gevoeld. Laten we onszelf het samen
bidden gunnen.”

Nieuwe fase in synodaal proces
De eerste fase van het synodale proces is in oktober 2024 afgerond met een
Slotdocument. Dat is nog steeds niet in het Nederlands vertaald, maar er is
wel een samenvatting van op onze website in het menu onder ‘Vieringen
en activiteiten’. Paus Franciscus heeft nu een nieuwe fase in het synodaal
proces aangekondigd: een driejarige implementatiefase die zal worden
afgesloten met een kerkelijke vergadering in 2028. Nu zijn de bisschoppen
èn de afzonderlijke parochies aan zet. Zoals u op bladzijde 3 kunt lezen heeft
ons pastoraal team plannen om hiermee aan de slag te gaan.

Emile Verviers

Bespreking van het Bijbelboek Ruth
Op vrijdag 9 mei wil ik 's middags vanaf 14.00 uur, in
de Maartenszaal, met belangstellenden in gaan op het
Bijbelboek Ruth. Dit kleine boekje wordt in de synagoge
gelezen op het Wekenfeest, omdat het verhaal zich af-
speelt in de oogsttijd. Het boek Ruth leert ons dat God
werkzaam kan zijn in ieder mens, ook in vrouwen en
vreemdelingen die onder zijn vleugels hun toevlucht zoe-
ken. Aanmelden 's ochtends bij het secretariaat van de
St. Martinus, 070 327 45 11.

Paul Sas
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Jeugd en Jongeren

Vastendoosjes
Heb je gespaard in
je vastendoosje?
Lever het doosje
in de Goede Week
in bij de collecte
van een van de 
vieringen!

Paastuinviering
Op zondag 20 april, om 11.15 uur
vieren we het Paasfeest met de aller-
jongsten en hun gezinnen in de Sint
Martinuskerk, Voorburg. We maken
een tuin in de kerk. In de tuin is de
grot waar Jezus was begraven. Daar
is Maria Magdalena, die Jezus zoekt.
Maar de grot is leeg. Waar is Jezus!
Hij was toch dood? We ontdekken
dat Jezus als tuinman aan het werk is
in de tuin. Alle kinderen mogen Hem
daarbij helpen! Na de viering zoeken
we paaseitjes in de tuin.
 
De Helper
Op zondag 1 juni, om 15.30 uur de
Sint Martinuskerk. Jezus was in een
wolk naar zijn Vader in de hemel
gegaan. De vrienden van Jezus en
Maria bleven alleen achter. Hoe
moest het nu verder? Jezus had iets
beloofd. “Jullie krijgen een Helper!
Die helpt jullie om aan iedereen te
gaan vertellen over Mij en over God
de Vader.”  Vol spanning wachtten
de vrienden af, en wij wachten
samen met hen. Totdat… de Helper
komt. Zorg dat je er bij bent!

KinderVertelVieringen

Presentatie vormelingen
Zondag 6 april stellen Niek, Maja,
Josephine, Tomáš, Gabriele, Filip,
Lonneke, Yang, Nadia en Yara zich
voor. In de viering in de HH. Benedic-
tus en Bernadettekerk presenteren
zij zich en vertellen over hun geloof.

Kinderen doen hun eerste heilige Communie

Jongeren op zaterdag
Ben je 14 jaar of ouder? Ben je nieuwsgierig? Heb je vragen over God, Jezus,
de Kerk, het geloof? Wil je iets hierover met leeftijdsgenoten delen? Wil je
ook iets actiefs doen? Houd je daarbij van gezelligheid met wat lekkers erbij?
Kom dan naar de jongerenbijeenkomsten op zaterdag! Dat is in de pastorie
naast de Sint Martinuskerk, Oosteinde 54 in Voorburg.
 
Op 12 april: Goede Week en de kruisweg en op 17 mei: Mariamaand en de
rozenkrans . We beginnen om 16.30 uur met de heilige Mis. Daarna ontmoe-
ten we elkaar vanaf ongeveer 17.30 uur tot uiterlijk 19.00 uur in de pastorie
naast de kerk. Er wordt gezorgd voor wat de drinken en snacks. Graag je aan-
melden via jongeren@mariajozef.nl.

Evert-Jan van der Marck en Nellie Plaizier, parochiecatecheet

Bijna vijftig kinderen uit onze parochie gaan de eerste heilige Communie
ontvangen. Zij gaan het Lichaam van Christus ontvangen, in de heilige Hostie.
Zo komt Jezus heel dichtbij. Dat is een groot feest voor deze kinderen, nu
horen ze er helemaal bij. Daarom is het ook feest voor hun familie en voor
onze gemeenschap. Bidden wij voor deze kinderen en hun gezinnen, dat zij
Jezus steeds beter leren kennen en Hem in hun
leven en hun hart een plaats geven.
 
Zondag 18 mei, 11.15 uur
H. Bonifatiuskerk, Rijswijk
Zondag 25 mei, 11.15 uur
HH. Petrus en Pauluskerk, Leidschendam

Gedurende de meimaand, de Mariamand, mogen we ons op een speciale
wijze herinneren, vooral via het bidden van de rozenkrans, dat Maria altijd
bereid is om ons te helpen en om ons gebed aan Jezus te brengen. Maria is
de Moeder van de Verlosser en tevens onze Moeder. Daarom wil ze niet
alleen in deze dagen, maar elke dag, constant voor haar kinderen zorgen. 
 
In 2010 zei paus Benedictus XVI ter gelegenheid van zijn pastorale bezoek op
Malta: "Ik vraag u in het bijzonder tot Maria te bidden als Koningin van het
Gezin, een benaming die mijn geliefde voorganger, paus Johannes Paulus II,
zelf verschillende keren een bezoeker aan deze kusten, heeft toegevoegd aan
de Litanie van Loreto. (…) We richten ons nu in gebed tot Maria, Moeder van
de Kerk en Koningin van de hemel, terwijl wij ons verheugen in de Verrijzenis
van Hem die zij in haar schoot heeft gedragen." 

Laura Migliori

Maria: Koningin en Moeder van het Gezin

Regina coeli, laetare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia!
(Koningin des hemels,
      verheug u, alleluja,
Want Hij, die gij gedragen hebt,
      alleluja,
Is verrezen, zoals Hij gezegd heeft,
      alleluja,
Bid voor ons bij God, alleluia!)

Regina coeli


