
Gerard Legierse, organist en dirigent in onze parochie, viert op 2 maart dat hij vijftig jaar kerkmusicus is, waarvan
eenentwintig jaar bij ons. Reden voor zijn ‘kerkfamilie’ om hem in het zonnetje te zetten en hem te eren voor zijn
vele werk; en reden om te horen hoe hij op die lange periode terugkijkt.

Gerard Legierse vijftig jaar organist-dirigent
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Volgend nummer
Het volgende nummer
verschijnt op 3 april.
Kopij inleveren tot
uiterlijk 14 maart.
Zie ook het colofon.

Op welke plekken ben je kerkmusicus geweest?
Eerst studeerde ik werktuigbouwkunde, daarna ging ik
naar het conservatorium. Ik begon als organist-dirigent
in de Michael en Clemenskerk in Rotterdam waar ik per
2 maart 1975 in actieve dienst trad; op de dag af vier ik
vijftig jaar later mijn jubileum. In 1991 behaalde ik op het
Conservatoire Nationale de Paris de Prix d'Excellence; ik
studeerde bij de componist Langlais en zijn vrouw. In dat
jaar stapte ik over naar de Antonius Abt in Scheveningen,
waar ik ook een concertserie ‘Muziek op zondag’ begon;
in die tijd gaf ik ook les op een muziekschool in Brabant.
Mijn laatste overstap was op 1 oktober 2004, naar de
Bonifatiusparochie, als opvolger van Jos Laus.
 
Wat is je inspiratie geweest in deze lange loopbaan?
Mijn credo is: het mooiste is voor kerkmuziek niet mooi
genoeg. Zij is niet alleen een verfraaiing en omlijsting van
de liturgie, maar ook een verdieping van het gesproken
woord; zij maakt mensen ontvankelijk(er) voor het mys-
terie, muziek blijft ‘hangen’. Het voelt goed om in de
koorzangers het mooiste naar boven te halen. En dat
alles om God te eren (‘soli Deo gloria’) en om de geloofs-
gemeenschap een eenheid te laten worden, een ‘kerk-
familie’. Daarom is het goed dat de kerkgangers zelf mee
kunnen zingen, ook in gregoriaanse vieringen, en dat er
afwisseling is tussen gregoriaans en samenzang. Het
werken met kinderen in de Koorschool is prachtig, ook
om hun ouders en gezin erbij te betrekken. En tenslotte:
ik word fantastisch gesteund door mijn lieve vrouw
Karin!
 
Waar geniet je van?
Van de vele sociale contacten, ook met collega's zoals
Ben en Margaret van Oosten; het gaat in kerk-zijn om de
sociale binding en om er-zijn in de samenleving. Ik geniet

van uitdagingen zoals het zingen met meer koren tege-
lijk, en van jezelf ontwikkelen, blijven studeren. Ik geniet
van het begeleiden van concertseries, waarin duidelijk
wordt dat muziek vaak voortkomt uit onze kerkcultuur.
 
Waar hoop je op?
Dat onze variatie in vieringen nog lang mag kunnen wor-
den gehandhaafd; dat spreekt vele geledingen aan. Dat
geldt vooral voor de Koorschool, want daar zit de toe-
komst. Ik deed mijn werk altijd met veel plezier; zolang
dat duurt wil ik nog lang doorgaan.
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Van het bestuur

Van de bestuurstafel 
Het jaar is pas begonnen en de Veer-
tigdagentijd komt eraan. Een tijd van
vasten, van minder consumeren en
van bezinning. Voor het bestuur een
tijd om de zegeningen maar ook de
zorgen van onze parochie op een rijtje te zetten.
 
Als parochie zijn we dit jaar gezegend met welgeteld drie priesters. Pater
Razafimandimby is meer dan welkom in onze grote parochie en (niet alleen)
het bestuur is zeer verheugd met hem. Ook is de parochie gezegend met een
groot aantal vrijwilligers die de vier locaties draaiende houden. Het bestuur
heeft besloten een Beleidsplan Vrijwilligers op te stellen, ook ten behoeve
van toekomstige vrijwilligers. De recente ICT-werkgroep is nog zo'n zegening.
Wel is het bestuur op zoek naar een vrijwilliger (of meer) die bereid is het
reilen en zeilen van onze website op zich te nemen. Mochten er mensen
geïnteresseerd zijn, laat van u horen!
 
Zorgen zijn er ook, en dan voornamelijk met betrekking tot onze gebouwen.
Door het wegvallen van de huurder van onze school in Voorburg zullen er
minder inkomsten zijn terwijl de uitgaven voor het onderhoud van onze ker-
ken en pastorieën gewoon doorgaan. De Veertigdagentijd is voor het be-
stuur hét moment om zich te bezinnen over het zojuist begonnen jaar.

Giovanni Marangoni

Financieel resultaat eindejaarsactie 2024
Begin december hebben we door middel van de eindejaarsbrief een beroep
op u gedaan een extra financiële bijdrage te doen om het jaar 2024 van de
parochie ook financieel zo goed mogelijk af te sluiten.
 
Op 10 januari hadden in totaal circa 750 geadresseerden en hun gezinsleden
gehoor gegeven aan onze oproep en samen het mooie extra bedrag bij el-
kaar gebracht van circa € 45.000. Het parochiebestuur wil iedereen bijzonder
dankzeggen voor hun extra gulle financiële bijdragen voor deze actie.

Namens het parochiebestuur, Emile Duijsens, penningmeester

Kerkelijke tarieven
Het parochiebestuur heeft tariefswijzigingen voor stipendia, kerkelijke dien-
sten, verhuur en kostenvergoedingen vastgesteld. De nieuwe tarieven gel-
den vanaf 1 maart 2025. Het stipendium voor misintenties is ongewijzigd
gebleven op € 12,-. Voor de communicantenvoorbereiding wordt voor de
reeds aangemelde communicanten het tarief 2024 toegepast. De nieuwe
tarieven vindt u op de website van de parochie: www.mariajozef.nl. Zie
onder ‘Organisatie & Contact’ en vervolgens onder ‘Tarieven’.

Meewerken aan Kerk aan de Vliet
Samen een mooi blad maken: iets
voor u? Ja, als u er plezier in hebt
goed leesbare teksten te verzorgen.
Ja, als u niet bang bent het mes in
aangeleverde kopij te zetten. Ja, als
u oog hebt voor opmaak en passende afbeeldingen. Ja, als u niet bang bent
voor een computer. Al deze eigenschappen zijn ook bruikbaar voor onze
website. Voelt u zich hiertoe aangetrokken neem dan contact op met een
van de redactieleden of stuur ons een e-mail. 

Pier Tolsma, diaken
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Pater Marius Razafimandimby stelt zich voor

Ik heet Marius Razafimandimby, ben 36 jaar en ik kom van het eiland Madagaskar.
Daar heb ik een broer en drie zussen. Ik ben lid van de congregatie van het God-
delijk Woord, afgekort SVD en onlangs hier begonnen als lid van het pastoraal
team van de parochie HH. Maria en Jozef. Ik ben ontzettend enthousiast om
met jullie samen te werken en om jullie te ontmoeten. Mijn expertise en er-
varing liggen voornamelijk op het creëren van een positieve werkomgeving,
Bijbelgroepen, bibliodrama en het ondersteunen van minder bevoorrechte
mensen.
 
Als u ooit vragen hebt of gewoon een informeel gesprek wilt voeren, sta ik altijd
open voor een gesprek en kan ik een luisterend oor bieden, vooral als u Neder-
lands, Frans, Engels of Malagassisch spreekt. Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal te
ontmoeten en samen te werken aan ons gedeeld doel: samen te groeien in het geloof, hoop, en liefde.

Pater Marius Razafimandimby SVD

Barmhartigheid en gerechtigheid

 
Onze menselijke conditie houdt in dat we op velerlei
manieren te maken hebben met het kwaad in de wereld.
Het kwaad kan ons van buitenaf overkomen in de vorm
van tegenslag, van ziekte en van natuurrampen. Het
kwaad wordt ons ook aangedaan door medemensen. En
niet op de laatste plaats: het kwaad zit ook in ons zelf.
De vraag naar het kwaad betreft niet op de eerste plaats
de vraag naar de oorzaak van het kwaad. Waar het voor-
al omgaat is hoe gaan met het kwaad om. Zowel voor
veroorzakers van het kwaad als voor de slachtoffers is
barmhartigheid van levensbelang.

Nood aan barmhartigheid
Onze maatschappij heeft nood aan barmhartigheid. Zelf-
redzaamheid geldt niet alleen als een deugd, maar ook
als een plicht. Kortom laat mij met rust, ik zoek het zelf
wel uit; maar ook: dop jij je eigen boontjes maar, je bent
zelf verantwoordelijk voor je ellende. Als tegengif heb-
ben we behoefte aan barmhartigheid als een recht voor
de zwakke. Barmhartigheid is een vorm van liefde. Daar
waar we bij liefde primair denken aan gelijkwaardige
verhoudingen tussen de mensen die elkaar liefhebben,
is er bij barmhartigheid juist sprake van ongelijkheid:
de sterkere helpt de zwakkere.

Barmhartigheid is een wezenlijk menselijke ervaring. Mensen worden ge-
roerd door het lijden van anderen en komen daardoor in actie. Barmhartig-
heid en medelijden zijn direct met elkaar verbonden. Zonder medelijden
geen barmhartigheid. Eveneens is er zonder verwantschap, zonder relatie
met elkaar geen solidariteit.
 

Slachtoffers hebben hulp nodig om de noodsituatie weer te bo-
ven te komen of zoals bij een ongeneselijke ziekte uit te kunnen
houden. Veroorzakers van het kwaad kunnen tot inkeer komen
en om vergeving vragen. Voor hen is verzoening noodzakelijk om
hun leven weer op de rails te krijgen. Dit maakt barmhartigheid
tot een mensenrecht. Zonder barmhartigheid is het menselijk
bestaan onmogelijk. Zonder barmhartigheid is er geen gerechtig-
heid. Gods gerechtigheid is op de eerste plaats barmhartigheid.
Gerechtigheid betekent ook dat veroorzakers van kwaad recht
op verzoening hebben.
 
Barmhartige Samaritaan
Paus Franciscus noemt in de encycliek Fratelli tutti de gelijkenis
van de barmhartige Samaritaan. Het voorbeeld van de barmhar-
tige Samaritaan nodigt ons uit opnieuw onze roeping te ontdek-
ken als burgers en als bouwers van een sociale verbondenheid.
De barmhartige Samaritaan laat zien dat het bestaan van ieder
van ons verbonden is met dat van anderen. De gelijkenis toont
welke keuze we moeten maken. Bij zoveel pijn en zoveel won-
den is barmhartige Samaritaan zijn de enige uitweg.

Pier Tolsma, diaken

Van het pastoraal team
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E-mail:  erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl

Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Van Vredenburchweg 55

2282 SE  Rijswijk

Tel.: 06-51383380

of 070-3210143

Erik de Jong
Uitvaartverzorging
& Begeleiding

Dag en nacht 
bereikbaar

Bestel uw eigen huispaaskaars

Pasen is in aantocht en dus kunt u weer via ons uw eigen
huispaaskaars bestellen. In februari ligt er achterin uw
kerk een bestellijst waarop u uw gegevens kunt invullen
en welke kaars en of kandelaar u wilt bestellen. In de
eerste week van maart worden de kaarsen door de paro-
chiesecretariaten besteld zodat u vóór Pasen over uw
kaars kunt beschikken. Wilt u bij het ophalen van uw
kaars alstublieft contant en gepast betalen?

Palmtakjes inleveren
U kunt uw palmtakje van afgelopen jaar bij de ingang van
de kerk inleveren. Deze palmtakjes worden verbrand en
met de as kunt u het askruisje ontvangen op Aswoens-
dag 5 maart in uw parochiekerk. (zie liturgierooster)

Hoopvol gebed in het Heilig Jaar
We worden opgeroepen pelgrims van
hoop te zijn. Sommigen van ons zullen
dit jaar daarvoor naar Rome reizen.
Voor de thuisblijvers is er tot en met
13 april de gelegenheid gebedsintenties
in te leveren. Vanuit het bisdom Rotterdam
zullen deze worden meegenomen op de landelijke
bedevaart naar Rome en daar een plek krijgen in het
gezamelijk gebed in de Eucharistievieringen.
 
Achter in onze kerken liggen kaarten waarop u uw ge-
bedsintentie kunt schrijven en er staan bussen en dozen
om de intenties te verzamelen. U kunt uw intenties ook
op een briefje in een gesloten envelop bij de secretaria-
ten inleveren.
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Geloven en vieren

Kinderen versieren palmpaasstokken
In de Palmpasenviering lopen de kinderen in processie en worden de palm-
paasstokken gezegend. De kerk geeft de kinderen een adres waar ze na de
H. Mis de palmpaasstok brengen. Of misschien ken je zelf iemand die je wilt
verrassen. Dus kom een palmpaasstok maken. Daarmee kun je een mede-
mens héél blij maken. Wij zorgen voor de stok en de knutselspullen. Jullie
moeten zelf meenemen: een broodhaantje, pinda's (12), paaseitjes, rozijnen
(30), mandarijn en allerlei ander lekkers. Kijk voor uitgebreide informatie op
https://www.samueladvies.nl/palmpaasstok-maken/.

HH. Benedictus en Bernadettekerk
Op zaterdag 12 april kun je tussen 15.00 en 16.00 uur
een palmpaasstok versieren in de Benedictuszaal. De
stokken bewaren we in de kerk tot zondag. In de HH. Be-
nedictus en Bernadettekerk zijn jullie zondag 13 april om
9.30 uur welkom in de viering. De kinderen van de Koor-
school zullen zingen.
 
HH. Petrus en Pauluskerk
We maken op zondag 13 april palmpaasstokken in het
parochiecentrum De Haard. Om 10.00 uur starten we.

Om 11.15 uur is de H. Mis in de kerk. Na de processie
met de palmpaasstokken is er kinderwoorddienst. Na de
voorbeden zijn de kinderen weer terug in de kerk.
 
St. Martinuskerk
Dit jaar maken we de palmpaasstokken op vrijdag 11
april, 16.00-17.00 uur in het atrium. We bewaren de
stokken tot zondag 13 april in de kerk. Om 9.30 uur be-
gint de H. Mis. Na de processie is er kinderwoorddienst.
Na de voorbeden komen de kinderen terug in de kerk.
De communicanten hebben hun eigen voorbereiding.

Sacrament van Boete en Verzoening in de Veertigdagentijd
Steeds vaker vragen mensen om het sacrament van
Boete en Verzoening (de Biecht). Soms omdat zij spijt
hebben van grote misstappen of van keuzes die anderen
veel pijn hebben gedaan. Maar veel vaker gaat het om
kleinere zaken of patronen in onze levensstijl. Denk bij-
voorbeeld aan het verwaarlozen van het gebed of deel-
name aan vieringen, het oordelen of slecht spreken over
anderen, het onmatig zijn in eten en drinken of het koes-
teren van onzuivere gedachtes en verlangens. Als men-
sen schieten wij in ons dagelijks leven nu eenmaal ge-
makkelijk tekort in liefde tot elkaar en ook tot God.
 
Op bijna elke bladzijde van de Bijbel lezen we dat God
ons continu uitnodigt een beroep te doen op zijn verge-
ving en verzoening. Onszelf te bevrijden van de kleine of
grote wonden die wij aanbrachten in onze relaties en
onszelf. De weg naar Pasen is bij uitstek de periode in
het kerkelijk jaar die ons uitnodigt tot persoonlijke re-
flectie, gewetensonderzoek en ook gebruik te maken van
Gods genade in het sacrament van Boete en Verzoening.

U kunt hiervoor altijd een afspraak maken met één van
de priesters, maar wij bieden ook op een aantal specifie-
ke momenten de gelegenheid het sacrament te ontvan-
gen, te weten: dinsdag 8 april na de viering van 9.30 uur
in de HH. Benedictus en Bernadettekerk en na de viering
van 9.30 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk, vrijdag 11
april na de viering van 9.30 uur in de H. Bonifatiuskerk en
zaterdag 12 april vanaf 15.30 uur (voor de viering van
16.30 uur) in de St. Martinuskerk.
 
Op maandag 14 april om 19.00 uur is er in de HH. Petrus
en Pauluskerk een boeteviering met gezamenlijk gewe-
tensonderzoek, waarbij er na de viering ook gelegenheid
is het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.
 
Weet u van harte welkom. Ook als u het spannend vindt
of weinig of geen ervaring hebt met het sacrament. Laat
het ons weten, wij helpen u graag op weg om ook dit
prachtige sacrament voor u vruchtbaar te laten zijn.

Pastor Aardoom, pastoor Bakker en pater Razafimandimby

Oecumenische vieringen in de Veertigdagentijd
Gedurende de Veertigdagentijd zijn er in Rijswijk en Voorburg op de woens-
dagavond om 19.30 uur oecumenische meditatieve vieringen. Het centrale
thema voor dit jaar is ‘Rondom het kruis’. Aan de hand van personages uit
het lijdensverhaal zal in Woord en gebed, stilte en zang worden stil gestaan
bij dit thema. Na de viering zal er gelegenheid zijn nader op het onderwerp
van de avond in te gaan.
 
De vieringen worden gehouden op vijf opeenvolgende woensdagen: 12, 19
en 26 maart en 2 en 9 april 2025. Zij vinden in Rijswijk plaats in de Hofrust-
kapel, Laan Hofrust 21, en in Voorburg in de dagkapel van de Sint Martinuskerk. Luistert, bidt en zingt u mee? U
bent van harte welkom bij deze vieringen! In de Goede Week zijn er op maandag-, dinsdag- en woensdagavond weer
oecumenische gebedsvieringen in de HH. Benedictus en Bernadettekerk en de Nieuwe Kerk.
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H. Bonifatius 
ma, di, do en vr 9.00 -12.00 uur: 070 399 24 16

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

bonifaius@mariajozef.nl
bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

HH. Benedictus en Bernadette 
ma, di, wo en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08

Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk
benedictusbernadete@mariajozef.nl

bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

Muziek in de Bonifatius
Zondag 16 februari
Harpconcert ‘Een Muzikaal Palet’
‘Een Muzikaal Palet’ is een uniek
concert van harpiste en zangeres
Inge Louisa. Zij zal op deze middag
haar muzikale palet vullen met
bekend en minder bekend klassiek
(harp)repertoire, filmmuziek, hedendaagse muziek en
eigen composities en arrangementen. Ze neemt je graag
mee in haar verhalen en wil je laten genieten van de vele
klankkleuren van haar harp.
 
Zondag 16 maart: Pianoconcert 
‘Door Brahms Herscheppen’
Pianist Andrew Wright verzorgt een concert met werken
van: J.S. Bach-Brahms: Chaconne in d-klein, voor de lin-
kerhand alleen; Brahms: Thema en variaties in d-klein op
18b; Chopin-Brahms: Etude in f-klein; Brahms: 2 Rapso-
dieën op. 79 en Brahms: Hongaarse dansen nr. 8, 9, 10.
 
Zondag 13 april: L’éclat des feuilles
Mariana Preda (panfluiten) en Juho Myllylä (blokfluiten)
delen een passie om zich constant te verdiepen in de
mogelijkheden van de combinatie van hun instrumen-
tenfamilies. In hun programma ‘L'éclat des feuilles’ (De
glans van bladeren) leiden ze de luisteraars door muziek
van de renaissance en barok voor panfluiten en blokflui-
ten. Tweestemmige delen uit de ‘Missa pange lingua’
van Josquin des Prez en een arrangement van een fraaie
aria uit Johann Sebastian Bachs Oster-Oratorium (paas-
oratorium) ‘Kommt, eilet und laufet’, die oorspronkelijk
gebruik maakte van twee blokfluiten, reflecteren op het
thema van Palmzondag.
 
Deze concerten in de Bonifatiuskerk beginnen om 15.00
uur en duren een uur. De toegang is gratis. Na afloop is
er een deurcollecte en de mogelijkheid om iets te drin-
ken in de Lucaszaal van de pastorie. Welkom!

De kerststal van de Bonifatiuskerk leek dit jaar spiksplin-
ternieuw! In november is hij door Kim Verhage van Kim
Restauratie & Decoratie gerestaureerd. Heel precies
heeft Kim de beelden geanalyseerd, gereinigd, hersteld
en zonodig beschilderd. Het hoofd van de kameel zat
vast met ducttape, waar overheen was geschilderd; het
Kindje Jezus miste een paar vingers en Jozef was geheel
onthand. De restauratie kostte in totaal drie dagen.

Restauratie Kerststal

Eens per maand wordt er na afloop van de zondagviering
in de Bonifatiuskerk koffie geschonken. Een enthousiast
team van vrijwilligers maakt dat al jaren mogelijk. Omdat
deze koffiegroep steeds kleiner wordt, zoekt zij uitbrei-
ding met parochianen die, eens in de paar maanden, wil-
len helpen met de verzorging van de koffie. Als u toch
regelmatig zondag naar de viering in Bonifatiuskerk komt
wilt u vast een keertje een handje helpen. U kunt een
berichtje sturen naar Tineke Tangel, die de koffiegroep
coördineert. Zij is bereikbaar via tange035@planet.nl.

Gastvrouwen en gastheren gezocht!

Geslaagd benefietconcert 
De Stichting Vrienden organiseerde samen met de
Muziekschool Rijswijk op zondagmiddag 8 december een
benefietconcert met als doel donateurs te werven voor
de stoelen voor de ontmoetingsplek achterin de Bonifati-
uskerk. Het doel is dat kerkgangers na afloop van een
viering elkaar onder het genot van een kopje koffie kun-
nen ontmoeten. Het plan is om deze ontmoetingsplek
uiterlijk in de zomer te hebben ingericht. Na afloop van
een zeer enthousiast optreden van de muziekschool kon
men zich onder het genot van een hapje en een drankje
inschrijven voor een stoel. Liefst 29 van de 32 stoelen
zijn inmiddels geadopteerd en we hebben ook een paar
nieuwe donateurs. Onder de donateurs is een loting ge-
houden voor een lunch die is aangeboden door Rijswijks
burgemeester Huri Sahin in het Huis van de stad. Chris
Stoops en Lia Wolf zijn de gelukkige winnaars.
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Maaltijden in de BB-kerk

U bent welkom voor een maaltijd in
de Benedictus en Bernadettekerk
op de woensdagen 19 februari, 5 en
19 maart en 2, 16 en 30 april.
De maaltijden beginnen om 17.00
uur. De zaal is open om 16.30 uur.
De kosten bedragen € 6,- inclusief
koffie of thee; wijn € 1,-. Aanmelden:
de maandag ervoor tussen 17.00 en
18.00 uur; telefoon 070 396 06 99 of
bij geen gehoor 070 325 43 02.

Vervoer naar de kerk
Voor vervoer naar de Benedictus en
Bernadettekerk bel: Theo van Paas-
sen, 0174 29 29 57.

Familieberichten

Overleden
Wim van Noort (88)
Frans Verbeek (98)
Bep Hersbach (87)
Theo Hulsker (88)
Harrij Verweij (92)
Els Kreeft-Holtzapfel (94)
Topie Gales-Janssen (88)

Expositie in de Benedictus en Bernadettekerk
We bedanken Claire Verviers voor de
prachtige tekeningen van het Kerst-
gebeuren. Ze werden zeer bewon-
derd. Haar tekeningen van de Kruis-
wegstaties zullen weer worden ge-
bruikt tijdens de viering van de Kruis-
weg op Goede Vrijdag.
 
Op het ogenblik exposeert de heer
Piet Zuiderwijk met kleurige acryl
schilderijen. Werk van hem is al eer-
der in onze kerk tentoongesteld.
 
In de Veertigdagentijd is er een ex-
positie van foto's van de kruisweg-
staties van de St. Martinuskerk.

Bets Vriend

Vitaal ouder worden
In 2023 was er in Voorburg een bijeenkomst over de
kunst van het ouder worden. Diaken en huisarts Paulus
Falke sprak over lichamelijk en geestelijk vitaal ouder
worden. Hoe blijf je van betekenis en ertoe doen? Hoe
blijf je bijdragen aan het geluk van anderen?

Op zaterdag 15 maart gaan we deze bijeenkomst herhalen in Rijswijk. Ieder-
een is welkom. Vooral voor hen die het betreft, belooft het weer een inspire-
rende bijeenkomst te worden. We beginnen om 10.00 uur en sluiten om
12.30 uur af. De bijeenkomst is in de Benedictuszaal van de HH. Benedictus
en Bernadettekerk. Vanaf 9.30 uur is er koffie. Graag u vooraf aanmelden
via: diaconieteam@mariajozef.nl of telefonisch bij Open Huis Bonifatiuskerk:
070 399 24 16 en Benedictus en Bernadettekerk: 070 394 07 08.

Namens de Bezoekgroep Irene Saijers en Pier Tolsma, diaken

Oecumenische wandeling
Op 19 januari, het begin van de
Week van Gebed voor de Eenheid,
liepen we met een grote groep men-
sen uit alle kerken van Rijswijk over
het landgoed Te Werve. We voerden
levendige gesprekken over samen
wandelen, wandelen met God en
Samen-op-Weg zijn. We voelden ons
met elkaar verbonden.

HH. Benedictus en Bernadette en H. Bonifatius

Oud-pastoor Willem Froger overleden
Op 23 januari 2025 is Willem Froger, oud-pastoor in Rijs-
wijk, overleden. Hij werd op 2 december 1938 geboren
en is op 6 juli 1968 priester gewijd. Daarna werkte hij in
totaal ruim zesenvijftig jaar in verschillende parochies
van het bisdom Rotterdam. In 1995 werd hij pastoor van
de parochies H. Benedictus en H. Bonifatius te Rijswijk
en in 1996 moderator van het pastoraal team van de
parochies H. Benedictus, H. Bonifatius en H. Bernadette. 

De Haagse parochies H. Jeroen en Gerardus Majella werden hier in 2000 aan
toegevoegd. In december 2003 ging pastoor Froger met emeritaat. Wel bleef
hij in Rijswijk nog actief als administrator. Na de fusie van de parochies heeft
hij in 2004 afscheid van ons genomen. Ook daarna was hij nog op verschil-
lende plaatsen in het bisdom actief.
 
Willem Froger heeft al zijn werk steeds met veel inzet, humor en enthousias-
me gedaan. Hij heeft veel mensen geholpen om hun weg door dit leven te
vinden door gesprekken, medeleven en prediking in woord en daad. Zo heeft
hij als priester veel kunnen geven en ook mogen ontvangen tot eer van God
en tot welzijn van Gods volk. Hij ruste in vrede. Wij denken met eerbied en
genegenheid aan hem.
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Vieringen in onze kerken

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.15
11.15
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Aardoom
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastor Aardoom
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo, koffie na afloop
One Voice Muziekteam
Oosterse ritus

Zaterdag 1 en zondag 2 maart: 8e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.15
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
Euch.

Pastor Aardoom & dkn Tolsma
Pastor Aardoom & dkn Tolsma
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
R.K. Oekraïense gemeenschap

One Voice Muziekteam, terugkomst vormelingen
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Joko (vijftigjarig jubileum)
Doopvieringen
Oosterse ritus

Zaterdag 15 en zondag 16 februari: 6e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Aardoom
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Schola Cum Jubilo
Barina
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 22 februari en zondag 23 februari: 7e zondag door het jaar

wo
wo
wo
wo
wo

10.30
12.45
19.00
19.00
19.00

Bon
Mar
B&B
Mar
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Gebed

Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pstr Aardoom & gebedsl. De Wit

Schola Cantorum

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Con Amore

Woensdag 5 maart: Aswoensdag, collecte voor de Vastenactie

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang in de dagkapel
Resonet in Laudibus
St. Maarten, Kinderwoorddienst ‘Vastentijd’
Schola Cantorum
Con Amore
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 8 en zondag 9 maart: 1e zondag van de Veertigdagentijd

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.15
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
Euch.

Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk
Pastor Aardoom
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang in de dagkapel
Barina
St. Maarten
Gloria Deo
Joko
Doopvieringen
Oosterse ritus

Zaterdag 15 en zondag 16 maart: 2e zondag van de Veertigdagentijd

Kerken:
Soort viering:

B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus
Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Afkortingen
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Vieringen in onze kerken

wo
wo

09.30
12.45

Bon
Mar

Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby

 

Woensdag 19 maart: H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
15.30
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Mar
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Euch.

Pastor Aardoom & dkn Tolsma
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom & dkn Tolsma
Pater Razafimandimby
Pastor Aardoom & dkn Tolsma
Paters SVD
Parochiecatecheet Plaizier
R.K. Oekraïense gemeenschap

De Vierjaargetijden
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Koorschool
Con Amore
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Kindervertelviering ‘God in de Vuurkolom’
Oosterse ritus

Zaterdag 22 en zondag 23 maart: 3e zondag van de Veertigdagentijd

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
Pastoor Bakker
Pater Razafimandimby
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang in de dagkapel
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo, koffie na afloop
Schola Cum Jubilo
Oosterse ritus

Zaterdag 29 en zondag 30 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.15
11.15
17.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Van Eijk
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker
Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Pastor Aardoom
R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
One Voice Muziekteam
Oosterse ritus

Zaterdag 5 en zondag 6 april: 5e zondag van de Veertigdagentijd

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
17.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
B&B
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Aardoom
P. Razafimandimby & dkn Tolsma
Pastor Aardoom
P. Razafimandimby & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Paters SVD
R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang in de dagkapel
Koorschool, Kinderpalmpaasviering
St. Maarten, Kinderpalmpaasviering
Gloria Deo
Con Amore, Kinderpalmpaasviering
Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap
Oosterse ritus

Zaterdag 12 en zondag 13 april: Palmzondag

maandag
maandag
dinsdag
1e dinsdag
2e t/m 5e di
woensdag

18.30
19.30
09.30
09.30
09.30
09.30

B&B
B&B
P&P
B&B
B&B
Bon

Aanbidding & Rozenkrans
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
1e, 3e en 5e do
2e en 4e do
donderdag
vrijdag

12.45
19.00
09.30
09.30
09.30
09.30

Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

Eucharistie & 3e wo aanbidding
Rozenkrans
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistie & 1e do aanbidding
Eucharistie & 1e vr aanbidding

Vieringen op weekdagen

Kruisweg
In de HH. Petrus en Pauluskerk wordt gedurende de Veertigdagentijd iedere vrijdagavond om 19.00 uur de
Kruisweg gebeden. Wij bidden en overwegen de Kruiswegstaties, waarin wij zijn verbonden met het lijden van alle
mensen en de zin van het leven. U bent van harte welkom mee te bidden als voorbereiding op Pasen.

Misintenties
U kunt uw intenties voor de voorbede opgeven bij het recepties van de verschillende kerken. Zie voor de adressen
en telefoonnummers op de bladzijden 6 en 10. Het stipendium bedraagt € 12,- per intentie.
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HH. Petrus en Paulus 
di en do 10.00 - 12.00 uur: 070 327 43 10

Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

petruspaulus@mariajozef.nl

bankrekening: NL33 RABO 0365 9913 25,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

St. Martinus 
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

marinus@mariajozef.nl
bankrekening: NL60 RABO 0365 9004 35,

t.n.v. HH. Maria en Jozef

In memoriam dirigent-organist Jos Siebers
Op 23 januari is op 84-jarige leeftijd toch nog onverwacht overleden Jos Sie-
bers, dirigent-organist van het koor Sint Maarten van onze St. Martinuskerk.
 
Jos begon in 1957 als 16-jarig jochie als organist in de Goede Herderkerk. Na
drie jaar werd hij dirigent-organist. Daarnaast was hij ook leerkracht aan de
basisschool Titus Brandsma (later De Dijsselbloem). Jos verzorgde honderden
vieringen, gaf vele concerten en vierde vele jubilea. Naast vele onderschei-
dingen van de NSGV (waaronder het Gouden Kruis) kreeg Jos in 1988 de pau-
selijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice en in 1997 een koninklijke
onderscheiding. Bij de fusie van de parochies in Voorburg ontstond door het
samengaan van de koren in 2008 onder zijn leiding het parochiekoor Sint
Maarten. In 2022 vierde Jos met een grootse viering en een prachtig groot
concert zijn 65-jarig jubileum. De laatste tijd ging de gezondheid van Jos
zienderogen achteruit. Uiteindelijk gaf zijn hart het op. Jos' uitvaart was op
dinsdag 4 februari om 11 uur in zijn vertrouwde Martinuskerk.
 
Zelf noemde Jos het “een uit de hand gelopen hobby, waar ik maar geen
genoeg van kan krijgen” en hij voegde er dan aan toe: “dat ik het al zolang
bij hetzelfde koor uithoud noemen sommige mensen het toppunt van luiheid,

Het Joko-koor viert een pracht jubileum! In 1975 richtten
Theo van der Meer, Chris Thissen en kapelaan Vereecken
een jongerenkoor op. Een ‘jongerenkoor’ is Joko niet
meer, maar we zingen nog altijd in deze muziekstijl.
Graag vieren we ons jubileum samen met de parochie.
 
Jubileumviering 16 februari
Op zondag 16 februari vieren wij ons jubileum tijdens de
Eucharistieviering om 11.15 uur in de HH. Petrus en Pau-
luskerk. Oud-leden en andere belangstellenden zijn van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na afloop
is er koffie en thee met iets lekkers!

RK koor Joko viert dat ze vijftig jaar oud zijn

maar ik hoef niet zo nodig telkens wat anders”. Koor en parochie waren heel blij met die ‘luiheid’ van Jos die wij
‘toewijding’ noemen. Jos was een stabiele factor in de parochie en daar zijn we hem erg dankbaar voor. Jos was trots
op zijn koor, wij blijven trots op hem. Wij zijn een bevlogen mens armer, het hemels koor van engelen heeft nu de
perfecte dirigent-organist in haar midden. Wij condoleren Jos' vrouw Mary, de kinderen, kleinkinderen en de leden
van het Sint Maartenkoor en wensen hen de kracht om hun leven zonder deze bijzondere man te vervolgen.

Marja de Goederen

 
Soep eten na de viering van 16 maart
Na de viering op zondag
16 maart, bieden we de
parochianen koffie of thee 
en een heerlijk kopje soep
aan. We nodigen u van harte
uit om samen met ons te eten
en gezellig samen te zijn. We
vragen een kleine vergoeding,
zodat we dit als koor kunnen gebruiken om ons jubile-
um-weekend extra bijzonder te maken. Graag tot ziens!

Het bestuur van Joko
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Kennismaken met christelijke meditatie

Mensen hebben een natuurlijke behoefte aan stilte om Gods aanwezigheid
in hun leven uit te laten dijen en zich daardoor te laten voeden. Aandacht
voor stilte is echter niet makkelijk in een drukke wereld vol afleidingen. De
kennismakingsbijeenkomst christelijke meditatie is geschikt voor iedereen,
zonder en met eerdere ervaring. De bijeenkomst is meerdere keren bij te
wonen op de verschillende locaties in de parochie HH. Maria en Jozef. De
bijeenkomst begint met een inleiding, gevolgd door enkele oefeningen en
gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen. Bij de meditatie
zitten we op gewone stoelen.

De volgende bijeenkomst is op zaterdag 22 maart,
10.00-12.00 uur, St. Martinuskerk, Maartenszaal. Vragen
en aanmelding: sy.tjong@outlook.com of 06 83 369 306.

Yvonne Verviers-Beker en Sue-Yen Tjong

Wereldgebedsdag op 7 maart in de Martinuskerk

St. Martinus en HH. Petrus en Paulus

Familieberichten

Overleden
Janny van Mill-Duikersloot (85)
Dick van der Geest (83)
Jan Varkevisser (96)
Burt Buschman (82)
Corrie van Oosten-Van der Sman
(91)
Hans Rosenberg (65)
Lies  van Meijgaarden-van der Put
(85)
Sylvia van Rossen-Randall (86)
Aad de Koning (87)
Frans van der Voort (91)

“Ik heb je prachtig gemaakt.” Deze zin uit Psalm 139 staat
centraal in de Wereldgebedsdagviering die op de eerste
vrijdag van maart over de hele wereld gevierd zal worden.
Het gebed zal worden doorgegeven van uur tot uur in alle
talen en in kerken van alle landen in de wereld.
 
Vrouwen van de Cookeilanden nodigen de hele wereld uit
om elkaar op deze dag te groeten met de Maori woorden
‘kia orana’: moge jij goed en lang leven, moge jij schijnen
als de zon, moge jij dansen met de golven. We delen allemaal in het ge-
schenk van het leven. Verhalen zullen we vertellen, van vrouwen van de
Cookeilanden, die dapper doorgaan met hun leven, omdat ze weten, voelen,
geloven dat God hen ziet en het beste met hen voorheeft.
 
Het Marianne Vocaal Ensemble, onder leiding van Hans Houtman zal de vie-
ring muzikaal begeleiden. We nodigen u van harte uit om deze bijzondere
viering bij te wonen! De viering is om 19.30 uur in de Sint Martinuskerk.

Werkgroep Wereldgebedsdag van de kerken in Leidschendam-Voorburg

Op zondag 24 november werd na een mooie viering in de HH. Petrus en Pau-
luskerk in de bovenzaal van De Haard het jaarfeest van Con Amore gevierd.
Een bijzonder feest want ook werd gevierd dat Ria Verhoef haar vijftigjarig
zangersjubileum vierde. Via het Johanneskoor van de Paus Johannes XXIII
parochie kwam ze bij de fusie met het St. Ceciliakoor van de HH. Petrus en
Paulusparochie bij Con Amore terecht en daar zingt ze nog steeds bij de alt-
partij de sterren van de hemel. Pastoor Bakker speldde de onderscheiding
van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging bij Ria op.

Op dezelfde dag ontvingen in de viering in de St. Martinuskerk vier koorzan-
gers eveneens een jubileumonderscheiding. Sopraan Barbara Rijnders, bas
Wim Koopmanschap en bas Aat van den Berg ontvingen een zilveren onder-
scheiding van de NSGV vanwege hun vijfentwintigjarig jubileum en tenor Jan
van der Geer een gouden medaille voor zijn veertigjarig jubileum. Wij zijn
deze zeer gewaardeerde (en gezellige) koorleden dankbaar dat hun stem zo
lang in ons koor en onze kerk heeft mogen klinken en wensen hen nog vele
goede muzikale jaren toe. Op de foto van links naar rechts: Wim Koopman-
schap, Aat van den Berg, Barbara Rijnders en Jan van der Geer.

Koorzangjubilarissen onderscheiden in Leidschendam en Voorburg

Het thema dat voor dit seizoen is
gekozen is: herinneringen. Op 19
februari komen we om 10.00 uur bij
elkaar in De Haard bij de Petrus en
Pauluskerk. De inleidster is Claartje
van der Grinten. Op 19 maart houdt
Arlette Brabander-Schuytvlot een
inleiding in het Voorhof bij de Oude
Kerk in Voorburg ook om 10.00 uur.
U bent bij beide bijeenkomsten van
harte welkom. Voor meer informa-
tie: evkouwenvrijn@kpnmail.nl.

Vrouw en geloof

Kruisweg bidden
In de Veertigdagentijd wordt vanaf
7 maart iedere vrijdag om 19.00 uur
in de HH. Petrus en Pauluskerk de
Kruisweg gebeden. Kom meebidden.
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Voor een waardevol afscheid met zorg en respect afgestemd op ieders persoonlĳke wensen.

24-uurs uitvaartsuites beschikbaar - vdhuz.nl - 070-3202040

Uitvaartcentrum Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1, Leidschendam

Uitvaartcentrum ’t Veenhuys
Veenweg 14, Nootdorp

Uitvaartsuite Churchill (in de R.K. kerk)
Sir Winston Churchilllaan 372, Rĳ swĳ k

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64, Leidschendam

Toonzaal grafmonumenten
Nieuwstraat 16-B, Leidschendam

Stille Omgang in Amsterdam

huiswaarts. Deelnamekosten zijn voor volwassenen € 25
en voor jongeren (t/m 18 jaar) en studenten € 15 per
persoon. Zie ook op onze website, achter in onze kerken
of bel Ineke Huitema: 06 49 89 00 02.

Dringend hulp nodig bij de Vastensoep

Dinsdag 11 maart starten we weer met de Oecumeni-
sche Vastensoep in de Kruisheuvelkerk. Maar er is een
ernstig tekort aan mensen die soep willen koken. Wie wil
ons helpen? Het koken doet u thuis. U krijgt een recept
voor 5 liter soep. De kosten voor het koken van de soep
worden vergoed. De pan kan bij u thuis worden opge-
haald. Maar het is fijn als u de pan met warme soep naar
de kerk kunt brengen. U kunt dan gezellig mee eten. De
vastensoep vindt plaats op elke dinsdagavond in de
Veertigdagentijd om 18.00 uur. Als u voor een avond
kunt koken, zijn wij al heel erg geholpen. U kunt voor
vragen of aanmelden mij bellen: 06 38 92 59 51. Bij
voorbaat dank u wel voor uw hulp.

Willie Tetteroo

Programma Haagse Bedevaarten 2025

Voor dit jaar staan de volgende bedevaarten gepland.
»  Tweedaagse openingsbedevaart naar Kevelaer van
30 april tot en met 1 mei
»  Driedaagse bedevaart naar Kevelaer
van 7 tot en met 9 augustus of eendaagse
bedevaart op 8 augustus
»  Bedevaart naar Heiloo op 17 september
»  Sluiting bedevaartjaar in Kevelaer
op 31 oktober en 1 november
Zie voor meer informatie https://www.bedevaart.nl/
of de folders achter in de kerken.

De Stille Omgang in Amsterdam is dit
jaar in de nacht van zaterdag 15 op
zondag 16 maart. Dit jaar vertrekken
we rond 17.30 uur vanuit Voorburg,
bij O.L.V. ten Hemelopneming, Laan
van Nieuw Oosteinde 1. De viering is
in de Papegaaikerk, Kalverstraat en
daarna zal de Ommegang plaatsvin-
den. Rond 23.30 uur gaan we weer

Asielzoekerscentrum weer open

Per 1 juli wordt het AZC weer geopend. Er zal gedurende
twee jaar plaats zijn voor 350 asielzoekers. In de vorige
periode hebben vele vrijwilligers vanuit de kerken van
Rijswijk zich ingezet voor de bewoners van het AZC. Er
werd Nederlandse taalles gegeven, er waren activiteiten
en sport voor kinderen en jongeren. Er was fiets- en ver-
keersles en fietsreparatie. Er werden stadswandelingen
gemaakt et cetera, et cetera.
 
Dit alles onder noemer ‘De Samenlopers’. De Samenlo-
pers wordt nu weer nieuw leven ingeblazen. Wilt u zich
ook inzetten voor onze asielzoekers, neem dan contact
met ons op (diakentolsma@mariajozef.nl).

Ellen Sormani en Pier Tolsma, diaken
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Vastenactie 2025  –  Gezonder koken, beter leven

Kerstgroet voor onze missionarissen uit Leidschendam en Voorburg
namens M.O.V. en de parochie HH. Maria en Jozef. Het is
weer zover, Kerstmis, Oud en Nieuw, de tijd waarin we
elkaar ieder jaar weer het beste wensen zowel geestelijk
als materieel. (…) Fijn te horen dat de parochie in deze
tijd vol leven blijft ondanks het gebrek aan priesters en
dat de gelovigen zelf de organisatie en beleving van hun
geloof blijven invullen. Ik wens u allen een stemmige
Kerstmis en een vreugdevol Nieuwjaar en vooral Gods
beste zegen. Hartelijk dank en vriendelijke groeten!”

Br. Piet van Kampen

Traditionele manier van koken
Wereldwijd gebruiken honderden miljoenen vrouwen hout en houtskool om
voor hun gezin te koken. Dat geeft veel uitstoot van fijnstof, schadelijke stof-
fen en CO2 met ernstige gevolgen voor de gezondheid, voor de financiële si-
tuatie van gezinnen, voor het milieu en voor het klimaat. Jaarlijks overlijden
vier miljoen mensen wereldwijd door het inademen van schadelijke rook.
Vooral vrouwen en kinderen besteden vele uren per dag aan hout sprokke-
len en er worden vele bomen – vaak illegaal – omgehakt. Ontbossing draagt
bij aan klimaatverandering, dieren en planten verdwijnen en het leidt tot
erosie met problemen voor landbouw en waterkwaliteit. Er is dus grote be-
hoefte aan een alternatief voor het kostbare houtskool en sprokkelhout.

 
Vastenkoekjes bakken in Rijswijk
Samen met kinderen worden er koekjes gebakken. Deze
koekjes worden na de vieringen in onze kerken in Rijs-
wijk aan de kerkgangers aangeboden. Dat levert een
hoop blije gezichten en een mooie bijdrage voor het
Vastenactieproject op. Ouders kunnen zich met hun kin-
deren melden bij Stepanka Huisman, 06 11 83 63 66. De
data voor het bakken van koekjes en het aanbieden na
de vieringen worden in overleg met elkaar vastgesteld.
 
Take-away vastensoep in Voorburg
Na de vieringen op zaterdag en zondag wordt er vers ge-
maakte vastensoep verkocht in emmertjes van 1 of van
0,5 liter. Elke week zijn er drie heerlijke soepen waarvan
één vegetarisch. Soep bestellen is mogelijk. Dat kan elke
werkdag van 9.30 tot 12.00 via 070 327 45 11 (parochie-
secretariaat) of vastensoepmartinus@gmail.com. De
soep kan op zaterdag thuis bezorgd worden. Neem extra
soep voor de buurman of een eenzaam persoon mee.
Samen vastensoep eten kan heel leuk zijn.
 
Klaverjassen en Rummikub in Leidschendam
Op woensdag 19 maart is er klaverjassen in De Haard,
Molenpad 2a. De zaal is open vanaf 19.00 uur en het
begint om 19.30 uur precies. Ook Rummikubspelers
zijn van harte welkom. De entreeprijs is € 5 per persoon
en is er ook weer een grandioze loterij. De opbrengst is
heel belangrijk, maar het wordt ook een heel fijne
avond. Aanmelden via 070 327 35 46 of 06 512 64 627
of via de intekenlijsten achter in de kerk.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Het Vastenactieproject
In het gebied rondom Kasese in Oeganda leeft 80% van
de mensen van nauwelijks één euro per dag. Daarvan
wordt 75 cent besteed om de dagelijkse maaltijden te
kunnen koken op houtskool of sprokkelhout. Hier heb-
ben vrouwen zelf een initiatief ontwikkeld om op een
milieuvriendelijke en goedkopere manier van GFT-afval
briketten te maken om op te koken. Het Vastenactie-
project ondersteunt dit initiatief.
 
Wat kunnen wij doen?
U kunt het project van Vastenactie steunen met uw fi-
nanciële bijdrage. Op Aswoensdag is de collecte voor de
Vastenactie. Achter in onze kerken vindt u de vertrouw-
de offerbus en ook kunt u uw bijdrage overmaken op
bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van
Vastenactie. Verder zijn er de volgende acties.
 
Vijfenveertig jaar vastensoep in Leidschendam
Al vijfenveertig jaar komen mensen naar de kerk om
door vrijwilligers gemaakte maaltijdsoep te eten. Het
begint met een gebed, een lied en informatie over het
Vastenactieproject. Dan wordt de soep gegeten. Men
brengt zelf een kom en lepel mee. De aanwezigen wordt
gevraagd minimaal het geld dat men uitspaart, omdat er
thuis niet hoeft te worden gekookt, te doneren voor het
Vastenproject. Sinds tien jaar werken we samen met de
Protestantse Gemeente Leidschendam. De vastensoep is
op elke dinsdagavond van de Veertigdagentijd. Inloop
vanaf 17.30 uur, aanvang 18.00 uur. Meldt u zich aan via
het inschrijfformulier in de kerk, via 06 38 92 59 51 of via
vastensoep@pgleidschendam.nl. U bent van harte wel-
kom in de Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6.

In oktober werden kerkkoekjes ver-
kocht voor een financiële attentie
voor de missionarissen en missionai-
re werkers uit Voorburg en Leid-
schendam. In december stuurde de
M.O.V. hen een kerstgroet. Deze zijn
hartelijk ontvangen. Hier de reactie
van broeder Piet van Kampen. 
“Hartelijk dank voor uw kerstgroet 

Kerk en wereld
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Titel: Ik wens je een glimlach: Een handleiding voor geluk
Auteur: Paus Franciscus
 
Het boek bevat zo'n honderdtachtig korte teksten, citaten
uit brieven, preken, toespraken en boodschappen van
paus Franciscus. Het zijn teksten die je aanzetten te 
reflecteren op je leven, teksten die je laten nadenken
en die je de weg wijzen tot een liefdevol en gelukkig
leven; inspirerende, hoopvolle en troostende teksten.
 
Een voorbeeld: “Laten we onze hoop en onze dromen steeds weer als weg-
wijzers beschouwen. (…) Onze dromen realiseren we door hoop te koesteren
en geduld en toewijding aan de dag te leggen. Snelheid is hier niet aan de
orde. (…) We moeten niet bang zijn om risico's te nemen of fouten te maken.
(…) Niemand heeft het recht je de hoop te ontnemen.”
 
De teksten zijn thematisch gegroepeerd in acht hoofdstukken met titels als:
‘Waarom God vol vreugde is?’, ‘Vreugde heeft het laatste woord’ en ‘Wees
hoop’. Naast de teksten bevat het boek twaalf gebeden van de paus en een
interview met hem. Een boek om dagelijks een tekst uit te lezen.

Pier Tolsma, diaken

Boekbespreking

Kijk! Luister!
Nog voordat de
eerste sneeuwklokjes bloeien, liggen
er al paaseitjes in de winkels. We
worden opgejaagd naar het volgen-
de feest. De commercie wint het van
het aandachtige leven.
 
We willen ons niet in zoete slaap
laten sussen, maar wakker in het
leven staan. De wereld zien in haar
schoonheid van nieuw leven, maar
ook in haar gruwelijkheid van wan-
hoop en oorlog. Niet wegkijken. Het
lijkt me dat je dan ook naar binnen
moet kijken. Tijd nemen om bij jezelf
thuis te komen. Tijd voor jezelf, dat
is voor God. Want we worden mens,
en medemens, in de relatie tot God
en tot elkaar.
 
In de Veertigdagentijd kan Maria
Boodschap ons aanspreken. Maria
was thuis bij zichzelf toen de engel
Gabriël bij haar binnentrad. Waak-
zaam, attent. Dan kan zo'n bood-
schap ‘aan’ komen. Maria zei ‘ja’,
haar leven was op God gericht.
 
We leven in een verwarde tijd. Valse
profeten staan op en velen volgen
hen. Loop er niet achteraan, waar-
schuwt Jezus. Hij predikte de liefde,
ging weldoende rond, had oog voor
alle mensen. En wij? Kijk. Luister.
Waar staat u voor? Is dat Gods we-
reld waar mensen waardig leven
mogen, een wereld van welkom en
gelijke kansen? God roept ons op,
ons in te zetten voor recht en men-
selijkheid, medemens te zijn, te doen
wat we kunnen. We willen vast staan
in ons geloof. Waakzaam leven, in
aandacht en zorg voor elkaar.

Martine Taks

Column

Ter overweging
Ambrosius zei over de waarde van
de sacramenten: “Het gaat in de
Kerk niet om goud en karmozijnrode
gewaden. Wat je met Jezus' lichaam
en bloed dóét voor je naasten, is deel
van de Eucharistie.”          11-10-24

Congres over diaconaat; Utrecht

Inspiratie en bezinning

Pelgrims van Hoop
Ik kreeg onlangs een appje van een
oude vriendin. Met haar verhuisfoto's
van 37 jaar geleden, toen sjouwde ik
ook mee. 37 jaar! Word ik al zo oud?
In die tijd is er onnoemelijk veel ge-
beurd. Wat heb ik al een pad afgelegd…
niet alleen met die vriendin. Maar met
zoveel anderen.
 
Maar voor ons, ik bedoel dan: gelovi-
gen, gedoopten, is de levensweg ook
een weg van geloof. Een geloofsweg,
dus. Je gaat die met heel veel mensen én met God. Of moet ik zeggen: Hij
gaat met ons? Want: ‘Ik Zal Er Zijn’ is zijn Naam. Hij gaat met ons mee, ons
leven lang. Dat wij met Hém gaan, dat is onze keus. We zeggen ‘ja, ik wil’
tegen onze God, die verlangend uitkijkt naar dat antwoord. Zo zijn we dan
onderweg. Een pelgrimstocht van zoeken en vinden, vragen en antwoorden,
twijfel en hoop.
 
Had ik 37 jaar geleden gedacht nu hier te staan, waar ik nu sta? Had u van
uzelf gedacht, dat uw leven tot nu toe zo zou lopen? Terugkijkend weet ik
dat ik gehoopt heb op dingen die nu werkelijkheid zijn. Wat een geluk! Maar
toen, toen het nog niet zover was… toen moest ik het hebben van hoop. Ik
heb vaak gebeden, ik moest lang wachten op een antwoord. Geduld is be-
langrijk, bij het hebben van hoop. Je moet het uithouden, tot op een keer je
hoop vervuld wordt. Het niet-weten is een ander kenmerk van hoop. Je weet
niet wat komen gaat. Je hoopt ergens op maar zo hoeft het niet te gaan.
 
Hopen is geen verlanglijstje, hopen is hopen dat het goed komt. Tegen beter
weten in misschien. Maar wat is weten? Christelijke hoop is een vorm van
weten, weten met je hart, gelovig weten. Hij-Die-Er-Is, die voor ons gestor-
ven en verrezen is, op Hem mogen wij onophoudelijk hopen dat zijn Liefde
ons vrijmaakt en opvangt, ons verlost en voor altijd zal bewaren.

Nellie Plaizier
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Christelijke meditatie in Rijswijk
In 2025 zijn de bijeenkomsten van christelijke meditatie in de pastorie bij
de Bonifatiuskerk vanaf 16.00 uur op 25 februari, 1 april, 29 april. De zaal is
open vanaf 15.45 uur. Het duurt tot circa 16.45 uur. Voor meer informatie
en aanmelden: Sue-Yen Tjong, 06 83 369 306 of sy.tjong@outlook.com.

Vastenretraite thuis: ‘Hij is onder ons’
U kunt zich voor deze retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.
Deelnemers krijgen dagelijks, vanaf Aswoensdag tot Pasen, een mail met
Bijbelteksten, meditatieve vragen en citaten. Deze retraite, aangeboden
door de jezuïeten, biedt een innerlijke reis op weg naar Pasen en wordt
door velen als verrijkend ervaren.
 
Desgewenst kunt u uw ervaringen in deze retraite met elkaar delen; dat kan
op de zaterdagen 15 en 29 maart en 12 april, in de Benedictus en Bernadet-
tekerk, 10-11.30 uur. Inlichtingen en opgeven via verviersbeker@hetnet.nl.
Laat u deze mogelijkheid om diepgaand over uw geloof
te denken en te praten niet ontgaan. Deze bijeenkomsten
zijn óók bestemd voor parochianen uit Leidschendam en
Voorburg. Doe mee! In overleg kan voor u een aparte
uitwisselingsgroep worden gestart.

Leo van
Rheenen

Wie ben je?
“Ik ben Leo van Rheenen (86), ge-
huwd; drie zonen, acht (achter)klein-
kinderen. Ik was elektricien en werk-
te in diverse functies bij groothan-
delsbedrijven. Ik ging altijd veel met
kinderen om, als jeugdleider en
jeugdscheidsrechter en in het school-
vervoer.”

Wat doe je?
“Samen met Wim van Noort heb ik
veel onderhoud gedaan aan de Ge-
rardus Majella, de Bonifatius en de
Bernadettekerk. Ik was voorzitter
van het wijkberaad, lid van het paro-
chiebestuur en vijfenveertig jaar
koorlid. Later deden we veel aan dia-
conie: het weer tot bloei brengen van
de PCI en het coördineren van een
Voedselbank (voor 1.200 gezinnen!).
 
Mijn Stichting Harlin (naar de naam
van mijn vrouw; ‘Honger Armoede
Regio Laak in Nood’) wil als achter-
vang van de Voedselbank vanuit de
Ketelstraat met warmte aanwezig
zijn voor mensen in nood: we delen
voedsel uit, er is tijd voor aandacht
en ontmoeting en er is een weggeef-
winkel. We zijn geen kerkelijke orga-
nisatie, maar ik voel me in dit werk
wel een vertegenwoordiger van de
parochie. We worden gesteund
onder andere door ‘De blije Buren’
uit Amsterdam; een echt ‘netwerk
van liefde’.”
 
Wat inspireert je?
“Toen we in de oorlog honger leden,
werd mijn grootste wens om later
arme mensen te helpen. Ik voel me
rijk als ik vanuit mijn geloof in ar-
moede kan voorzien: mensen helpen
en je inzetten is de kern van het ge-
loof.”
 
Waar hoop je op?
“Vooral op een opvolger bij Harlin;
dat levenswerk, dat ik met hart en
ziel doe, mag niet verloren gaan! En
dat er door parochianen méér wordt
gedoneerd, aan ons (via de website
van Harlin) of aan de Voedselbank.”

Met elkaar in gesprek over je geloof – Sycamore

Leren en verdiepen Interview

Om aan de binnen de parochie groeiende belangstelling
tot verdieping tegemoet te komen, start in de Veertig-
dagentijd onder de naam Sycamore een serie van zes ont-
moetingsavonden. Net als bij Alpha zullen we elkaar eerst 
ontmoeten bij een kop koffie of thee, dan volgt een korte
inleiding en vervolgens gaan we in kleinere groepen met
elkaar in gesprek. De thema's zijn onder andere: ‘Het be-
staan van God’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘De betekenis van liefde’.
 
De eerste bijeenkomst is op woensdag 12 maart, van 19.30 tot 21.30 uur,
in de pastorie naast de Martinuskerk, Oosteinde 54 in Voorburg. De vijf ver-
volgbijeenkomsten zijn 26 maart, 9 april, 23 april, 7 mei, 21 mei en 4 juni
(reserveavond). Iedereen die het christelijk geloof (verder) wil verkennen en
zijn of haar geloof wil verdiepen is van harte welkom. Er wordt van uitgegaan
dat er deelnemers zijn die nog aan het begin van hun verkenningstocht
staan. Tegelijk is Sycamore ook vernieuwend en verdiepend voor vaste kerk-
gangers. Vanwege de samenhang tussen de thema's en om als groep samen
deze weg te gaan, bevelen we het ten zeerste aan om de serie als geheel te
volgen. Voor informatie en aanmelding zie de website van de parochie.
 

Samen MET HOOP Onderweg
De nieuwe serie bijeenkomsten voor ouders over geloofs-
opvoeding is gewijd aan het thema van het heilig Jaar:
Pelgrims van Hoop. Samen Onderweg is ook een soort
pelgrimstocht. We trekken samen op, op onze geloofsweg,
in ons gezin en met andere gezinnen.
 
We bespreken komende keren met elkaar wat Hoop op deze weg kan bete-
kenen. De eerste bijeenkomst was op 27 januari. Op maandag 17 maart
spreken we over: Wat betekent hoop als je moeilijke tijden doormaakt in je
gezin? Hoe kan hoop jou en je gezin dan helpen? Plaats: de pastorie naast
de Martinuskerk, tijd: van 20.00 uur tot 21.30 uur. Graag aanmelden via de
mail: nellie.plaizier@mariajozef.nl.
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Kom met je gezin naar de H. Mis,
kom naar het feest van Jezus! Na de
opening kunnen de kinderen naar
hun een eigen woorddienst. Ze gaan
met elkaar bidden, ze luisteren naar
een Bijbelverhaal en ze bespreken
dit met elkaar. Na de voorbede
komen ze weer terug in de kerk. Na
de H. Mis kunnen gezinnen elkaar
gezellig ontmoeten. 

9 maart, 9.30 uur, St. Martinuskerk
Thema: Vastentijd.
13 april, 9.30 uur, St. Martinus en
11.15 uur, HH. Petrus en Pauluskerk
Thema: Palmzondag.

KinderWoordDienst

Eerste heilige Communie
Twee groepen kinderen bereiden zich voor op hun eerste H. Communie: een
groep in Rijswijk en de andere groep in Leidschendam-Voorburg. In totaal
ruim veertig kinderen. Op een aantal zondagochtenden komen ze bij elkaar.
Ze leren elkaar kennen, ze leren over God en Jezus, de Bijbel, ze bidden
samen. Ze ontdekken de kerkgebouwen met speurtocht en rondleiding. Om
straks te weten: hier in de kerk, het Huis van God, mag ik Jezus ontvangen in
de heilige Communie.
 
Het ontvangen van de eerste heilige Communie betekent
de eerste volledige deelname aan het Kerk van de Heer.
Een bijzonder moment voor hen en voor de gehele kerk-
gemeenschap. Voor de ouders zijn er enkele ouderavon-
den, om elkaar te ontmoeten en zelf ook meer over het
geloof te leren. Bidden wij voor deze gezinnen, dat de
kerk een thuis voor hen mag zijn, hun hele leven lang.
 

Kom naar de jongerenbijeenkomsten
op zaterdag in de St. Martinuskerk!
Om 16.30 uur vieren we eerst de
heilige Mis. Daarna ontmoeten we
elkaar tot 19.00 uur in de pastorie
naast de kerk. Wij zorgen voor wat
lekkers te drinken en te snoepen of
snacken. We richten ons op jongeren
van 14 tot 18 jaar.
 
Wat gaan we doen? Het programma
voor 2025 is: 1 januari: Kennisma-
king Jubeljaar 2025; 15 maart: Vas-
tentijd, met maaltijd; 12 april: Goede
Week en de Kruisweg; 17 mei: Maria
en de Rozenkrans; 14 en 15 juni:
Nacht van de Vluchteling; zondag
6 juli: Op bedevaart naar Brielle
(±11.00-17.00 uur). Als je een andere
jongere kent die misschien nog niet
direct betrokken is bij de kerk, maar
wel nieuwsgierig is naar het geloof
en onze parochie? Alle jongeren zijn
van harte welkom!
 
Meld je wel altijd even aan via:
jongeren@mariajozef.nl.

Evert-Jan van der Marck en

Jongeren op zaterdag

Jeugd en Jongeren

Nellie Plaizier, parochiecatecheet

KinderVertelVieringen in de St. Martinus
Dé viering voor de allerkleinsten. Om je kindje thuis te laten raken in de kerk.
Luister naar het Bijbelverhaal, bid en zing mee. Stilzitten hoeft niet. Ontmoet
andere gezinnen. Wees welkom in de Sint Martinuskerk!
 
9 februari, 15.30 uur: Feest van de Ontmoeting. Baby Jezus
wordt naar de tempel gebracht. Daar vindt een bijzondere
ontmoeting plaats! De oude Simeon en Hanna zien hem
en horen zijn naam. Met de kinderen vieren we de beteke-
nis van ‘een naam krijgen’ bij de Doop. We horen over het
Licht. We houden een processie met kaarslichtjes. Feest
van de Ontmoeting wordt ook Maria Lichtmis genoemd.
Na afloop van de viering is er een lekkere verrassing,
die hoort bij de traditie van Maria Lichtmis.
 
23 maart, 15.30 uur: God in de vuurkolom. Het Joodse volk was gevlucht uit
Egypte, het land van farao. God had hen bevrijd. En nu zochten ze het Be-
loofde Land. Dwars door de woestijn. Het was een zware tocht. Ze voelden
zich alleen en bang om te verdwalen maar… God was bij hen! Wil je weten
hoe God bij het Joodse volk was? Kom dan naar de KinderVertelViering.
 

Vormselvoorbereiding
Op donderdag 9 januari zijn zeventien jongeren begonnen aan hun voorbe-
reiding op het heilig Vormsel. We zijn dankbaar dat zo'n grote groep het aan-
durft dit driejarig traject te volgen. De eerste tijd zullen ze elkaar leren ken-
nen maar ook nadenken: wie ben ik, waar sta ik voor. Ondertussen zijn de
andere twee groepen al een eind op weg. De tweede groep ontdekt steeds
meer over de Kerk. Zij zullen zich dit jaar gaan voorstellen op 6 april, in de
HH. Benedictus en Bernadettekerk. De oudste groep zal in november ge-
vormd worden. De gesprekken gaan meer en meer over het geloof, waar
geloven wij in en hoe is dat voor mij? Moge al deze jongeren zich door de
Geest geraakt voelen, en zo met God en elkaar verbonden zijn.

Palmzondag vieren met de kinderen
Zondag 13 april vieren we Palmzondag. Het is het begin van de Goede Week.
Vier het mee als gezin. In de HH. Benedictus en Bernadettekerk zingt de
Koorschool. In de HH. Petrus en Pauluskerk en de Sint Martinuskerk is er
Kinderwoorddienst. Natuurlijk horen hier palmpaasstokken bij. Maken jullie
er ook één? Kijk op pagina 5 waar en hoe dat allemaal kan.


